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Een Amsterdamse volksjongen wilde in 1943 naar de vrijheid fietsen. Dat ging 
zomaar niet. De fietser hield een dagboek bij. Een luchtige jongensroman eindigt 
als een pikzwarte tragedie. Lees hoe Ap de Jong alles overleefde, behalve de 
vrede, die wij jaarlijks herdenken. 

Het was een romantische roes. Op 17 juni 1943 begonnen de broers Ap en Wim 
de Jong, zonder de flauwste notie van wat oorlog eigenlijk inhield, vanuit Am-
sterdam aan een fietstocht naar „de vrijheid”. Ze vroegen zich niet eens af langs 
welke route zij die moesten bereiken. Hun belangrijkste motief was: weg uit de 

walm van Duitsheid, die bezig was om de lage landen te verstikken. Zo’n tochtje 
op de bonnefooi sloot aan bij hun familietraditie. Ap en Wim waren zonen van 
een Zwitserse vader en een Nederlandse moeder, telgen uit een geslacht van 
rondtrekkende ambachtslieden en kunstenmakers. De broers beschikten over 
een groot aanpassingsvermogen en een meer dan gemiddelde talenkennis.
Ze droegen tevens bijnamen. Ap heette „De Zwervende Witte” en Wim „De 
Zwervende Fakir”.

Zo’n fietstochtje in de zomer van 1943, met Engeland als reisdoel, dat was het 

C O M M A N D O  A B  D E  J O N G  O V E R L E E F D E  A L L E S ,  B E H A L V E  D E  V R E D E .
D E  M A N  D I E  T E  L A A T  S T I E R F . . .

Tekst: Peter Gerritse - Foto’s: Ap en Guus de Jong
Geplaatst in weekblad Panorama nr. 19 (1-9 mei 1986)

ALBERT DE JONG
15 ok tober  1914 -  14  jun i  1945

1943, de broers Ap (links) en Wim de Jong (rechts) overnachten het liefst in de vrije natuur.
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begin van een jongensboek. In de lucht joegen vliegtuigen elkaar stotterend na. 
Moffrikanen, die mooie padvindersliedjes zongen, lieten zich begeleiden door 
het „tjoenk-tjoenk” van een FLAK-kanon. Auschwitz, dit gruwelijk symbool van 
ontaarding, was een nog onbekende naam.

In de vroege zomer van 1943 mochten twee Amsterdamse jongens nog even-
tjes dromen van een betere wereld. Ap filmt en fotografeert er lustig op los en 
houdt een dagboek bij. Wim zit in de tweepersoonstent en verwerkt zogenaam-
de „buk-shag” (peuken) tot pijptabak. Hun eerste nacht brengen ze door op de 

Veluwe. Het stortregent. De broers worden aanvankelijk door geen machthebber 
gehinderd. Ontspannen fietsen zij van Stroe naar Vroomshoop, van Delden naar 
Lutterade. In Venlo wordt tegen de broers proces-verbaal opgemaakt wegens 
het rijden op de rijksweg. Wim heeft een woordenstrijd met een Duitser, „wat op 

enig handgemeen is uitgelopen”. Nadat zij illegaal de grens zijn gepasseerd, 
komen ze op 1 juli 1943 in Luik aan (“... Boven de stad in de bergen geslapen. 
Glimwormen zien vliegen. Interessante en gevaarlijke dag gehad...”.)

Nadat ze hebben weten te ontkomen aan een razzia en een klooster zijn binnen-
gevlucht, worden Ap en Wim de volgende dag gearresteerd. Gevangen gezet in 
de Citadel spreken ze „met de Joodsche gevangenen beneden ons door een gat 
in de muur. Verschrikkelijk wat die mensen nog mee moeten maken en al mee-
gemaakt hebben. Muizen, ratten en luizen zijn hier ook. De Duitschers hebben 
de laatste foto’s die we nog hadden, doorgedraaid. We kunnen dus van deze 
gevangenis geen foto maken. Ons filmtoestel is ook kapot.”

5 juli 1943: „‘s Avonds om halftwaalf gehaald en overgebracht naar de andere 
zijde, verdacht van spionage. Alles werd ons afgenomen en we mochten niet 
meer bij elkander.” 

Tien dagen later worden Ap en Wim overgebracht naar het Huis van Bewaring in 
Maastricht („Met 21 man op een zolder. Zout gegeten van de honger”).

’ B o v e n  d e  s t a d  o p  d e  b e r g e n  g e s l a p e n .

G l i m w o r m e n  z i e n  v l i e g e n .

I n t e r e s a n t e  e n  g e v a a r l i j k e  d a g  g e h a d ’

De twee Amsterdamse broers tijdens één van hun fietstochten door Nederland. Ap houdt een gedetailleerd dagboek bij van hun belevenissen in de vroege zomer van 1943.

»
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26 juli 1943. Op transport gesteld naar een concentratiekamp bij Keulen. Zijn 
in Venlo ontvlucht en waren ‘s avonds in Amsterdam. Hoorden daar dat mijn 
schoonzuster en twee kinderen het leven hebben gelaten bij een bombardement. 

De volgende dag staat in Amsterdam de Grüne Polizei voor de deur. Gelukkig 
verblijven de broers bij kennissen. Ontspannen kamperen in Neerlands vrije
bossen is er voorlopig niet meer bij. Op 8 augustus zetten zij de tent toch nog 
een keer op bij Brunssum, op de heide.

De zinnetjes in het dagboek van Ap worden korter, bijna staccato. De spanning 
is alom aanwezig. Via Maastricht komen ze op 16 augustus terecht in Mortel, 
waar ze mogen bivakkeren in een tamelijk ondoordringbaar bos nabij een afge-
legen boerderij. Ze blijven er tot begin oktober, kennelijk genietend van het feit 
dat ze door niemand worden opgemerkt.
Citaat uit het dagboek: Moeder moet nu ook duiken. De Groene is aan de 

deur geweest. Alles nagezocht. We brengen haar voor een paar dagen bij een 
boer onder. Op 5 oktober komen deze boeren waarschuwen dat de broers 
door de politie worden gezocht. Ap en Wim fietsen ijlings weg in de richting van 
Schijndel. Ze krijgen ruzie en gaan uit elkaar. Op 11 oktober is Ap terug in Am-

sterdam. Hij eet bij zijn familie waar hij „nog enige mensen van Vrij Nederland 
ontmoet”. Morgen zullen er overal razzia’s worden gehouden.
Er zijn drieduizend Groenen in de stad! Ook Wim keert op zijn Mokumse basis 
terug. De broers leggen hun onenigheid bij. Op 15 oktober 1943 schrijft Ap in het 
dagboek dat hij zich voor Frankrijk heeft aangemeld. Hij zal clandestien over de 
grens worden gebracht.
Het dagboek eindigt op 23 oktober 1943. Ap wacht op zijn contactman. Hoe het 

Enkele keren werd je inbreker. Voor papieren 
of andere gewichte zaken.

Ap de Jong (rechts) infiltreerde na zijn Commando-opleiding in de Duitse Bewachungs-Schutz.Ap de Jong op de uitkijk met een Stengun.

’ M o r g e n  z u l l e n  e r  o v e r a l  r a z z i a ’ s  w o r d e n  g e h o u d e n . 

E r  z i j n  d r i e d u i z e n d  G r o e n e n  i n  d e  s t a d ! ’

»
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verder is gegaan met Ap de Jong is later in flarden bekend geworden. In elk 
geval is hij aan de verwezenlijking van zijn naoorlogse ideaal, een eigen foto-
zaak, niet toegekomen. Die fakkel is brandend gehouden door zijn zoon, de 
latere Amsterdamse actiefotograaf Guus de Jong († Amsterdam, 16 juni 1934 
- Amsterdam, 23 januari 2015).

Hij maakt het verhaal over zijn vader tenslotte af: „Hij en zijn broer zijn in totaal 
vier keer opgepakt. Telkens wisten ze er tussenuit te knijpen. Uiteindelijk kwam 
hij in Frankrijk terecht en op een vissersvaartuig is hij vanuit Normandië naar 
Engeland ontkomen. Samen met zijn broer heeft hij diverse acties onderno-
men, maar ook opereerde hij vaak alleen. In april 1944 zijn Wim en hij in elk 
geval betrokken geweest bij de sabotage van achtentwintig omnibussen in 
Noord-Frankrijk. In Engeland werd hij geselecteerd voor de commando-oplei-
ding in het Schotse Achnacarry. De Nederlanders die erdoor kwamen, werden 
ingedeeld bij de No. 2 - Dutch Troop, een van de hardste commando-onderde-
len van de geallieerden. Instructeur was Raymond Westerling.”

Het staat vast dat Ap de Jong na deze opleiding als agent-saboteur zeer actief 
is geweest achter de Duitse linies. Guus de Jong over zijn vader: „Van Wim, 

die nu in Brazilië leeft, heb ik stukje bij beetje vernomen wat hij als saboteur 
allemaal heeft geflikt. Kilo’s suiker hebben ze in de tanks gegooid van Duitse 
vliegtuigen. Die kregen dan al spoedig motorpech en donderden in zee. Hij is 
geïnfiltreerd in de Duitse Bewachungs-Schutz. Hij heeft liquidaties uitgevoerd, 

waarbij hij gebruik maakte van vermommingen.
Een aantal malen is hij teruggeweest in Engeland,” aldus Guus de Jong.
Op 17 september 1944 tenslotte zweeft Ap, samen met duizenden Airbor-
ne-soldaten, bij Arnhem terug naar vaderlandse bodem. De operatie loopt uit 
op een massaal sterven. De groep waartoe De Jong behoort, bestaat uit 180 
commando’s. Slechts 24 jongens overleven de slachting.

Guus de Jong: „Mijn vader heeft alle acties overleefd. Maar in vredestijd, op 14 
juni 1945, waren er in de buurt van Apeldoorn troepenverplaatsingen. Hij zat 
in een transport van de Canadezen. Er werd voor in de colonne plotseling ge-

’ K i l o ’ s  s u i k e r  h e b b e n  z e  i n  d e  t a n k s  g e g o o i d  v a n 

D u i t s e  v l i e g t u i g e n .  D i e  k r e g e n  d a n  a l  s p o e d i g

m o t o r p e c h  e n  d o n d e r d e n  i n  z e e . ’

Albert de Jong tijdens zijn Commando-opleiding in Schotland Albert (tweede van rechts) met zijn collega soldaten tijdens een 
oefening in het Schotse Achnacarry.

Albert uiterst links in de legertruck.

»
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stopt. De in de achterbak zittende commando’s gaven de stoptekens door. 
Maar de auto achter mijn vader zag niks. Toen is hij eraf gesprongen om 
die chauffeur duidelijk te maken dat hij moest remmen. Maar die kerel bleef 
niks zien. Hij reed over mijn vader heen, die op slag dood was. De tragiek is 
eigenlijk dat hij een maand te laat is overleden.”

Albert samen met een collega-soldaat bij een
gebombardeerde brug, locatie onbekend, 1944. 

Soldaten rusten uit langs de weg, in het midden staat Albert de Jong met sigaret.

Albert poserend bij een opgeblazen Duitse tank.

»
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Albert bij de overblijfselen van een kapot geschoten kerk, locatie onbekend, 1944

Albert legt bloemen bij een geïmproviseerd graf van een gevallen soldaat,
locatie onbekend, 1944
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Ap de Jong heeft maar een maand van de vrede mogen proeven. Hij stierf 
op 30-jarige leeftijd en werd met militaire eer als enige Nederlander begra-
ven op de Canadian War Cemetery & Memorial in Groesbeek. De laatste 
kampeerplaats van „De Zwervende Witte” wordt gemarkeerd door een steen 
die koningin Wilhelmina daar heeft laten plaatsen.

’ D E  Z W E R V E N D E  W I T T E ’  W E R D 

M E T  M I L I T A I R E  E E R  B E G R A V E N

16 juni 1945 om 15.30 uur. Een plechtige ter aarde bestelling van soldaat Albert de Jong op 
de Canadese begraafplaats Jonkerbosch. Albert de Jong heeft hier tijdelijk gelegen en is 
later herbegraven op het Canadese kerkhof (Groesbeek Canadian War Cemetery & Memo-
rial) aan de Zevenheuvelenweg te Groesbeek, dit Canadese kerkhof werd op 4 mei 1947 
geopend door Koningin Wilhelmina.
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B E E L DT I J D L I J N  A L B E R T  D E  J O N G  1 9 1 4 - 1 9 4 5 

Albert (bovenste rij, tweede van links) ± 14 jaar 
oud in de gymnastiekles, omstreeks 1928

Portret omstreeks 1936 De gebroeders Wim en Albert de Jong
tijdens één van hun fietstochten,
omstreeks juni 1943, Waalbrug Nijmegen

Albert (tweede van rechts) met zijn collega 
soldaten tijdens een oefening in het Schot-
se Achnacarry, omstreeks 1944

Albert met verrekijker op locatie. Op de achterzijde 
van deze foto staat een aantekening geschreven, 
„Nog even de plaats goed opnemen”, omstreeks 
1943

Bewapend met een 
Stengun staat Albert op 
de uitkijk, 1943

Albert de Jong als com-
mando in 1944

„The Last Post” in juni 1945. Commando 
Albert de Jong wordt als enige Nederlander 
begraven op de Canadian War Cemetery in 
Groesbeek

Broer Wim de Jong (links) en zoon 
Guus de Jong (rechts) leggen 
bloemen op het graf van Albert, 
Groesbeek 1964

Wim (links) en Albert (midden) op hun tijdelijke 
onderduikadres bij Doede Ruiter en zijn vrouw 
(rechts), Rotterdam 30 juli 1943.

Albert zittend met pijp en broer Wim 
uiterst links met affiche.
Schijndel, 20 september 1943

Albert omstreeks 1943 Albert is tijdens het begin van de oorlog het liefst in de 
vrije natuur. Samen met broer Wim overnachten ze vaak 
in de bossen, omstreeks 1943

Albert samen met zijn moeder, omstreeks 1933 Het gezin de Jong, Albert en An de Jong-Moorman 
met hun zoon Guus, omstreeks 1935

Albert met zoon Guus,
omstreeks 1935/36

Een ongeveer 17 jarige Albert
voor het Amsterdam Centraal
Station, omstreeks 1931

Albert omstreeks 1933
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TO E N  F OTO G R A F E R E N  V E R B O D E N  WA S . . .  A l b e r t ’ s  g e h e i m e  f o t o ’ s  t i j d e n s  d e  D u i t s e  b e z e t t i n g

20 juni 1943, Amsterdam-Zuid en een deel van Amsterdam-Oost worden afgesloten om met een grote razzia de laatst overgebleven Joden op te pakken en te deporteren. In samenwerking met de Amsterdamse politie sluiten Duitse soldaten straten af 
en doen huiszoekingen. De opgepakte Joden worden per tram naar station Muiderpoort vervoerd vanwaar zij worden overgebracht naar kamp Westerbork. De meesten gaan hierna naar de vernietigingskampen, zoals Auschwitz-Birkenau, Bergen-Bel-
sen en Sobibor. In totaal worden op deze dag 6000 joden opgepakt.

Aan de Dam op de hoek van de Nieuwendijk zat 
tijdens de bezetting in de Tweede Wereldoorlog 
het wervingskantoor (Nebenstelle Amsterdam) 
van de Duitse Ersatzkommando Waffen SS. 
Nederlanders konden zich hier aanmelden voor 
het Duitse leger.

De etalage’s toonde propaganda en informatie 
over de Waffen SS. Binnen werden propaganda-
films getoond die het Nederlandse volk gratis kon 
bekijken. Toegang verplichtte tot niets maar de 
ambitie was helder, nieuwe leden werven.

Albert maakte deze foto met een verborgen
camera, Amsterdam 1943

Albert was sinds zijn tienerjaren een 
verwoed fotograaf. Later zou het zijn speci-
alisatie worden om in het geheim opnames 
te maken van de Duitse bezetting in de 
Tweede Wereldoorlog.

De Leica II (Mod D) van Albert uit 1932.

Filmaffiche uit 1943 voor een gratis 
filmvoorstelling speciaal voor de SS 

Ersatzkommando Niederlande.
Bron: AF/00714 (Affiche, Lithografie), Oorlogsaffiches 

NIOD 1933 - 1946, NIOD/KB
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’ HET  DAGBOEK VAN DE  ZWERVENDE WITTE ’

26 juli 1943. “...Op transport gesteld naar een concentratiekamp bij 
Keulen. Zijn in Venlo ontvlucht en waren ‘s avonds in Amsterdam. 
Hoorden daar dat mijn schoonzuster en twee kinderen het leven
hebben gelaten bij een bombardement...”

Een citaat uit het dagboek van Albert de Jong:



C a n a d e s e  M i l i t a i r e  E r e b e g r a a f p l a a t s  G r o e s b e e k



3  j u n i  1 9 5 6  ,  E e n  i n d r u k w e k k e n d e  h e r d e n k i n g  o p  d e

C a n a d e s e  M i l i t a i r e  E r e b e g r a a f p l a a t s  G r o e s b e e k

i n  a a n w e z i g h e i d  v a n  P r i n s  B e r n h a r d .
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Fotografen leggen de aankomst van prins Bernhard en de hertog van Gloucester vast bij de herdenkingsdienst en onthulling van het Brits monument op de Canadese erebegraafplaats in Groesbeek, 3 juni 1956
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Huldebetoon aan 1103 gesneuvelden door Canadese, Nederlandse en Britse militairen van land, zee- en luchtmacht die als erewacht om het gedenkteken staan, 3 juni 1956
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16 juni 1945 om 15.30 uur. Ter aarde bestelling van soldaat Albert 
de Jong op de Canadese begraafplaats Jonkerbosch. Albert heeft 
hier tijdelijk gelegen en is later herbegraven op het Canadese 
kerkhof (Groesbeek Canadian War Cemetery & Memorial) 

Albert herbegraven op de 
Canadian War Cemetery te 
Groesbeek, 1946/47.

De begraafplaats is officieel 
geopend door koningin 
Wilhelmina op 4 mei 1947.

Plot 12 Row A Grave 13

Het graf met de officiële 
steen eind jaren ‘60

Broer Wim de Jong (links) en zoon 
Guus de Jong (rechts) leggen 
bloemen op het graf van Albert, 
Groesbeek 1964

Albert’s zoon Guus de Jong fotografeert het graf 
van zijn vader, Groesbeek 1964

T I J D L I J N  G R A F  A L B E R T  D E  J O N G -  P l o t  1 2  R o w  A  G r a v e  1 3
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Groesbeek Canadian War Cemetery is de laatste rustplaats voor 2619 gesneuvelde militairen, waarvan het grootste deel Canadezen, uit de Tweede We-
reldoorlog, gelegen in de Nederlandse gemeente Berg en Dal. De begraafplaats wordt onderhouden door de Commonwealth War Graves Commission.

Het ereveld werd op 4 mei 1947 geopend door koningin Wilhelmina. De locatie van het ereveld is uitgekozen door burgemeester Jonkheer van Grotenhuis 
van Onstein. Hij vond de locatie zeer geschikt omdat vanaf het kerkhof de Duitse grens gezien kon worden. De werkzaamheden voor het ereveld begon-
nen in de zomer van 1945 en werden verricht onder leiding van zes Canadese militairen. Na twee jaar was de eerste versie klaar. In de loop der jaren zijn 
de grafzerken twee maal vervangen. In de eerste versie waren ze gemaakt van hout. Later zijn ze vervangen door stalen kruizen. Weer later werden ze 
van natuursteen gemaakt. Het Cross of Sacrifice was de eerste vier jaar van hout. In 1950 is deze vervangen door een natuurstenen exemplaar.

Elk jaar in november vindt er een Poppy Day plaats. In Duitsland gelegerde Canadese militairen herdenken dan in Groesbeek hun gesneuvelde collega’s. 
Verschillende veteranen komen hier om te herdenken. Een speciale Canadese legeraalmoezenier komt uit Canada om te bidden en te spreken.

Bron: Wikipedia. (2018, 8 februari). Groesbeek Canadian War Cemetery. Geraadpleegd op 26 februari 2018, van https://nl.wikipedia.org/wiki/Groesbeek_Canadian_War_Cemetery

Het graf van Albert de Jong in 2017 
gefotgrafeerd door zijn kleinzoon 
Richard de Jong.
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In memoriam - Albert de Jong
Postbus 1
2080 AA Santpoort-Zuid
Nederland
adeboer023@gmail.com
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De broers Wim and Albert de Jong in de vroege zomer van 1943.


