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1940-1945

Hielke van der Wal wordt geboren op 17 
maart 1919 in het dorp Kortezwaag in 
de provincie Friesland. Hij groeit op in 
een gereformeerd gezin met vijf kinde-
ren, waar vader als landbouwer de kost 
verdient. Het gezin verhuist naar Gronin-
gen, naar het dorp Visvliet. Na zijn lagere 
school gaat ook Hielke op het land wer-
ken. In april 1939 wordt hij als dienst-
plichtige opgeroepen bij 12 Regiment 
Infanterie (12 RI) in de Rabenhauptka-
zerne te Groningen. Na het afkondigen 
van de algemene mobilisatie op 28 
augustus 1939 vertrekt het regiment 
naar zijn oorlogskwartieren in Haarlem. 
Tijdens de meidagen van 1940 is 12 RI 
versnipperd ingezet in de Vesting Hol-
land. Over de persoonlijke inzet van 
soldaat Van der Wal is niets bekend. Na 
de Nederlandse capitulatie op 15 mei 
mag hij als landarbeider al veertien da-
gen later met groot verlof naar huis.

Een smartelijke herinnering

De ondergedoken oud-marechaussees Leenheers en Van der 
Wal maken deel uit van een illegale groepering in Den Bosch. 
Ze krijgen opdracht een infiltrant te liquideren.

Deel 33 uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’
Door Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

Hielke van der Wal (21), na de Neder-
landse capitulatie afgezwaaid als dienst-
plichtig soldaat, komt begin juni weer 
terug in actieve militaire dienst, nu als 
hulpmarechaussee. Op 24 juni meldt hij 
zich bij de Brigade Veenhuizen, die is 
belast met de buitenbewaking van de 
strafinrichtingen van Veenhuizen. Deze 
brigade wordt later nog uitgebreid met 
posten voor de normale politiedienst in 
de dorpen Norg en Roden. Op 11 juli 
gaat Van der Wal formeel met groot 
verlof om de volgende dag in dienst te 
treden bij de – toen nog Koninklijke 
– Marechaussee. In december 1941 
wordt hij overgeplaatst naar de post 
Norg. Daarmee zal hij niet ontevreden 
zijn geweest, want zijn verloofde Fenny 
Bolhuis werkt als verpleegster in het 
psychiatrisch ziekenhuis Dennenoord te 
Zuidlaren. Hij kent haar uit Visvliet; Fenny 
is een dochter van de smid.

Bij de grote politiereorganisatie van maart 
1943 wordt Van der Wal ontslagen als 
marechaussee en aangesteld als wacht-
meester der Staatspolitie, ingedeeld bij de 
‘Marechaussee (Gendarmerie)’. In zijn 
nieuwe standplaats Ruinerwold komt hij 
in de kost bij Jaap Kraal en zijn vrouw; 
Kraal is timmerman, maar nu werkzaam 
als conciërge op het gemeentehuis. Hij is 
al vanaf begin 1941 bezig met illegaal 
werk: organiseren van de lokale Orde-
dienst, plaatsen van onderduikers, geld 

inzamelen voor de organisatie, valse 
persoonsbewijzen, ondersteunen van 
gezinnen van onderduikers en contact-
punt van een illegale organisatie uit Mep-
pel. Zo raakt ook Van der Wal betrokken 
bij dit werk.

Die Meppeler organisatie heeft voor hun 
onderduikers een tekort aan distributie-
bonnen. Op 27 juli 1943 neemt de jonge 
knokploeg Meppel contact op met Kraal 
en Van der Wal en vraagt hun medewer-
king voor een overval op de uitreikings-
ploeg in Ruinerwold. De twee geven alle 
inlichtingen; Van der Wal zal ook zorgen 
dat er geen politie aanwezig is en de 
politieagenten hun alibi klaar hebben. Ze 
spreken af dat het de volgende morgen 
zal gebeuren. Die morgen om 08.45 uur 
dwingen drie mannen de dames van de 
uitreikingsploeg, die net op pad zijn, hun 
spullen af te geven. Helaas maar een 
schamele buit van 400 bonkaarten. Ech-
ter een NSB-boer ziet het drietal fietsen. 
Hij herkent een van hen, vertrouwt het 
niet en gaat, na gehoord te hebben van 
de overval, dit melden. De huiszoeking 
op de volgende dag bij een van de over-
vallers levert niets op; Van der Wal heeft 
hem op tijd kunnen waarschuwen.

De bezetter maakt eind april 1943 be-
kend dat het personeel van de ‘voorma-
lige Nederlandsche Weermacht’ weer 
terug in krijgsgevangenschap moet. In de 

kranten van 9 juni wordt het personeel 
van 12 Regiment Infanterie opgeroepen 
zich op 14 en 15 juni in Amersfoort te 
melden. Hoewel politiepersoneel een 
vrijstelling voor krijgsgevangenschap 
heeft, een bescheinigung, geldt wel een 
meldingsplicht. Van der Wal gebruikt de 
allerlaatste oproep van 3 augustus om 
zich die dag zogenaamd te gaan melden. 
Hij vertrekt in uniform met wapen, niet 
naar Amersfoort maar naar Visvliet en 
duikt daar onder bij zijn verloofde. 

Acht dagen later, op 11 augustus, over-
vallen Duitsers de familie Van der Wal in 
Visvliet op zoek naar Hielke. Hij wordt 
niet gevonden, maar vader en moeder 
Van der Wal, broers Jan en Rienk en 

Nederlandsch Algemeen Politieblad,  

24 augustus 1943: Verzoek opsporing,  

aanhouding en voorgeleiding
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(getrouwde) zuster Anna worden opge-
pakt. Via het Huis van Bewaring in Gro-
ningen worden ze op 17 augustus naar 
kamp Vught gebracht: de vrouwen in het 
Frauenlager en de mannen in het Geisel-
lager. Om het politiepersoneel in het 
gareel te houden heeft Höhere SS-und 
Polizeiführer Rauter bepaald dat familie-
leden van ondergedoken politiemannen 
zullen worden gegijzeld. 

Na de overval gaat Hielke naar het dorp 
Buitenpost, zeven kilometer westelijk van 
Visvliet. Even later vertrekt hij naar Bra-
bant, waar hij als Henk Gerritsen vaak in 
Den Bosch verblijft. Hij heeft zich aange-
sloten bij een illegale groep onder leiding 
van de Schiedamse rijksambtenaar Aldert 
Hazenberg (35). Deze groep is gelieerd 
aan de landelijke Raad van Verzet (RVV, 
opgericht mei 1943). Hielke is er mee in 
contact gekomen via boekhouder Haijo 
Lenstra (21), die in mei/juni de Meppeler 
organisatie heeft verlaten om zich bij de 
RVV aan te sluiten. Kort daarop komt 
ook student Popke Lenstra (17), een 
broer van Haijo, bij de groep.

Antonie Damen (26), een scheepswerk-
tuigbouwkundige uit Den Haag, werkt 
voor de Duitse militaire inlichtingendienst, 
de Abwehrstelle III F in Driebergen.  
Unteroffizier Bodens van de Abwehr: 
‘Damen had opdracht om zich in te wer-
ken in de in Holland werkende illegale 
organisaties, die op het gebied van inlich-
tingen in direct contact stonden met de 
geallieerden.’ Damen infiltreert in juni 
1943 in een groep in Horst (Limburg) en 
omgeving, die bezig is met hulp aan 
onderduikers en afgeschoten vliegers. 

Het gevolg hiervan is een reeks arrestaties 
in augustus. Een van die gearresteerden is 
een pater uit Meterik, die tijdens zijn 
gevangenschap in Scheveningen te  
weten komt dat Damen de schuldige is 
en kan dat naar buiten brengen.

Fons van Dinther (29) uit Eindhoven, een 
elektrotechnicus van Philips die illegaal 
bezig is met o.a. radio-uitzendingen van 
‘Ons Vrij Nederland’, heeft via een goede 
bekende ook contact met Damen gekre-
gen en vertrouwt hem aanvankelijk vol-
ledig. Damen heeft hem wijs gemaakt 
dat hij hulp geeft aan vliegers, onderdui-
kers, en militaire inlichtingen verzamelt, 
doch niet in staat is deze door te geven 
naar Engeland. Maar later vanuit Horst 
krijgt Van Dinther te horen over het 
verraad van Damen. Van Dinther doet 
wel eens wat voor de RVV-groep van 
Hazenberg. In een vergadering besluit de 
groep om Damen uit de weg te ruimen; 
de RVV’ers Roel Bot (23) en de oud-
marechaussee Jan Leenheers (24) nemen 
deze taak op zich. 

Op woensdag 27 oktober wordt Damen 
opgewacht, maar dan blijkt dat hij een 
andere weg heeft genomen. Voor de 
dagen daarop is Roel verhinderd en 
neemt Hielke zijn taak over. Van Dinther: 
‘Op zaterdag […] kwamen Jan en Henk 
(Van der Wal) aan mijn woning hopende 
dat Damen terug zou komen om een 
boek wat door hem was achtergelaten, 
eventueel op te halen. Damen verscheen 
echter niet waarna door mij een nieuw 
plan op touw werd gezet […]. Jan en 
Henk zouden naar Den Haag gaan om 
het bewuste boek terug te brengen, wat 
tevens kon dienen als introductie. Hierbij 
ging een schrijven van mij waarin ik Da-
men verzocht deze mensen behulpzaam 
te zijn.’ Jan en Hielke werken bij Hazen-
berg een plan uit. In de bossen bij Den 
Dolder hebben ze zogenaamd enkele 
neergeschoten vliegers ondergebracht, 
waarmee ze geen raad weten en Damen 
om hulp gaan vragen. Die bossen zijn 
voor Hazenberg bekend terrein; zijn 
vader woont daar. Jan en Hielke gaan op 
zondag 31 oktober naar Den Haag. 
Damen hapt toe en gaat die middag met 
Hielke per trein op weg naar Den Dolder. 

Jan daarentegen heeft geen direct con-
tact met Damen; hij blijft op afstand en 

reist onopvallend mee. Lopend in de 
bossen hoort hij twee schoten, dus Hielke 
zal zijn taak hebben volbracht, maar op 
de afgesproken plek is niemand. Hij reist 
terug naar Den Bosch. De volgende dag 
zoeken Hazenberg en Roel Bot tevergeefs 
naar Hielke in de Dolderse bossen. 

Op die bewuste zondagavond krijgt 
major Kiesewetter van de Abwehr een 
telefoontje van de bahnhofsoffizier van 
spoorstation Utrecht dat daar ene Damen 
zit, waarop een aanslag zou zijn ge-
pleegd. De Utrechtse politie, de Abwehr 
en de Sicherheitspolizei (Sipo) gaan op 
onderzoek uit. Ze vinden in de bossen 
het lijk van een man met een schotwond 
in de borst. Ook worden papieren aange-
troffen op naam van Henk Gerritsen, een 

Johannes (Jan) Marinus Leenheers (1919-1991), in 
juni 1940 als sergeant gedemobiliseerd, neemt in 
september 1940 dienst als marechaussee en werkt 
in Zeeland: Terneuzen, Hansweert, Vlissingen en ’s 
Heerenhoek. Leenheers raakt in zijn vrije tijd met 
anderen betrokken bij een vechtpartij met mannen 
van de Weerbaarheidsafdeling (WA) van de NSB in 
’s Heer Arendskerke; hij dan is in burger gekleed, 
heeft wel zijn wapenstok bij zich en gebruikt deze 
ook. Het onderzoek van de Marechaussee – onder 
meer uitgevoerd door Leenheers zelf – resulteert 
uiteraard in een proces-verbaal met onbekende 
daders. Dat wordt niet door de WA geaccepteerd. 
De Rijksrecherche voert nu opnieuw een onderzoek 
uit. Leenheers: ‘Toen bleek, dat de gewonden strie-
men van wapenstokken vertoonden, adviseerde de 
rijksrechercheur mij om maar te verdwijnen.’ Jan 
Leenheers neemt per 1 november 1941 ontslag 
(nog binnen zijn proefperiode) en wordt administra-
teur van de Plaatselijke Toewijzingscommissie voor 
Vee en Vlees te Goes. Tijdens zijn marechausseetijd 
is hij al bezig met de verspreiding van het illegale 
blad Vrij Nederland. Hij krijgt contact met Aldert 
Hazenberg en helpt hem maandelijks in IJsselmonde 
bij het drukken van Ons Vrije Nederland. Nadat in 
Goes  het knoeien met vee, vlees, distributiebe-
scheiden en geld niet meer te verantwoorden valt, 
verbrandt hij in mei 1942 de administratie, duikt 
onder en gaat samen met Hazenberg illegaal wer-
ken.
Op 29 februari 1944 wordt hij in de trein gear-
resteerd en vastgezet in Scheveningen. Door een 
beroep te doen op zijn niet-melden voor krijgsge-
vangenschap, wordt hij op 3 april naar Stalag IV-B 
bij Mühlberg afgevoerd. Uit dit kamp ontsnapt hij 
op 15 augustus en meldt zich op 9 september terug 
in Den Bosch om even later dienst te nemen bij de 
Binnenlandse Strijdkrachten. Jan Leenheers verlaat 
in 1975 als luitenant-kolonel van de infanterie de 
militaire dienst.

1943, Hindrik Haijo Lenstra (1922-1945), 

in een marechaussee-uniform van Hielke 

van der Wal
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Verloofde Fenny Bolhuis heeft tot de bevrijding 
ondergedoken gezeten. Zij weet dan niet anders 
dat Hielke vermoedelijk naar Engeland is uitgewe-
ken.

Jacob (Jaap) Kraal is op 14 april 1944 doodge-
schoten op de Waalsdorpervlakte.

Aldert Hazenberg, Fons Van Dinther en de broers 
Lenstra zijn vanuit Scheveningen op 6 juni 1944 
overgebracht naar de Bunker in kamp Vught. Bij 
de ontruiming van Vught drie maanden later gaan 
ze op transport naar concentratiekamp Sachsen-
hausen en vandaar naar andere kampen. Haijo 
Lenstra overlijdt in Bergen-Belsen (administratieve 
overlijdensdatum 31 mei 1945); de andere drie 
overleven de ellende.

Damen is in 1950 door de Bijzondere Strafkamer 
van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenha-
ge voor zijn werk als Abwehr-agent en provoca-
teur veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf; 
in 1952 bij gratie van koningin Juliana met één 
jaar verminderd.

De auteur verricht historisch onderzoek naar de 
gevallenen die in de oorlog 1940-1945 behoor-
den tot de (Koninklijke) Marechaussee. Wilt u 
reageren? Uw reactie is welkom op het redactie-
adres of rechtstreeks per e-mail aan de auteur op 
marechaussee4045@gmail.com.

foto van een verpleegster en een brief 
waarin ene dominee Schaafsma wordt 
genoemd. De zaak wordt door de Sipo in 
Den Haag overgenomen. Al snel blijkt dat 
de dominee in Ruinerwold woont en de 
verpleegster Fenny Bolhuis is. Echter on-
derzoek in Zuidlaren en Visvliet op 14 
november toont nog niet de ware identi-
teit van Henk Gerritsen aan. Op die dag in 
Visvliet kan Fenny weliswaar ontkomen, 
maar wordt haar broer Pieter opgepakt en 
ruim drie weken in gijzeling gehouden. 

Inmiddels volgen in Eindhoven enkele 
arrestaties, waaronder op maandagavond 
1 november Fons van Dinther, op dins-
dag de broers Lenstra en op woensdag 
Aldert Hazenberg. Deze mannen komen 
na enkele dagen terecht in de polizei-
gefängnis Scheveningen. Kriminal- 
kommissar Lütkenhus van de Sipo later: 
‘Ik heb zelf nog verschillende van die 
mensen ondervraagd over de identiteit 
van de neergeschoten man. Ik kreeg van 
die mensen de naam echter niet te horen. 
Daar wij voorlopig voor die mensen nog 
geheim wilde houden dat Van der Wal 
dood was, heb ik hen geen foto van het 
lijk getoond, wel liet ik hen het bij Van 
der Wal gevonden valse persoonsbewijs 
zien.’ Ook aan Popke Lenstra wordt een 
foto van Hielke getoond en hij ontkent 
deze persoon te kennen. Dan wordt hij 
plotseling met Jaap Kraal uit Ruinerwold 
geconfronteerd die zegt dat hij de per-
soon op de foto wél moet kennen. Kraal 
blijkt op 16 november 1943 in een an-
dere zaak te zijn gearresteerd. Popke 
vermoedt dat de Sipo via Kraal achter de 
identiteit van Hielke van de Wal is geko-
men. Lütkenhus: ‘Uit de verdere rap-
porten bleek mij dat het slachtoffer een 
oud-politieman was, genaamd Van der 
Wal. Van de identificatiedienst te  
’s-Gravenhage, waarheen ik het lijk heb 
laten heen brengen, heb ik het na enige 
tijd overgebracht naar het Bronovo zie-
kenhuis te ’s-Gravenhage. Vandaar is het 
tenslotte overgebracht naar Vught, al-
waar het gecremeerd is.’

Damen legt na de bevrijding een verkla-
ring af. Hij weet dan inmiddels wie zijn 
belager is geweest. Damen: ‘Na in Den 
Dolder uit de trein te zijn gestapt, moes-
ten wij volgens Van der Wal een eind 
langs de spoorbaan in de richting Utrecht 
teruglopen […]. Plotseling sloeg Van der 

Wal mij zijn rechterarm om mijn hals en 
gaf mij met zijn linker vuist een slag op 
mijn onderkaak. Door die slag viel ik op 
de grond, terwijl Van der Wal probeerde 
mij de keel dicht te knijpen. Ik heb toen 
mijn revolver, welke ik in de rechter bui-
tenzak van mijn overjas droeg, getrok-
ken. Van der Wal lag steeds boven op 
mij. Ik heb toen in de richting van het 
hoofd van Van der Wal geschoten, doch 
het eerste schot trof geen doel. Nadat het 
schot was afgegaan, bleef Van der Wal 
door worstelen. Ik heb de revolver toen 
tussen ons in gewrongen en de haan 
overgehaald. Toen dit tweede schot was 
afgegaan, bleef Van der Wal stil liggen. Ik 
dwong mij onder hem uit […]. Na te zijn 
opgestaan, ben ik zonder naar Van der 
Wal om te kijken, hard weggelopen.’

Op 16 december 1943 bezoekt Rauter 
kamp Vught en zegt de ongeveer 150 
gegijzelde familieleden van politieman-
nen toe dat ze voor Kerstmis weer naar 
huis mogen. Moeder, Jan en Anna mo-
gen op 18 december naar huis, vader en 
Rienk een week later op 24 december. Zij 
weten nog niets over het lot van hun 
Hielke, en dus ook niet dat zijn lichaam 
zo dichtbij is geweest.

De overval op de uitreikingsploeg in 
Ruinerwold en Hielkes onderduiken krij-
gen nog een nasleep. Zijn groepscom-
mandant, onderluitenant Hommo Spa, 
wordt op 17 april 1944 gearresteerd en 
overgebracht naar Scheveningen. Spa: 
‘Mij werd ten laste gelegd, dat ik gespro-
ken had met den ondergedoken wacht-
meester van mijn groep, genaamd Van 
der Wal, en deze toen niet gearresteerd 
had. Tevens werd mij medeplichtigheid 
aan den overval op het distributiekantoor 
Ruinerwold voorgehouden. Op 17 mei 
1944 ben ik in vrijheid gesteld.’

Aldert Hazenberg in een brief: ‘Hielke 
was een sympathieke dappere kerel. 
Trouw vaderlander en een overtuigd 
Christen. Dit weet ik zeker omdat wij 
meermalen zeer intiem over deze voor-
naamste zaken gesproken hebben. Zijn 
dood is voor mij nog steeds een smarte-
lijke herinnering.’
De naam van Hielke van der Wal staat op 
het oorlogsmonument van de begraaf-
plaats Ruinerwold en op het monument 
Klokkentoren in Grijpskerk. 

Grijpskerk, monument Klokkentoren 
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