
 

 

Arend Postma 
Geboren: 28 januari 1904, Munsterscheveld/Emmen 
Overleden: 30 december 1943, Pangkalan Balai, Palembang. Interneringskamp 
Sumatra, Camp Java. Akte van overlijden nr. 1881/1947 Djakarta. Burgerlijke stand 
(Europeanen) Batavia. 

 
Mijn oudoom Arend Postma vertrok op 15-jarige leeftijd in 1919, vanuit zijn 
geboorteplaats Munsterscheveld, Emmen naar Vledder om in Frederiksoord zijn opleiding 
aan de G.A. van Swieten Tuinbouwschool te volgen. Deze voltooide hij met goed gevolg 
in 1922. Zoals wellicht bekend, was de tuinbouwschool gelieerd aan de Maatschappij van 
Weldadigheid. 
 
Arend Postma werd Tuinbouwkundige, met een specialisatie in Plantenziektekunde. 
Vanaf 1928 en officieel vanaf 1931, werkte hij in buitenlandse dienst voor de 
Landbouwvoorlichtingsdienst. Hij was gestationeerd in Nederlands-Indië, Java. In 1939 
promoveerde hij tot Tuinbouwkundig Ambtenaar 1e klasse, in dienst van het toenmalige 
Departement van Landbouw, Handel & Nijverheid, later  Economische Zaken.  
 
Zijn standplaatsen op Java: 
1931: Ragoenan (landerijen iets ten Zuiden van Batavia, thans Jakarta), 
1931: Malang te Pasoeroean (Oost Java, Z. van Soerabaja),  
1935: Ragoenan. Beheer Tuinbouwbedrijf met standplaats Djatipadang (onderdistrict 
Pasarminggoe, district en regentschap Meester-Cornelis (afdeling Z. van Batavia)  
 
De Japanse oorlogsdreiging verplichtte hem in 1941 zijn burgerfunctie neer te leggen en 
als reservist van het KNIL zijn militaire dienstplicht te vervullen. Maart 1942 werd hij op 
Java door de Japanners gevangen genomen en geïnterneerd in Japanse POW (Prisoner 
Of War) kampen. Allereerst in een POW Camp op Java. Het tweede - na verscheping 
vanaf Java op een van de zgn. “Hell Boats” - was een krijgsgevangenenkamp op 
zuid-Sumatra.  
 
December 1943 overleed hij in de dysenterie-barak van het kamp-hospitaal, 
krijgsgevangenenkamp Pangkalan Balai, Palembang, Zuid-Sumatra. Zijn stoffelijke 
resten werden (na herbegravingen, uiteindelijk) bijgezet op de Erebegraafplaats Pandu 
te Bandung, Java Indonesië. Zijn laatste rustplaats.  
 

 Ongeveer 47.000 krijgsgevangenen  

en bijna 90.000 Nederlandse en Indonesische burgers  
werden geïnterneerd in Japanse kampen  

tot het eind van de Tweede Wereldoorlog in Azië.  
Sommigen kwamen na de oorlog niet terug, 

. . . zoals Arend Postma 
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