Gerrit Egberts is mijn grootvader van Moederskant.

Hij was lid van Knokploeg de Krim die toendertijd werd geleid door de heer Kolenbrander
(Waarbij mijn grootvader als landarbeider in dienst was).

Op oudejaars avond 1944 is hij opgepakt door de landwacht (Op bevel van Gerard
Weimar "SD Coevorden) als vervanger van de bij de inval ontbrekende "Verzetsbaas",
Kolenbrander. Omdat de heer Kolenbrander was getipt dat er een inval zou plaatsvinden
was deze gevlucht.

Mijn grootvader mocht nog halsoverkop afscheid nemen van mijn zwangere Oma en zijn
drie kinderen (Zoon Henk, Dochter Wollie en dochter Marrie (mijn moeder) "Deze was
nog geen jaar oud")

Via Coevorden, Westerbork, Willhelmshaven is hij uiteindelijk ziek terechtgekomen in
kamp Brockzetel in Aurich alwaar hij met andere strafgevangenen uit Noord Nederland,
herstel werkzaamheden moest verrichten aan de kapot gebombardeerde landings
banen van het plaatselijke vliegveld.

Uiteindelijk is hij aan de gevolgen van zware arbeid en ondervoeding op 4 April 1945
overleden en achter zijn barrak begraven.

Helaas is na de oorlog zijn lichaam nooit meer teruggevonden.



