
Wim van der Kaaden wordt op 26 januari 1908 te Buitenzorg geboren als de middelste van 3 
kinderen: Louis en Gerda. Hun vader is voorzitter van de Landraad. De 3 kinderen gaan naar de 
HBS in Batavia. Louis en Wim vertrekken na de onderbouw naar de HBS in Leiden. Wim doet daar 
eindexamen in 1926 en gaat daar, net als Louis, Indologie studeren. In 1928 slaagt Wim voor zijn 
taalkundig kandidaats. Hij verlooft zich op 09-11-1928 met Jop Burgersdijk. Op 13 maart 1931 
behaalt hij zijn doctoraal examen indologie (economisch recht).
1 april 1931: “Ter beschikking gesteld van de G.G. van Ned.Indië om te worden benoemd tot 
Administratief Ambtenaar bij het B.B. in de residentie Bali en Lombok.”(Ambtenarenstaat)

Op 2 april 1931 trouwt hij met Jop (Lamberdina Josina) Burgersdijk in de Lakenhal te Leiden.
Zijn ouders kunnen bij het huwelijk niet aanwezig zijn omdat zijn vader - inmiddels vice-president 
van de Raad van Justitie te Batavia - lijdt aan keeltuberculose en moet kuren in Davos.
Huwelijksreis in Brugge en omgeving. Dan reizen ze per trein naar Davos om Wim’s ouders te 
bezoeken en een week later vertrekken ze vanaf Genua met de ms Marnix van St Aldegonde naar 
Batavia. Wim’s eerste standplaats is Kloengkoeng op Bali. Op 5 mei 1932 wordt hij benoemd tot 
adspirant controleur bij het BB in de residentie Bali en Lombok. 

Op 09-04-1933 wordt hun dochtertje Liesbeth geboren te Den Pasar. 
Op 26-09-1934 wordt hij benoemd tot controleur bij het BB.(Ambtenarenstaat)
Op 12-01-1935 wordt een tweede dochter geboren: Martine. Ook in Den Pasar. 
Op 16 december 1936 hun zoontje Johan Jacob, te Gianjar.

(Ambtenarenstaat):
05-07-1937: “Verlof. Wegens zevenjarigen dienst negen maanden verlof naar Europa verleend, 
met bepaling dat hij zijn betrekking zal nederleggen op een door den Resident van Bali en Lombok 
nader te bepalen datum in de maand Juni 1938.” 
(Bataviaasch Nieuwsblad 21-02-1939):
 “Met ingang van een dag in de maand Maart 1939, waarop hij zijne betrekking zal aanvaarden, 
benoemd tot controleur 1e kl., W.F. van der Kaaden, ambtenaar BB, terug verwacht van 
buitenlands verlof, met bepaling dat hij wordt geplaatst in het Gouvernement Borneo.”

06-11-1941 overlijdt Wim’s vader, Gerrit Georgius van der Kaaden, te Locarno, aan 
keeltuberculose. Door de oorlog in Europa, Azië en de slechte verbindingen zal, Wim niet 
vernemen dat zijn vader is overleden.
07-12-1941 De Japanners vernietigen de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor.
20-01-1942 De Nederlanders beginnen het oliegebied van Samarinda te vernietigen. Ook de 
eigenlijke olietanks in Sanga-Sanga, 20 km van Samarinda, worden tot ontploffing gebracht.
23-01-1942 De Japanse vloot bereikt Balikpapan. Het geheime vliegveld Samarinda 2 wordt door 
de Japanners ontdekt. 
26-01-1942 Bombardement op Samarinda. Wim’s verjaardag. Hij wordt 34 jaar. De echtgenotes 
van de assistent-resident (Seegeler) en van 2 andere controleurs (Aarsse, Jongsma) zijn naar 
Java gevlucht. Jop en de 3 kinderen zijn nog bij Wim in Tenggarong.
28-01-1942 Jop, zwanger, met de 3 kinderen, vlucht vanuit Tenggarong. Het is een vreselijke, 
nachtelijke tocht, per boot, 60 km stroomopwaarts, over de rivier de Mahakam naar het vliegveld 
Samarinda 2, met het allerlaatste legervliegtuig mee naar Soerabaja, waar zij op 1 februari 
arriveren.
03-02-1942 De Japanners bezetten Samarinda. De bestuursambtenaren Seegeler, Jongsma, 
Aarsse en Jacobs, boekhouder van de ijsfabriek, worden gebonden, vernederd en mishandeld. 
Enkele weken daarna worden zij onthoofd.
08-02-1942 Uit Wij Gedenken p.6: “W.F. van der Kaaden, geboren 26 januari 1908. Controleur van 
West-Koetei; 8 februari 1942 te Tenggarong door de Japanners gevangen genomen. Medio Maart 
opgesloten te Samarinda. Na veel beproevingen omstreeks 17 Maart aldaar onthoofd.”
Echter: Op de foto van Wim’s oude grafsteen te Samarinda staat 20-03-1942 vermeld.
Op 9 juli 1942 wordt Jop en Wim’s 4de kind, Willemine Frederika geboren in Tretes, op Java.
17-05-1943 Wim’s broer, Louis Jacob Johan van der Kaaden (*05-07-1905), voorzitter van de 
landraad te Soerabaja, overlijdt in krijgsgevangenschap te Tarso, Siam. (de Birma spoorlijn)




