
Het onderstaande verslag is gemaakt door Susanne Hagen, 
kleindochter van Willem Hagen, jongere broer van Gerrit Hagen. Ze 
heeft haar opa geinterviewd over de oorlogstijd die hij als kleine jongen 
meemaakte. Opa Willem Hagen maakte in die oorlogstijd  deel uit van 
zijn ouderlijk gezin wonend in Nunspeet. In dat interview kwam natuurlijk 
ook de geschiedenis van oudere broer Gerrit aan de orde, die in de 
vroege ochtend van 10 mei 1940 bij de verdediging van het vliegveld 
Ypenburg om het leven kwam. 

Van dit interview heeft ze in 2002 een verslag gemaakt in groep 8 van 
de Koningin Julianaschool in Heteren voor het vak geschiedenis. 
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