
Johan Bernard Aalbers. 
 
Op 17 augustus 1887 werd  in het gezin van Jan 
Gerhard Aalbers en Diena van den Heuvel een 2e zoon 
geboren: Johan Bernard Aalbers. Deze gebeurtenis 
vond plaats in IJzerlo, een buurtschap in de 
Achterhoek,  net onder Aalten. Het gezin bestond 
naast vader en moeder uit 9 kinderen: 5 meisjes en 4 
jongens. Van hen zijn 2 meisjes jong overleden, één op 
10-jarige leeftijd, de ander enkele dagen na haar 
geboorte. 
 
Johan groeide op en na zijn schooljaren wees ook voor 
hem de wegwijzer richting het boerenleven. Dit was 
echter niets voor hem, zodat hij bij zijn vader in de leer 
ging als kleermaker. Na twee "bazen" in de Achterhoek 
vond hij het tijd om verder te gaan kijken. Via een 
advertentie is hij begin 1907 in 's Gravendeel beland. 
Daar kreeg hij kennis aan een 's Gravendeelse schone, 
Teuna Naaktgeboren. Met haar is hij getrouwd op 18 

september 1915. Zij gingen wonen in de Potgieterstraat 4 in Haarlem. Daar zijn ze met 
hun gezin blijven wonen, uiteindelijk op het adres Zocherstraat 79, waar Johan 
kleermaker en sigarenwinkelier was. 
 
Toen kwam de 2e wereldoorlog, die voor dit gezin een bijzonder tragisch einde had.  
Een dochter van Johan volgde 
een opleiding aan het Instituut 
voor Talen en Handels-onderwijs 
(ITHO), waar Jan Lohmann sr. 
directeur van was. Jan Lohmann 
was ook hoofd-verspreider van 
het toen illegale blad "Vrij 
Nederland". Johan is in die tijd 
onder-verspreider geworden. Hij 
ontving regelmatig 8 exemplaren 
van het blad "Vrij Nederland", 
die vervolgens door hem verder 
werden verspreid. 
  
Op 10 december 1943 kreeg hij plotseling een oproep om op het politiebureau in 
Haarlem te verschijnen. Daar werd hij om 12.15 uur ingesloten voor de Inlichtingendienst 
(ID) van de Haarlemse politie. Hij is na zijn arrestatie niet meer vrijgekomen.  
 
In de verspreidingsorganisatie, de groep Lohmann in Haarlem, was verraad gepleegd. 
Daardoor kon een arrestatieploeg van de z.g. Inlichtingendienst (ID) van de Haarlemse 
politie, in feite handlangers van de Sicherheitsdienst te Amsterdam, Euterpestraat, de 

hoofdverspreider van "Vrij Nederland" arresteren. Daarbij werd een lijst gevonden met 50 
tot 60 namen, (onder)verspreiders van het blad. Allen die daarop genoemd stonden 
werden gearresteerd. Sommigen zagen kans zich hieraan te onttrekken, Johan niet.  
 

 
Kaart naoorlogse administratie Vrij Nederland 



Na één dag in de Haarlemse cel is hij op 11 december 1943 overgebracht naar het SD-
hoofdkwartier aan de Euterpe-
straat in Amsterdam. Vandaar is hij 
overgebracht naar het huis van 
bewaring aan het Kleine-
Gartmannplantsoen aldaar. Wat 
hij daar heeft doorgemaakt weet ik 
niet, maar het zullen zware weken 
geweest zijn. Op 28 januari 1944 is 
hij overgebracht naar het 
concentratiekamp Vught, waar hij 
tot 10 mei 1944 is geweest. Ook 
van die periode is mij weinig 
bekend. 
 

Op 10 mei 1944 is hij naar Sachsenhausen - Oraniënburg getransporteerd. Over het leven 
in het kamp zijn later veel boeken en verhalen geschreven, onder andere door P. 
Jongeling, journalist en hoofdredacteur van de Nieuwe Provinciale Groninger Courant: 
een feuilleton "Wedloop met de dood".  
 
P. Jongeling, die al langer in Sachsenhausen verbleef toen Johan daar aankwam, was 
belast met de controle van de bagage van nieuwkomers. Hij zag toen in de koffer van 
Johan een aantekening over een vreselijk moment in een schuilkelder, terwijl de bommen 
om hen heen barstten. Iemand had toen Psalm 91 voorgelezen: "Die in de schuilplaats 
des Allerhoogsten is gezeten....". Dat gebeuren had blijkbaar een zeer diepe indruk 
gemaakt, zodat hij het op schrift had vastgelegd. Jongeling heeft toen gezorgd dat Johan 
z'n bijbeltje kreeg (wat eigenlijk streng verboden was) en heeft meerdere malen met hem 
gesproken.  Hierdoor kreeg Johan, die bij aankomst nogal in de put zat, weer nieuwe 
kracht. 
 
Van de ellende en narigheid die hij 
tijdens zijn verblijf in 
Sachsenhausen en daarna moest 
doormaken zijn mij geen bijzonder-
heden bekend geworden.  Ook mijn 
opa verwijst daarvoor in zijn 
levensbeschrijving naar andere 
boeken1 die daarover geschreven 
zijn.  
 
Na bijna een jaar in Sachsen-
hausen kwam het einde van de 
oorlog er aan en naderden de 
Amerikanen en Russen het kamp. Een medegevangene maakte rond die tijd een 
dagboekje met namen en nummers van gevangen die op 17 april 1945 in Sachsenhausen - 
Oraniënburg verbleven. Hierin komt twee maal de naam Aalbers voor. 
 

                                                           
1
   "Jongeling ten voeten uit" - Rik Valkenburg  

   "Glorieuzen" - Edouard de Nève 

kaart uit kaartenbak concentratiekamp Vught   

 
Zakboekje dhr. N.A. Mourer 



Op 21 april 1945 begonnen de "Dodenmarsen": wie maar enigszins kon lopen werd in een 
colonne weggestuurd, bij het front vandaan, naar het noordwesten, richting Lübeck. 
Uitgeputte mensen, dagen lopen, geen eten, geen onderdak, nauwelijks rust, begeleid 
door Duitse kampbewaking en SS. Wie niet verder kon werd vermoord, kreeg een 
nekschot. 
 
Onderweg is Johan nog door een bekende, een Haarlemse tandarts, gezien. Later hoorde 
deze dat Johan onderweg was doodgeschoten. Na enkele dagen verzamelden veel van de 
wegtrekkende colonnes zich in een bos, het "Belower Wald", ruim 80 kilometer 
noordwest van Sachsenhausen-Oraniënburg.  In dat bos blijkt dat Johan ongeveer 30 

kilometer voor die plaats op 24 of 25 
april 1945 is doodgeschoten. Hij kon 
niet meer.  
 
P. Jongeling schrijft  hierover: "Eerst in 
het Belowerbos ontmoette ik de 
Nederlanders weer en daar werd mij 
inderdaad van verschillende zijden 
aanstonds verteld dat Aalbers het lot 
had ondergaan van zo velen, die de 
mars niet hadden kunnen volhouden". 
 

Ook op deze 25e april 1945 vond bijna 200 kilometer zuidelijker, bij Torgau aan de Elbe 
een belangrijke gebeurtenis plaats. Russische soldaten, vanuit het oosten en Amerikaanse 
troepen vanuit het westen, ontmoetten elkaar en vormden zo een gesloten front dat 
Duitsland in tweeën deelde. Vijf dagen later pleegde Hitler zelfmoord, en op  4 mei 1945 
volgde de onvoorwaardelijk overgave van alle Duitse strijdkrachten. 
 
Mijn opa, die in zijn levensbeschrijving een deel van dit verhaal over Johan beschrijft, 
eindigt als volgt: 
De naam van Johan Bernard Aalbers komt voor op de erelijst der gevallenen2 in de 
gedenktafel, die staat in de hal van het Tweede Kamergebouw. Belangrijker is, dat zijn 
naam geschreven stond in het Boek des Levens. Men leze wat broeder Jongeling daarover 
schrijft: "En al begrijpen wij niet waarom het God behaagde hem weg te nemen, zo kort 
voor de bevrijding en op zulk een wijze, ik weet dat hij mijn vriend en broeder Aalbers uit 
het land van de ellende heeft overgebracht naar het oord van de volmaakte heerlijkheid, 
waar God alle tranen van zijn ogen wil afwissen".  
 
Na de oorlog eerde "Vrij Nederland" allen die in de oorlog hun leven hadden gegeven bij 
het maken en verspreiden van dit ondergrondse blad. Er is ook een artikel gewijd aan de 
verspreidersorganisatie van Jan Lohmann en de trieste gevolgen van het verraad. Allen 
die als gevolg daarvan zijn omgekomen, waaronder Johan, worden herdacht.  
 
Om diezelfde reden heb ik ook deze gebeurtenissen uitgezocht en opgeschreven, opdat 
ook wij hem kunnen gedenken. 
 
Stoffer Aalbers 
Doornspijk, 19 april 2015 

                                                           
2
   Erelijst van gevallenen: http://www.erelijst.nl/johan-bernard--aalbers 

 
Gedenkteken Oraniënburg 

http://www.erelijst.nl/johan-bernard--aalbers


Gedenk - katern in het weekblad "Vrij Nederland" van 22 december 1945 

 
De informatie voor de beschrijving is afkomstig uit: 

1. Levensbeschrijving van Derk Willem Aalbers (geb. 1894),  jongste broer van Johan. 
2. Openbare archieven van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (Niod), archief  185a (Vrij Nederland)   en 

archief  249-0339B (Manuscript : "De Haarlemse 'Vrij Nederland'-verraadzaak", W. Glastra). 
3. Afschriften van briefwisseling tussen D.W. Aalbers en P. Jongeling 


