1940 - 1945

Wachters van Wilhelmina

Deel 35 uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945'
Door Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

Voor de in juni 1940 - na de Duitse inval in Nederland - in
Engeland terechtgekomen marechaussees wacht ook daar
een vertrouwde taak: ‘het waken voor de veiligheid van Hare

Majesteit de Koningin'.

In de meidagen van 1940 rukken Duitse
troepen in Brabant snel op. Het beoogde
terugvallen van de brigades van de 1e en
2e Divisie Marechaussee op de Vesting
Holland blijkt niet meer mogelijk en nieu-
we opdrachten volgen. Na de capitulatie
van Walcheren op 17 mei krijgt de com-
mandant 1e Divisie — op dat moment in
Zeeuws-Vlaanderen met nog ongeveer
280 man onder bevel — opdracht naar
Nantes in Frankrijk te verplaatsen. Daar
aangekomen (met gevorderde voertui-
gen en per fiets) is de situatie weer gewij-
zigd en luidt de opdracht in Brest in te
schepen naar Engeland. Na een tocht van
24 dagen komen ze op 11 juni aan in
Plymouth, samen met honderden andere
uitgeweken Nederlandse militairen.

Ruim 1300 Nederlanders krijgen voorlo-
pig onderdak in tentenkampen bij Porth-
cawl in Zuid-Wales, wachtend op wat
komen gaat. In augustus wordt uit de
marechaussees een Mobiele Compagnie
(voornamelijk jongeren) en een Politie
Afdeeling Marechaussee samengesteld.
Inmiddels dragen de marechaussees de
Engelse battledress, het blauwe uniform
wordt uitgaanstenue. In oktober worden
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de kampen ontruimd en de mannen
ondergebracht in fabriekshallen te Cong-
leton. Daar wordt op 11 januari 1941 de
Koninklijke Nederlandsche Brigade opge-
richt, later met de toevoeging Prinses
Irene. De 1e Divisie Marechaussee is per
15 januari opgeheven en de Mobiele
Compagnie wordt op 1 februari het
Eskadron Pantserwagens van de Neder-
landsche Brigade. In de periode mei-
augustus 1941 verhuizen allen naar een
nieuw barakkenkamp.in de buurt van
Wolverhampton,

Het marechausseecontingent valt uiteen
door andere taken. Zo wordt medio 1942
een detachement geformeerd voor de
bescherming van koningin’'Wilhelmina,
het'Bewakings-Detachement Koninklijke
Marechaussee’ onderbevel van adjudant
De Ruijsscher. De koningin verblijft sinds
november 1940 in het landhuis Stubbings
House bij Maidenhead ten westen van
Londen, op veilige afstand van de Duitse
bombardementen. Dit detachement van
z0'n zestig man bestaat behalve uit enige
koks-en bedieningspersoneel uitsluitend
uit marechaussees, met als neventaak
‘bewaking van een zeer groot bedrag aan
zilvermunt opgesla-
gen in een paar
barakken van het
kamp.' De dienst in
het huis wordt ge-
durende de dag bij
toerbeurt gedaan
door wachtmeester
Beerman en mare-
chaussee Van
Oostrum. Zij zijn
belast met de bewa-
king gedurende de
daguren, de bedie-
ning van de tele-
fooncentrale, het
telefonisch doorge-
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Harmannus Henderikus Bontjer wordt gebo-
ren.op 3-augustus 1915 in Odoorn (Drente).
Vader is landbouwer en Mans groeit op de
boerderij op, eerst in Odoorn en vanaf zijn
tiende jaar in Erica in een gezin met negen
kinderen. Hij volgt de tuinbouwschool en gaat
werken als landbouwer.

In oktober 1935 meldt Bontjer zich als dienst-
plichtige bij 5 Regiment Veldartillerie in
Amersfoort, waar hij wordt opgeleid tot onbe-
reden kanonnier. Als dienstplichtig korporaal
gaat hij in april 1936 met groot verlof en
neemt zijn werk weer op. Twee jaar later
tekent hij in februari 1938 bij het Depot
Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn een
verbandakte als marechaussee te voet. Na vijf
maanden opleiding wordt Bontjer geplaatst bij
de 1e Divisie Koninklijke Marechaussee,
Brigade Rijen en in januari 1940 bij de Brigade
Waalwijk. In Engeland wordt hij in augustus
1940 geplaatst bij de Compagnie Mobiele
Marechaussee en in februari 1941 bij het
Eskadron Pantserwagens. In juli 1942 naar de
Brigade Politie en meteen gedetacheerd naar
het Bewakings-Detachement Koninklijke
Marechaussee in Maidenhead.

ven van door de koningin gegeven op-
drachten aan autoriteiten en het dagelijks
informeren van de koningin over de
situaties aan de oorlogsfronten. Beerman
doet ook veel persoonlijk schriftelijk werk
voor de koningin. Van Engelse zijde is
altijd een rechercheur van Scotland Yard
aanwezig.

In Wolverhampton gaat in juni 1942 de
Politie Afdeeling Marechaussee samen
met de Politie Afdeeling Brigade onder de
naam Brigade Politie, als onderdeel van
de Koninklijke Nederlandsche Brigade
Prinses Irene. Per 1 september 1943 valt
het personeel van het detachement in
Maidenhead niet meer onder de brigade
maar onder het Ministerie van Justitie.



Hubertus Adrianus Cornelius Kievits wordt
geboren op 25 maart 1917 in Loon op Zand
(Noord-Brabant). Vader is dan gasfitter en
heeft later een rijwielhandel in Tilburg. Hubert
is de oudste van vijf kinderen; na de lagere
school gaat hij aan de slag als fietsenmaker bij
vader in de zaak.

In maart 1937 wordt hij ingelijfd als dienst-
plichtige bij het Regiment Wielrijders in de
Isabellakazerne te 's-Hertogenbosch. Soldaat
Kievits gaat na zijn diensttijd van vijf en halve
maand met groot verlof. In februari 1939
verbindt hij zich bij de 1e Divisie Koninklijke
Marechaussee in ‘s Hertogenbosch als mare-
chaussee te voet (N.B. niet opgeleid bij het
Depot in Apeldoorn!). Vanuit de marechaus-
seekazerne aan de Vughterweg wordt hij vijf
weken later geplaatst bij de Brigade Geffen.
Dan volgen verplaatsingen naar Hooge en
Lage Zwaluwe, Hilvarenbeek, en in november
1939 naar Veghel (met een detachering in
Wiilreijt). In Engeland gaat hij in maart 1941
over naar het Eskadron Pantserwagens, in juli
1942 naar de Brigade Politie en meteen gede-
tacheerd naar het Bewakings-Detachement
Koninklijke Marechaussee in Maidenhead.

In Stubbings House voert de koningin

een bescheiden huishouding en wordt er
sober geleefd. Ze ontvangt daar regelma-
tig groepen Engelandvaarders en andere
bezoekers. Maar het wonen in het grote
Stubbings House begint haar op den
duur tegen te staan. Ze verhuist midden
februari 1944 naar een kleiner, moderner
landhuis, The Grange geheten. Het ligt
bij het plaatsje South Mimms ten noor-
den van Londen op een heuvelrug met
een prachtig uitzicht. Dit is tegen het
advies van haar particulier secretaris Van
't Sant omdat het huis geen schuilkelder
heeft en in de buurt twee vliegvelden
liggen, die al enkele keren door de Luft-
waffe zijn aangevallen. Een subdetache-
ment marechaussee gaat mee onder

bevel van opperwachtmeester Van der
Moere (vijftien man waaronder twee
soldaten als kok) en wordt gelegerd in
barakken langs de inrit op 300 meter
afstand van het huis. In de tuin is nog
een schuilgelegenheid. .. een stenen
schuurtje met een betonnen dak.

Aanvankelijk wordt er niet in de buurt
gebombardeerd, maar dat verandert snel.
De koningin schrijft hierover: ‘We konden
toen de strijd boven de vliegvelden en de
helle verlichting door lichtkogels en
schijnwerpers zien. Tegen de avond hoor-
den en zagen we telkens het inslaan van
de-bommen." In de donkere avond van
20 februari rond 21.30 uur wordt het
rustig-in-het huis. De koningin is naar
haar slaapkamer en ook haar hofdame,
mevrouw Verbrugge van 's-Gravendeel is
al boven. Wachtmeester Beerman en
marechaussee Van Oostrum dragen de
beveiliging'over aan de opkomende
nachtploeg en gaan naar hun kwartier.
Buiten staan de marechaussees Bontjer
(26) en Kievits (28)-op hun post en ver-
blijft hun aflossing, Bodegem en Pipping,
met een kokkin in de keuken.

Wanneer even later om21.38 uur in
South Mimms luchtalarm wordt gegeven,
snelt opperwachtmeester Van der Moere
met Beerman naar het huis. De koningin
hoort Beerman weer in huis komen en
wacht met naar bed gaan. De regel is,
dat de wachtploeg op post blijft zolang
de koningin in het huis is. Wachtmeester
Van der Moere is buiten bij Bontjer en
Kievits. Wachtmeester Van de Woestijne
beschrijft wat hij ziet en hoort: ‘De gehele
luchtruimte boven Londen vol lichtflitsen
van ontploffende
bommen, barstende
granaten van af-
weergeschut, brand
veroorzakende
brandbommen,
zoeklichten e.d.,
terwijl het gedreun
en gerommel van de
ontploffingen angst-
wekkend was.’

Plotseling het geluid
van een vliegtuig,
het suizen van een
bom en explosies.
Het huis schudt:
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ruiten, deuren en plafonds vliegen alle
kanten op. Een beginnende brand wordt
snel geblust; de licht gewonde Beerman
vliegt de trap op naar de slaapkamer van
de koningin en leidt haar naar het schuil-
huisje in de tuin, waar rechercheur Taylor
bij haar blijft. Onder protest, want zij wil
eerst Bontjer en Kievits zien. In de hal
heeft ze gehoord van Van der Moere —
zelf gewond aan hoofd, benen, armen en
handen — over het lot van haar wachters.
Kievits ligt bij de zijdeur en is op slag
gedood door een scherf in zijn hoofd.
Bontjer kon zich op tijd laten vallen, maar
heeft een grote wond in de hartstreek.
Hij is zwaar gewond, nog bij kennis en
vraagt om een geestelijke... Ondertussen
wordt mevrouw Verbruggen ongedeerd
uit de ravage gehaald en is de rest van
het detachement ter plaatse om te hel-
pen. Bontjer en later Van der Moere
worden naar het Wellhouse Hospital in
Barnet vervoerd, waar Bontjer na aan-
komst overlijdt. Het ziekenhuispersoneel
bedekt hem met de Engelse vlag. De
overleden Kievits wordt naar het lijken-
huisje in Pottersbar gebracht. Van der
Moere kan na een maand het ziekenhuis
verlaten.

The Grange is onbewoonbaar geworden.
Prins Bernhard wordt gewaarschuwd en
in de vroege morgen vertrekt de koningin
met haar vaste chauffeur wachtmeester
Stroosnijder naar Maidenhead. Het deta-
chement volgt een dag later. Op 25
februari worden beide slachtoffers begra-
ven-op de rooms-katholieke begraaf-
plaats van Maidenhead waarbij — proto-
collair ongebruikelijk — ook de koningin
en/de prins-aanwezig zijn. Die avond
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1940 - 1945

Maidenhead, uitreiking onderscheidingen

ontvangt de koningin de verloofde van
Bontjer.

Het gezamenlijk optreden van het deta-
chement na de bominslag wordt door de
koningin zeer gewaardeerd en geprezen.
Eind mei 1944 worden Bontjer en Kievits
in Stubbings House door haar postuum
onderscheiden en ze spelt persoonlijk de
anderen een onderscheiding op. Vooraf-
gaand spreekt de koningin: ‘Allereerst
willen wij hulde brengen aan de plichts-
getrouwe en dappere mannen, die den
krijgsmansdood zijn gestorven. U zult
allen begrijpen, hoe diep ik getroffen ben
door het feit, dat mijne bewaking twee
jonge menschenlevens heeft moeten
kosten [...]. Zij zullen in dankbare herin-
nering bij mij blijven voortleven. Daarbij
wil ik niet vergeten de onverschrokken-
heid en de plichtsbetrachting van den
Opperwachtmeester van der Moere, die
direct bij het alarm in de onmiddellijke
nabijheid van de twee slachtoffers zijn
post betrok, en wonder boven wonder
het leven er af bracht [...]. Wat mij op
dien bewusten avond zoo bijzonder heeft
getroffen, dat is de wijze waarop de hier
aangetreden marechaussees met zeker-
heid en rust hun taak, waarvoor zij plotse-
ling werden geroepen, hebben verricht. Ik
dank den Wachtmeester Beerman, die
zich met een kameraad in de hall bevond,
voor zijn kordaat optreden. Hij was de

eerste die mij tegemoet kwam en naar
beneden heeft geleid [...]. Het vertrou-
wen, dat ik steeds in uw wapen heb ge-
steld, is wederom versterkt.’

Aan Bontjer en Kievits wordt postuum het
Bronzen Kruis toegekend en ook op-
perwachtmeester Van der Moere ontvangt
deze onderscheiding wegens 'Trouwe
plichtsvervulling en betoonden moed
tijdens een luchtaanval [...]." Wachtmees-
ter Beerman, de marechaussees Bodegem
en Pipping, en rechercheur Taylor, worden
onderscheiden met het Kruis van Verdien-
ste wegens ‘Uitstekende plichtsvervulling
en getoonde zelfbeheersching tijdens een
luchtaanval [...] door aan de gewonden
direct den noodigen bijstand te verleenen,
totdat hun vervoer naar een ziekenhuis
kon plaats hebben, en door binnen de
woning, waarin Wij Ons bevonden, de
juiste maatregelen te nemen.’ Ook de
toegesnelde wachtmeesters Van de Woes-
tijne en Stroosnijder, de marechaussees
Van'Oostrum, Honders, de Koning, Of-
fers, Uiterwijk en de’soldaten Hof en
Klifman ontvangen het Kruis van Verdien-
ste, wegens ‘Uitstekende plichtsvervulling
en getoonde zelfbeheersching tijdens een
luchtaanval [...] door op voorbeeldige
wijze en in goede samenwerking met
elkaar de op dat oogenblik noodzakelijk
zZiinde maatregelen te nemen.’

Na Pasen 1944 verhuist de koningin naar
landhuis Laneswood, te Mortimor bij
Reading, verder weg van Londen/ Uiter-
aard gaat een detachement marechaus-
see mee tot haar definitieve terugkeer
naar Nederland op 3 mei 1945. Wacht-
meester Beerman vergezelt de koningin
wanneer zij op 13 maart 1945 in
Zeeuws-Vlaanderen na vijf jaar balling-
schap voor het eerst op vaderlandse
grond staat en in de tien dagen erna
wanneer plaatsen in het bevrijde zuiden
worden bezocht. In Tilburg laat de konin-
gin een ontmoeting regelen met de
ouders van de omgekomen Kievits. Een
paar jaar later bij een officieel bezoek aan
Drente bezoekt de koningin ook de ou-
ders van Bontjer. Beerman is in 1946 in
vaste dienst getreden als de huismeester
van de koningin en blijft dat ook na de
abdicatie tot haar overlijden in 1962.

De marechaussees waren in Maidenhead
graag gezien. Een Engelse krant in 1945:
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‘Wearing Britisch battledress with stiff
peaked caps with the Netherlands' lion as
their badge, they were made welcome
guests in many homes in the neighbour-
hood and less than seventeen are married
to Englisch women from Maidenhead and
district." Zoals genoemd was ook Bontjer
verloofd, maar zijn verloofde kwam uit
Cardiff (Wales). De genoemde Pipping en
Offers zijn met Engelse vrouwen getrouwd
en uiteindelijk vanuit Nederland weer
terug naar Engeland gegaan. Pieter
Pipping is in 1981 overleden in Maiden-
head, Willem Offers in 1980 in Ketley.

In 1964 zijn de stoffelijke resten van Bontjer en Kievits
herbegraven op het Nederlandse ereveld Mill Hill in
noordwest Londen.

In de nachten van 18, 19 en 20 februari 1944 heeft de
Luftwaffe zware aanvallen uitgevoerd op Londen. Op
20 februari bestookten de bommenwerpers Londen
City en het noorden van de stad, en zo Barnet en
omgeving overvliegend. Bij The Grange viel een bom
in het nabijgelegen bos en één vlakbij het huis. Uit
onderzoek van de Royal Air Force bleek dat die bij het
huis een van (slechts) 250 kilo was met als gevolg een
krater van twee meter diep en zeven meter in diame-
ter in het gazon op een afstand van vijftien meter van
het huis. In Barnet vielen enkele minuten later zeven
bommen van waarschijnlijk dezelfde bommenwerper
met twee slachtoffers als gevolg. Er is geen sprake
geweest van een gerichte aanval op koningin Wilhel-
mina. Mogelijk was, ondanks de verduistering, toch
licht vanaf boven zichtbaar en werd dit als gelegen-
heidsdoel gebruikt. Een andere versie is dat een bom-
menwerper door Engelse jagers werd aangevallen en
om weg te komen zijn bommen had afgeworpen.

Het verlenen van zulke hoge onderscheidingen aan
het personeel van subdetachement South Mimms is
verbazingwekkend. De marechaussees staan op wacht
en onverwachts explodeert daar een door een vlieg-
tuig afgeworpen bom. Tragisch natuurlijk en uiteraard
gaan de andere marechaussees meteen aan de slag
om adequaat hulp te bieden in de ontstane chaos. De
enige verklaring hiervoor kan zijn dat koningin Wilhel-
mina zich schuldig voelde omdat twee mannen voor
haar beveiliging waren omgekomen en zij daarom iets
terug wilde doen.

In het Gulden Boek zijn de namen opgenomen van
gevallenen en van marechaussees met een (dap-
perheids)onderscheiding. Echter de'namen van Bode-
gom, Honders, De Koning, Pipping, Stroosnijder en
Uiterwijk ontbreken.

De auteur verricht historisch onderzoek naar de
gevallenen die in de oorlog 1940-1945 behoorden
tot de (Koninklijke) Marechaussee. Wilt u reageren?
Uw reactie is welkom op het redactieadres of
rechtstreeks per e-mail aan de auteur op
marechaussee4045@gmail.com.
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Marechaussee Contact is een uitgave van
de Stichting Marechaussee Contact en ver-
schijnt tweemaandelijks. Het wordt ver-
spreid onder de begunstigers van deze
stichting. De realisatie is in handen van de
commissie Redactie MC en voorlichting.

Aan de inhoud wordt veel zorg besteed,
echter noch de stichting noch de redactie
aanvaardt enige aansprakelijkheid voor
eventuele fouten en/of onvolkomenheden.
Door derden aangeleverde inhoud geeft niet
noodzakelijk de mening van de stichting

of de redactie weer. Voor het overnemen
van artikelen, gedeelten daarvan of foto's
is toestemming van de redactie vereist. Na
verkregen toestemming dient de bron en in
voorkomend geval de naam van de auteur
te worden vermeld.
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Aan dit nummer werkten verder mee:
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Contact

Weeshuiswal 9, 4116 BR Buren
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redactie@marechausseecontact.nl

Vormgeving
Content Innovators BV, Zwolle / Den Haag

Druk
Bariet Ten Brink BV, Meppel

Wijzigen van adresgegevens
Zie pagina SMC-informatie bij
begunstigersadministratie.

Kopij volgende uitgave

Voor het aanleveren van kopij graag eerst
contact opnemen met de redactie. De dead-
line voor het inzenden van de kopij voor de
volgende uitgave is 16 november 2017.
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