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gevaren van het naziregime 

Strijder met scherpe 
pen eri gulle lach 
bezoeken heeft Aalders aan zijn 
moeder verklaard, dat hij ernstig 
was mishandeld door middel van 
een stok met leeren riemen", be 
richt onder meer: het Leidsch Dag 
blad. ,,Men had hem daar zoo lang 
mee geslagen, dat hij het bewust 
zijn verloor. Toen hij weer bij 
kwam was hij opnieuw geslagen." 
Aalders mag zijn vuile was naar 

Gronau sturen. Daar laat zijn moe 
der de pakketjes ophalen. De ge 
vangene stuurt bewust een be 
bloede onderbroek mee, als be 
wijs dat hij wordt mishandeld. 
Het broekje komt terecht op de re 
dactie van Tubantia. ,,Dit kleeding 
stuk, dat ons werd voorgelegd, 
was aan de zijde van het zitvlak 
geheel beschadigd. Het maakte 
den indruk, of er muizen mee be 
zig waren geweest. Een deskundi 
ge die het broekje onderzocht, ver 
klaarde stellig dat de vele bescha 
digingen veroorzaakt zijn door 
het voortdurend toebrengen van 
slagen", aldus de krant. 
Ondanks de valstrik en de mis 

handelingen, lijkt het daaropvol 
gende strafrechtelijk onderzoek 
en het proces in Essen tegen de 
groep 'samenzweerders' netjes en 
onafhankelijk te verlopen. Aalders 
zegt achteraf dat hij 'uiterst cor 
rect' door het Volksgericht is be- 

handeld en dat elk punt terde 
ge is onderzocht. Zijn 

- · strafis met één 
jaar enne 

gen 

'' De Hollander 
kwam·vrij, maar 
hield zijn mond 
niet 
-Gerrit Aalders in 
De Groene. Amsterdammer 

'' Gerrit vrolijkte 
zijn omgeving 
met zijn brede 
lach op 
-Arie Treurniet 

• De hekken van concentratiekamp Buchenwald. FOTO EPA 

maanden even hoog als de tijd die 
hij in voorarrest heeft gezeten. 
Niet veel voor iemand die als 
'grooten spion' was afgeschilderd, 
met de doodstraf in het vooruit 
zicht. De rechter heeft veel van de 
aantijgingen onvoldoende bewe 
zen geacht. 
De hoofdpersoon heeft na zijn 

vrijlating geen goed woord over 
voor de onzichtbare rol van Neder 
land. De regering wilde overduide 
lijk het Hitler-regime op geen en 
kele manier bruskeren. De gewe 
zen vlieger verdenkt zijn regering 
er zelfs van mee te doen aan een 
lastercampagne van de Gestapo 
die gewoon doorgaat. Na zijn vrij 
lating gaan er geruchten over 'zee- 

delijk wangedrag' van Aalders. 
Tekenend is dat hij bij 

Koninklijk Besluit op 28 mei 1938 
niet-eervol wordt ontslagen uit 
militaire dienst. 
De vlieger is dan al journalist 

en publiceert over de gevaren van 
het naziregime. Ergens lijkt hij 
zich er steeds van bewust dat de 
Duitsers hun kans afwachten om 
definitief met de lastige 'commu 
nistenvriend' af te rekenen. Kort 
na zijn vrijlating schrijft Aalders 
al in De Groene Amsterdammer 
dat het wel eens slecht met hem 
kan aflopen. ,,De Hollander kwam 
vrij maar hield zijn mond niet. En 
zal zijn mond ook niet houden, 
tenzij dan dat de waarschuwing 
die een ambtenaar in Duitschland 
mij meegaf juist blijkt te zijn en 
het op een goeden dag achter mij 
knalt. Van dat oogenblik afheb ik 
waarschijnlijk niets meer te zeg 
gen", zegt de dan in Amsterdam 
wonende oud-Enschedeër .. 
Binnen een jaar na de Duitse in 
val, op 4 februari 1941, wordt 

Aalders weer opgepakt. 
· Hij zit tot de zomer 
vast in een Amsterdam 
se gevangenis. ,,Op 26 of 

27 juni 1941 is hij 0p trans 
port gesteld naar kamp 

Buchenwald", meldt onder 
zoeker René van Heijningen 

van NIOD, het instituut voor 
oorlogs-, holocaust- en genoci- 
destudies. ,,Wá~rom Aalders 
werd gearresteerd heb ik niet kun 
nen vaststellen; althans niet op ba 
sis van officiële (Duitse) stukken. 
Deze staan.mij niet ter beschik 
king", schrijft Van Heijningen op 
vragen van deze krant. Volgens an 
dere bronnen, zoals de ex-verloof 
de van Aalders en auteur Coen 
Hilbrink, hield de arrestatie ver 
band met activiteiten voor de 
communistische CPN en zijn 

vooroorlogse Duitse strafblad. 
Na een halfjaar in het kamp na 

bij Weimar, wordt Aalders op 12 de 
cember 1941 naar Berlijn overge 
plaatst. Daar onderzoekt de Sicher 
heitsdienst zijn zaak. In augustus 
1942 keert hij terug naar Buchen 
wald. Van Heijningen: ,,Deze gege 
vens ontleen ik aan de niet-offi 
ciële cartotheek van Buchenwald 
.en een naoorlogs verslag van de 
heer Arie Treurniet." 
Treurniet is hoofd van de afde 

ling Onderzoek en Gevangenissen 
en Concentratiekampen van het 
Rijksinstituut voor Oorlogsdocu 
mentatie (RIOD, voorloper van het 
NIOD) en heeft als medegevange 
ne in Buchenwald Aalders goed ge 
kend. Treurniet is vol lof over Aal 
ders. ,,Gerrit bezat alle eigenschap- 

. pen welke een concentrationnair 
(een gevangene in een concentra 
tiekamp, red.) die er door wil ko 
men moet bezitten. In de eerste 
plaats een sprankelende levenslust. 
En humor! Gerrit wist zijn omge 
ving met zijn brede lach en zijn 
Amsterdamse gein - hij, een gebo 
ren Twentenaar! - op te vrolijken." 
In zijn kampblok wordt nummer 
58, Gerrit Aalders, de vertrouwens 
man van iedereen. Hij maakt als 
'voortreffelijk journalist' elke 
avond het politieke dagoverzicht 
en zorgt ervoor dat voedsel uit op 
gestuurde pakketjes ook bij min 
der bedeelde gevangenen terecht 
komt. Overdag werkt hij zich op 
tot de commerciële afdeling van de 
bouwleiding in het kamp. 
Hij heeft volgens Treurniet heel 

wat Nederlanders geholpen, dank 
zij goede relaties met zowel gevan 
genen als bewakers van de gevrees 
de Schutzstaffel (SS). ,,Goede rela 
ties bij de SS, dus een hielenlikker? 
Wie dat zou veronderstellen heeft 
Gerrit Aalders niet gekend. Angst 
bestond voor hem niet. Ook de SS 
ging hij met zijn spitse humor te 
lijf. Hij kon ze aan." 
Treurniet beschrijft ook de laat 

ste dag van Aalders' leven, 24 au 
gustus 1944. ,,Een stralende zomer 
dag. Om 12 uur 's middags komen 
de Amerikaanse bommenwerpers, 

· die met grote exactheid de bewape 
ningsindustrie van de nazi's bij 
Buchenwald in twintig minuten 
vernietigden." 
De barak waarin Aalders werkt 

ligt buiten het eigenlijke kamp. Na 
de eerste aanval vlucht hij met een 
Tsjechische kameraad het bos in 
en zoekt dekking achter een boom. 
,,De Tsjech bleefliggen, Gerrit wil 
de echter nogwat verder om beter 

· dekking te zoeken. Op dit ogenblik 
kwam de tweede lading. Een vol 
treffer moet zijn leven hebben ver 
nietigd." 

• Reconstructie aan de hand van 
krantenknipsels en informatie 
NIOD en ministerie van Defensie. 


