Geachte Heer/Mevrouw

Ik zag dat er geen foto van de Heer Jacob Engelaan stond ,lk vond een foto van deze persoon en
gegevens.

Zou U dit willen plaatsen?
met vriendelijke groet,
B.van den bosch

email bl.bosch@planet.nl

Jacob (Jaap) Engelaan werd geboren
0p 29 juni 1905 in Rijswijk en
woonde aan het begin van de oorlog
in Veenendaal, waar hij adjunct-di-
recteur van een fabriek was. Op 21
november 1944 ging hij op pad met
spionagemateriaal dat hij moest
afgeven. Toen hij op het afleveradres
aankwam, waren de Duitsers daar
ook. Het lukte hem met een smoes
weg te komen door te vertellen dat hij
vertegenwoordiger in bakkersartike-
len was. Hij besloot het spionagema-
teriaal naar het huis van de familie
van Doorn in Veenendaal te brengen. Toen hij daar aankwam
werd hij door daar aanwezige Duitsers herkend. Na emstig te
zijn mishandeld werd hij afgevoerd naar de Koning Willem Iii
kazerne. Daar gingen de mishandelingen en martelingen
tijdens de verhoren door.

Jaap Engelaan was niet vast verbonden aan één verzetsgroep,
maar deed onder andere spionagewerk voor de LO (Landelijke
Organisatie voor Hulp aan Onderduikers)-groep Albrecht en
hielp joden aan onderduikadressen en bonkaarten. Ook
probeerde hij te voorkomen dat jongemannen voor de Duitsers
moesten werken.

Hij is begraven op de gemeentelijke begraafplaats De
Munikenhof te Veenendaal.




