
De 3 moorden in Zwartsluis op 8 october 1944 
 

Augustus 1944. 

Piet en zijn kennis werden in augustus opgepakt door de Duitsers en beiden worden ze gevangen genomen. Deze 

kennis van Piet zat gevangen, daar de Duitsers een radio gevonden hadden bij hem in huis. Na hun 

gevangenneming en verhoor, werden ze beiden naar kamp Vught gebracht. Piet en de kennis zijn later naar het 

kamp in Amersfoort gebracht. In Amersfoort is Piet kaal geknipt en moest hij werken in de radioafdeling. Toen 

de Duitsers terugtrokken namen ze gevangenen mee, onder wie Piet v.d. Valk en een persoon uit Uden. De 

kennis van Piet werd ontslagen uit gevangenschap en mocht naar huis. Hij heeft Piet nog kunnen groeten op het 

station van Amersfoort. 

Piet moest voor de Duitsers werken aan de IJssellinie. Bij een vervoer van de gevangenen is Piet en twee 

anderen ontsnapt in de omgeving van Zwolle en hebben zich enkele dagen schuil kunnen houden. De 

Duitsers komen ze toch weer op het spoor. Volgens de plaatselijke bevolking liepen ze huis in en huis uit en 

gingen verschrikkelijk te keer, maar niemand durfde ze bij te staan of onderdak te geven. 

 

Vuilnisbelt 

Ze werden uiteindelijk gevangen genomen in het Staphorsterveld bij Zwartsluis op zondag 8 oktober 1944. Na 

een kort verhoor door de gevreesde Grüne Polizei aan het Groot Langeland, in Zwartsluis, werden 

ze met grote snelheid naar de vuilnisbelt aan de Conradweg gebracht. Waar ze zonder rechtspraak, zonder enig 

pardon, werden dood geschoten om 16.00 uur. De drie harde schoten klonken op die stille zondagmiddag over 

Zwartsluis heen en werden door velen gehoord. Een inwoner uit Zwartsluis, die in de nabijheid 

van de Conradweg woonde, kreeg opdracht van de Duitsers om de drie slachtoffers naar de begraafplaats te 

brengen. Hij deed dit met paard en (platte) boerenwagen. Hij moest met die wagen door de dichtbevolkte 

Nieuwesluis en het centrum van Zwartsluis rijden. Een droeve tocht, die diepe indruk maakte op de bevolking. 

Op de begraafplaats aan de Singel werden de stoffelijke resten begraven, ongekist, in een strobed.  Dit was een 

droevige dag in Zwartsluis die velen zeer diep heeft aangegrepen. 

Na de oorlog zijn de drie mannen weer opgegraven en herbegraven. 
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