Dengan eerbied Untuk Masa Lalu

( met eerbied voor het verleden )
Het verleden,
Sijtje Jeekel geboren 03-03-1914 te Tjepoe, Java Indonesie is de oudste zoon uit een
gezin van drie kinderen. Zoon van, Sijtje Jeekel veehouder en inspecteur
boschwezen te Tjepoe. Geboren te Leerdam op 18-10-1869 Broeder in de Orde van
den Nederlandsen Leeuw en Helena Jacoba Barkmeijer geboren op 20-08-1882 te
Tegal, Java Indonesie

Hij bracht zijn jeugd door in de omgeving van Tjepoe en Semarang en was actief
met tennis, zwemmen en hielp zijn Vader en moeder op de boerderij, ' De Helena
Hoeve™ waar zij zwart bonte koeien hielden.

6 juni 1933 hij is dan begin 20, wordt hij ingelijfd bij de landmacht stand militie
soldaat. Op 17 Augustus 1933 bij de zeemacht in de stand militie matroos.

Sijtje treed op 3 Juli 1934 in werkelijke dienst voor eerste oefening bij de zeemacht
en 2 september dat zelfde jaar als militie stoker, eind 1934 gaat hij met groot verlof.

Vier jaar later, het is dan 30-juni 1938 treed hij in dienst op vliegveld Andir te
Bandoeng als monteur 3¢ klas en gaat op 27 augustus met groot verlof.

5 december 1938 verbind hij zich voor zes jaar vrijwillig bij de Koninklijke troepen als
fuselier bij het 1° Depot Bataljon companie gevechtswagens op vliegveld Singosarie
te Semarang.

Sijtje ontmoet onze moeder Catharina Alida ten Boom, roepnaam Toos te Semarang.
Zij vertrokken naar Buitenzorg de geboorte plaats van hun eerste kind Lieneke, zij
wordt geboren op 25 Februari1940. Twee jaar later, zij wonen dan te Bandoeng
wordt ik op 12 Februari 1942 geboren.

Ten tijden van zijn KNIL periode heeft Sijtje vermoedelijk dienst gedaan op de
hoogvlakte van de Preanger boven Bandoeng. Na de inval van de japanners op Java,
hij was toen 28 jaar oud, werd hij op 8 maart 1942 zonder afscheid te kunnen
nemen van zijn vrouw en kinderen, krijgsgevangen genomen

Mammie, destijds 23 jaar bleef achter met twee kinderen, Lieneke toen twee jaar
oud en ik was één maand.

Sijtje werd op transport gezet en overgebracht naar het Cycle kamp te Batavia. Na
een verblijf van 5 maanden, het was toen oktober 1942 werd hij vanuit de haven van
Tandjoeng Priok opnieuw op transport gezet en verscheept met de Moji-Maru naar
het gevangenis-kamp van Changi te Singapore.

Twee maanden later op 10 januari 1943 werd hij verscheept vanuit Singapore met
de Nichimei (nitimai) Maru. Het was een klein vrachtschip van 4.700 ton en alle 1000
krijgsgevangenen, waaronder 350 Nederlanders werden in recordtijd aan boord
"geladen”. Vijf uur die middag vertrok de Nichimei Maru naar Birma en begon de reis
die voor een aantal tevens de laatste zou zijn.



Allen waren gehuisvest in één groot ruim waar de krijgsgevangenen nauwer waren
opgepropt dan sardines in een blikje. De tropische temperatuur verzwakte de
krijgsgevangenen en door vermoeidheid en slechte hygiéne leden er velen aan
dysenterie.

Op 15 januari1l943 in de bay van Moulmein werd de Nitimai Maru verrast door een
Amerikaanse B-24 bommenwerper met een drie tal treffers waarna het schip slagzij
maakte en zonk. Voor diegene welke bij de luchtaanval gewond waren geraakt kwam
hulp te laat en is onze vader met de overige krijgsgevangenen van boord
gesprongen.

Van de 1000 krijgsgevangen waren 968 overlevende en werden zij aan boord
genomen van de Moji Maru. Twee dagen later kwamen zij aan in Moulmein en
werden overgebracht naar de gevangenis aldaar.

Sijtje is vanuit de gevangenis op 25 januari 1943 tewerkgesteld aan de Birma
spoorlijn en overgebracht naar kamp-18, Hlapauk. Dit kamp lag 18 km gelegen van
het hospitaal en basiskamp Thanbyuzayat het beginpunt van de Birma-Siam
spoorlijn.

Door dwangarbeid en slechte leefomstandigheden verslechterde zijn gezondheid en
verbleef hij een maand in het hospital kamp te Thanbyuzayat. Afgesloten van enig
contact met zijn dierbare moet het voor Sijtje een hel zijn geweest niet wetende of
zij nog in leven waren.

Juni 1943 werd hij wederom te werkgesteld, nu in kamp km-30, Retpu en later in
Anganum kamp-km100. In dit kamp lagen in één barak 530 krijgsgevangenen en
vielen er in één maand tijd door een groot tekort aan voeding, uitputting, dysenterie
en tropische zweren, 103 doden.

Ook Sijtje bleef dit lot niet bespaard en onder deze erbarmelijke omstandigheden is
hij op 7 september 1943 overleden. Wij hebben nooit meer wat van hem vernomen.

Op Java, begin 1942 zijn mijn moeder mijn zus en ik geinterneerd in kamp Tjihapit,
Ik was toen 3mnd oud. November 1944 zijn we overgebracht naar kamp
Banjoebiroe waar wij verbleven totdat Japan in augustus 1945 capituleerde.

Eind november 1945 keerde wij terug naar Bandoeng en ontving mijn moeder van
het rode kruis de trieste mededeling dat mijn vader op 7 september 1943 te Birma
was overleden en op het ereveld te Thanbyuzayat aldaar begraven. Mijn zuster en ik
zijn opgegroeid achter prikkeldraad en zijn mijn moeder zeer dankbaar dat we de
oorlog met haar hebben overleeft.

Voor mijn moeder was na de capitulatie van Japan de oorlog nog niet voorbij en
trotseerde zij met ons de, Bersiap-tijd, de Politionele acties de Westerling periode en
de Merdekka tijd. Waakzaam zijn en overleven dat kregen wij van haar mee en in die
periode werd ons jongere zusje geboren.



Ondanks de vreugde van een nieuw leven was het geen gemakkelijke tijd maar door
wilskracht en haar geloof heeft zij ons liefdevol groot kunnen brengen. Ook toen is
het haar gelukt om met haar drie kinderen door deze periode heen te komen.

In 1948 kwam onze stiefvader, “Pappie” in het gezin en kregen wij er nog twee
zusjes bij. In december 1954 zijn wij met de “Oranje” naar Nederland vertrokken met
als eindbestemming Zuid-Limburg, Voerendaal. Hier werd ons jongste zusje geboren
en bestond het gezin uit 6 kinderen.

In Voerendaal hebben we een nieuw bestaan opgebouwd en gingen veilig en
ongestoord naar school. Met weinig moeite hebben wij ons aangepast aan het leven
in Nederland, hebben veel nieuwe ervaringen opgedaan en een fijne jeugd gehad.
Vanuit Voerendaal hebben wij onze vleugels uitgeslagen en zijn allemaal goed
terecht gekomen. Pappie en Mammie hebben beiden hier hun laatste rustplaats.

Februari 2007 na 65 jaar, zijn Lieneke en ik met een groepsreis van
Oorlogsgravenstichting afgereisd voor een grafbezoek aan onze vader naar het
ereveld Thanbyuzayat te Birma. Helaas heeft onze moeder dit niet meer mogen
meemaken.

Het was zeer emotioneel en indrukwekkend om de sfeer en geuren te ervaren met
die gedachten dat hij na al deze ontberingen zijn vrouw niet meer heeft mogen zien
zijn kinderen niet heeft mogen zien opgroeien en in Birma zijn laatste rustplaats
heeft.

Sijtje Jeekel
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