
Java, hoofd eiland van Nederlands-Indië  

Arend Postma 1904 - 1943 

Nog vóór de maand mei was aangebroken in1895, verhuisde het gezin 

Postma naar het buurtschap Munsterscheveld, op zo’n 1.7 km afstand van 
Emmer-Compascuüm waar ze tot dan toe woonden. Dat was negen jaar 

voordat Arend Postma werd geboren. Munsterscheveld is een voormalige 
veenkolonie in de plaats Emmer-Compascuüm van de gemeente Emmen. 

Tegenwoordig wordt Munsterscheveld als een wijk van Emmer-

Compascuüm beschouwd. 

 
1904 

Dus was de geboorteplaats van Arend Postma Munsterscheveld. Het was 
op een koude januaridag, op een donderdag om precies te zijn. Zo’n echte 

winterse dag met een gemiddelde temperatuur van rond de 4,6 ℃.  De 

kalender stond op 28 januari. 
 

In 1904 leefden er in Nederland zo’n 5 miljoen inwoners en nu kwam er 

deze nieuwe wereldburger bij, Arend Postma. Koningin Wilhelmina waakte 

over haar landgenoten en als je, zoals zij je toen een telefoon kon 
permitteren, onthield je slechts een driecijferig telefoonnummer.   

New York prees zich op die koude januaridag gelukkig met de 
ingebruikname van de allereerste Metrolijn. 

 
Arend was het zesde kind, geboren uit het huwelijk van Lucas Postma en 

Dirkje Schuurman en de 5e zoon. Het allereerste kindje van Lucas en 
Dirkje kreeg de naam Roelof, dit jongetje werd slechts 1 jaar en 8 

maanden oud. Op Arend’s geboortedag is vader Lucas 35 jaar.  

Op de geboorteakte staat dat vaders beroep Aannemer is. 
 

Moeder Dirkje is bij Arend’s geboorte 36 jaar oud.  
Dirkje had nu niet alleen haar zorg voor baby Arend, maar ook voor 

grotere broer Roelof van negen en voor zijn achtjarige broer Dirk. Maar 
dat is niet alles; er is ook nog een zusje, die in mei van dat jaar vijf werd, 

Grietje heette ze. Als laatste is er nog allerkleinste broer Jan. Janneman, 
is twee jaar oud. 

 

1909 

Vijf jaar later werd het laatste geboortefeest gevierd in huize Postma.  

De Benjamin van het gezin Postma kwam ter wereld, broertje Frederik.  
Hij zag op 11 juli 1909 het levenslicht..zijn roepnaam was Frits.  

Het gezin Postma telt dan zes kinderen.  
Vader Lucas is dan veertig jaar oud en zijn beroep is volgens de 

burgerlijke stand Houthandelaar. 
 

 



 

1919, Arend is 15 jaar  
Uit archieven is gebleken dat Arend op 25 september 1919 vertrekt uit de 

gemeente Emmen, hij wordt uitgeschreven en vertrekt naar het dorp 
Vledder dat op zo’n 60 km afstand van zijn geboortedorp ligt. 

Arend is 15 jaar als hij uit zijn ouderlijk huis verlaat, om in het 
nabijgelegen Frederiksoord - op 3 km afstand van Vledder -  aan de 

‘Gerard Adriaan Van Swieten’ Tuinbouw- en Bosbouwschool zijn 
middelbare schoolopleiding te volgen. Eerder in dat jaar, op 26 juli 1919, 

heeft hij met goed gevolg zijn toelatingsexamen gedaan en werd hij voor 
de driejarige opleiding aangenomen. 
 


