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Onderscheiding

Indonesië ✱ Oorlog is altijd vrese-
lijk. Hoe indrukwekkend de films
ook zijn, de werkelijkheid is altijd
gruwelijker. En de verhalen van
mensen die de oorlog meemaken
blijven schrijnend, ook al worden
ze pas decennia later verteld. Zo
ook het verhaal van Sijtje Jeekel.
Hij wordt in Tjepoe, op Java in
Indonesië geboren op 3 maart 1914.
Zijn ouders hebben een boerderij,
de Helena Hoeve, vernoemd naar
zijn moeder, waar ze ’echt Hol-
landse’ melkkoeien houden. Jeekel
brengt zijn jeugd door in de omge-
ving van Tjepoe en Semarang en
helpt mee op de veehouderij.
Maar de plicht roept. Als hij begin
twintig is gaat hij in dienst. Hij
begint met een opleiding bij de
landmacht als militiesoldaat en
krijgt daarna een opleiding bij de
marine. Als hij in 1934 in werkelij-
ke dienst gaat, wordt hij militiesto-
ker bij de marine. Een half jaar
later krijgt hij groot verlof en mag
hij naar huis, om vier jaar later
weer terug te keren bij het leger.
Na een baan als monteur op een
vliegveld in Bandoeng, tekent
Jeekel vrijwillig voor zes jaar bij
het Koninklijk Nederlandsch-
Indisch Leger (KNIL). Hij gaat aan
de slag als fuselier (infanterist) bij
1e depot bataljon compagnie ge-
vechtswagens op het vliegveld
Singosarie te Semarang.
Het is 1938, en naast de opkomst
van Hitler in Europa, is ook de
Japanse oorlogsdreiging voelbaar,
zeker in de vaderlandse koloniën.
De Japanners waren toen al in
oorlog met onder meer China,
vooral om meer grondstoffen te
vergaren. Maar Nederlands-Indië
en andere gebieden in Zuidoost
Azië waren voor de Japanners voor
dat doeleinde ook zeer aanlokkelij-
ke bestemmingen.

Pearl Harbor
Toch komt er ondanks de oorlogs-
dreiging ook geluk in het leven van
Sijtje. Hij ontmoet Toos ten Boom
in Semarang. Samen vertrekken ze
naar Buitenzorg, waar op 25 febru-
ari 1940 hun dochter Lieneke wordt
geboren. Jeekel dient tijdens de
eerste oorlogsjaren op de hoogvlak-
te van Preanger boven de stad
Bandoeng, waar in 1942 op 12 fe-
bruari zoon Sijt wordt geboren.
Maar vrijwel gelijk na de geboorte
van het jongetje neemt de oorlog
de familie Jeekel in haar greep.
Nadat Japan de Amerikaanse basis

Pearl Harbor op 7 december 1941
aanvalt, verklaart Nederland op 8
december Japan de oorlog. Neder-
lands-Indië valt daarna in hoog
tempo ten prooi aan het leger van
de rijzende zon. Na de eilanden
Nederlands Borneo en Ambon is
Java in maart ’42 aan de beurt. Op
28-jarige leeftijd, zonder afscheid
te kunnen nemen van zijn vrouw
en kinderen, wordt Sijtje op 8
maart 1942 krijgsgevangen geno-
men. Toos, 23-jaar oud, blijft achter
met de twee jaar oude Lieneke en
de één maand oude Sijt. Ze zullen
hun echtgenoot en vader nooit
meer terug zien.
Sijtje gaat op transport naar Bata-
via. Daar wordt hij vijf maanden
opgesloten, waarna hij wordt ver-
scheept met het Japanse vracht-
schip Modji Maru. Naar een gevan-
geniskamp in Singapore.

Dysenterie
Daar zit hij twee maanden, wan-
neer de Japanners begin 1943 plan-
nen met hem hebben. Duizend
krijgsgevangen, waaronder 350
Nederlanders, worden in het kleine
vrachtschip Nitimei Maru geladen.
Het is er ellendig aan boord. De
gevangen zitten als sardines in blik
op elkaar gepakt in één grote ruim-
te in het schip. Het is er bloedheet
en door de tropische temperatuur,
vermoeidheid en slechte hygiëne
lijden er velen aan dysenterie.
Samen met de Modji Maru, waar
ook circa duizend krijgsgevangen
aan boord zijn, en onder begelei-
ding van een schip van de Japanse
marine, gaat Jeekel op konvooi.
Bestemming is de Birmaanse
hoofdstad Rangoon, maar daar
komt hij nooit aan.
In de Golf van Martaban, ongeveer
75 kilometer van Moulmein, wordt
het schip op 15 januari 1943 aange-
vallen door een Amerikaanse B-24
bommenwerper. Het vliegtuig
dropt drie bommen op de Nitimei
Maru die, gelukkig voor de gevan-
genen, het achterste deel van het
schip raken. Het schip maakt slag-
zij. Veel Japanners sneuvelen of
raken gewond, van de 1000 krijgs-
gevangen overleven 968 de aanval.
Ze worden aan boord genomen van
de Modji Maru. Twee dagen later
komen ze aan in de voormalige
Britse havenstad Moulmein in het
zuiden van Birma. Daar wordt
Jeekel met zijn medegevangenen
overgebracht naar de gevangenis.
Hoewel zijn krijgsgevangenschap
al niet bepaald prettig is, wordt het
nog erger voor Sijtje en zijn mede-
gevangenen. De Japanners zetten
ze aan het werk voor de aanleg van
de Birma spoorlijn. Het is het be-

gin van het einde voor Sijtje Jeekel.
Op 25 januari 1943 wordt hij aan
het werk gezet. De leefomstandig-
heden zijn erbarmelijk slecht, het
werk in de jungle zwaar en er is
nauwelijks voedsel voor de gevan-
genen. Jeekel begint in kamp 18, op
18 kilometer van Thanbyuzayat, het
beginpunt van de spoorlijn en het
ziekenhuiskamp. Daar verblijft hij
enige tijd tot hij ziek wordt en in
het ziekenhuiskamp terecht komt.
Na een maand in Thanbyuzayat te
zijn geweest, wordt hij in juni 1943
weer te werkgesteld in het 30 kilo-
meterkamp en later in kamp 100
bij Anganum. In dat kamp op 100
kilometer vielen in een maand tijd
meer dan honderd doden door
uitputting, tropische zweren, dy-
senterie en gebrek aan voeding.
Dat lot treft uiteindelijk ook Sijtje
Jeekel. Hij overlijdt op 7 september
1943.
De kleine Sijt, zijn zus Lieneke en
moeder Toos overleven de oorlog
wel. Sijt is drie maanden als het
drietal begin 1942 wordt geïnter-
neerd in kamp Tjihapit op Indone-
sië.
In november 1944 worden ze over-
gebracht naar kamp Banjoebiroe,
waar ze blijven tot de Japanners in
augustus 1945 capituleren.

Sijtje, Nanna en Lieneke Jeekel bij het
graf van hun (schoon)vader in Birma.
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Trein Birma spoorlijn.

Sijtje en Lieneke Jeekel.
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Sijtje Jeekel (3 maart 1914 - 7 september 1943) krijgt op woensdag 4 december
postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt. Burgemeester Jaap Nawijn
overhandigt de dapperheidmedaille dan aan zijn zoon Sijt Jeekel uit
Middenmeer. Sijtje Jeekel verdedigde Nederlands-Indië in de Tweede
Wereldoorlog, totdat hij door de Japanners bij de invasie van Java
krijgsgevangen wordt genomen. Hij overlijdt later bij de aanleg van de beruchte
Birma spoorlijn.
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