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OOM WIM VAN DER LINDE, 14 juli 1924 - 9 dec. 1944 

 

 

Uitgezocht door : Annemieke van der Linde 

Auteursrechten  : Annemieke van der Linde 

 

 
Zijn laatste jeugdjaren: 
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In 1940 behaalde oom Wim zijn MULO-diploma. 

Daarna ging hij bij Stork werken.  

Hij verloofde zich in 1943 met Annie Groen. 

Annie vertelde dat oom Wim bij hun verloving in 1943 nog steeds bij Stork werkte.  

Hij haalde dan, na zijn werk,  in een winkel in het havenkwartier altijd zure bommen 

voor zijn verloofde omdat ze daar zo dol op was….!  

 

 

 

 

Wonen in de Nozemanstraat betekende: wonen in een straat waar alle buren met 

elkaar omgingen  

Zo waren de buurjongens van hun leeftijd allemaal vrienden van oom Wim, mijn 

vader Dick en oom Lex. 

 

 

 

 

 

    Nozemanstraat Rotterdam 

 
 

bovenste rij: Cor Brand, Wim Vermijn, Aad van Baarle, (opa?) 

      onderste rij: Dick Spijker, ??, mijn vader Dick 
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1942: oom Wim (r.) met twee vrienden 

Aad van Baarle (l.) en Wim Vermijn (m.).  
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Schalkhaar. 
 

Toen Stork (in 1943?) uit Rotterdam zou gaan vertrekken, besloot  

oom Wim om, net als zijn vader, mijn opa Rotterdam, bij de politie te gaan. 

Hij werd ingedeeld bij het Politie Opleidings Bataljon in Schalkhaar. 

Op 19 juli 1943 is hij aan zijn politieopleiding begonnen. 

 

 

 

 
Schalkhaar: Oom Wim staat 4e van links op de bovenste rij. 

 

 

 

 

 

Samen met nog 4 mannen uit Rotterdam, zijn vrienden Sjors (George) Zijderveld, 

Jan Treffers, Peet ? en Joop van Dee, vertrok oom Wim naar Schalkhaar. 

 

Elke zondag pakten hun vriendinnen vanuit Rotterdam de trein om hen  daar te 

bezoeken.  

Annie heeft nog goede herinneringen aan het plezier wat ze toen hebben gehad! 
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Politiedossier:
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Verslag van (be-)vordering en beoordelingcijfers. 
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Oom Wim in uniform en burgertenue, 1943 
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Politie Bataljon Eindhoven. 
 

Op 21 februari 1944 werd oom Wim als onderwachtmeester  overgeplaatst 

naar het Politie Bataljon Eindhoven, welke gelegerd was in de Willem II-kazerne  

in Tilburg. 

 

Men werd tot onderwachtmeester bevorderd als men de opleiding had afgesloten.Dit 

had niets te maken met trouw zweren op de Duitsers, want dat werd alleen gedaan 

door de SS'ers en politiemannen die overstapten naar de Duitse politie. Het enige 

dat de politiemensen moesten invullen was de loyaliteitsverklaring. 

 

 

 
                                Oom Wim samen met een collega 

 

 

 

 

 

 



 10 

Volgens een aantal documenten zou oom Wim op 24 juni 1944 op Korvelplein 12 in 

Tilburg zijn gaan wonen. 

 

Dit was een nonnenklooster van de Zusters van Barmhartigheid. 

De Duitsers hadden een deel van het klooster in beslag genomen en daar een 

politiebureau in gemaakt. 

Boven werden een aantal kamertjes ingericht als slaapkamers voor aspirant-agenten. 

 

 

Annie Groen, oom Wims verloofde,  is ervan overtuigd dat oom Wim nooit in 

Tilburg heeft gewoond, zij is daar nooit op bezoek geweest. 

Ook mijn moeder geeft aan dat mijn vader daar nooit iets over heeft gezegd. 

 

Volgens onderstaande brief maakte oom Wim deel uit van Politie Bataljon 

Eindhoven.  

Zij werden op 16 augustus naar Amsterdam overgeplaatst. 
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Het Politie Bataljon Eindhoven te Tilburg. 
Er zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog weinig organisaties in Nederland  
geweest, die zo zwaar onder Duitse druk zijn gebracht en zo zeer opzettelijk 
door de Duitsers met collaborateurs zijn geînfiltreerd, als de Nederlandse 
politie. Begrijpelijk was dit wel. Tenslotte was de politie de enige inheemse 
gewapende en geuniformeede macht, waarvan de Duitsers het bestaan 
moesten accepteren. Vanaf het begin stelden de Duitsers de Nederlandse 
politie onder strikte controle van de Duitse Polizei en begonnen zij de 
organisatie en personeel ingrijpend te wijzigen. Het doel was niet alleen de 
Nederlandse politie tot een betrouwbaar werktuig in hun handen te maken, 
maar ook de politie in het complex van SS und Polizei in te voegen. 
Deze nieuwe organisatie werd in het voorjaar van 1943 van kracht en was 
geheel op Duitse leest geschoeid. De politie in 8 grote steden werd 
staatspolitie onder leiding van een politiepresident. Middelgrote plaatsen 
hielden gemeentepolitie, maar als verlengstuk van de organisatie der 
staatspolitie. Kleinere plaatsen werden door de marechaussee beveiligd. 
In de 8 grote steden werden gesloten en gekazerneerde politiecompagnieën 
gelegerd, die onmiddellijk aan de plaatselijke Duitse politie-eenheden 
ondergeschikt waren. 
De Duitsers wensten een nieuwe generatie politiemensen te kweken, die in 
de Duitse nazi-sfeer opgleid en dienovereenkomstig geïndoctrineerd waren. 
Voor dit doel richtte men twee nieuwe opleidingscentra op: de Politie 
Officieren School te Apeldoorn en het Politie Opleidings Bataljon te 
Schalkhaar. 
‘Schalkhaar’ werd berucht als het symbool van het nieuwe type van de 
onvaderlandslievende, nazi-achtige politieman, hetgeen niet altijd terecht 
was. 
Veel jonge mannen zagen via het Opleidings Bataljon een kans om aan de 
Arbeitseinsatz te ontkomen. 
De Duitsers accepteerden echter absoluut geen verzet in welke vorm dan 
ook van de nieuwe politieman. In 1943 bepaalde Rauter zelfs dat wanneer 
een politieman onderdook, zijn gezinsleden of naaste verwanten in het 
concentratiekamp Vught opgesloten zouden worden. 
Naarmate de oorlog voortduurde werd de neiging van het politiepersoneel 
om zich aan de Duitse bevelen te onttrekken groter. 
 

In april 1943 werd een Politie Compagnie in Eindhoven geformeerd. Deze 
gesloten eenheid, bestaande uit 132 voornamelijk jongere politiemensen, die 
hun opleiding hadden genoten in Schalkhaar,  werd echter in juli 1943 in de 
Willem II kazerne te  Tilburg gelegerd. 
In augustus 1943 dook de eerste onderwachtmeester van de PC al onder, 
later gevolgd door twee anderen. Een onderwachtmeester werd ontslagen 
omdat hij weigerde de Germaanse groet te brengen. Uiteindelijk werd hij 
overgebracht naar Duitsland.  
Bron: Winkler Prins, Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog 

D.M. de Jaeger, De houding van de Nederlandse Politie tijdens de Tweede Wereldoorlog in de grote steden van Brabant. (1999) 
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De volgende  brief zou kunnen aangeven waarom Annie zo zeker weet dat oom Wim 

nooit in Tilburg heeft gewoond:  

 

 

 

 

.  
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Annie vertelt: “Vanaf de tijd dat hij in Amsterdam werkte, is oom Wim gaan zoeken 

naar een geschikte flat waar wij samen konden gaan wonen na ons trouwen in 

december 1944“. 

Intussen hield Annie zich druk bezig met haar uitzet 

 

 

 

 

 

. 

 

 

                Annie Groen en Oom Wim 
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EN TOEN GING HET FOUT……… 
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Dinsdag 15 augustus 1944:  
 
In Tilburg wordt een hele groep agenten (± 110 manschappen) van de Willem II-

kazerne wegens dienstweigering en plichtsverzuim gestraft.  

 

Oom Wim werd volgens een bovenstaande brief overgeplaatst naar Amsterdam. 

Dat zou de 16e augustus zijn geweest. 

 

Groot vraagteken is dus of hij bij die hele groep agenten van de 15e augustus 

hoorde. 

 

 

 

 

 

Brontekst: Digital Academic Repository van de Universiteit van 

Amsterdam:GEMEENTEPOLITIEWORDT STAATSPOLITIE: 

 

In april 1943 werd een Politie Compagnie in Eindhoven (PCE) geformeerd. Deze 

gesloten eenheid, bestaande uit 132 voornamelijk jongere politiemensen, die hun 

opleiding hadden genoten in Schalkhaar, werd echter in juli 1943 in de Willem II 

kazerne te Tilburg gelegerd. 

 

De waarnemend compagniescommandant van de PCE had eind juni 1944 in een 

rapport geschreven dat de compagnie haar recht van bestaan verloren had, omdat 

ongeveer 30 procent van de manschappen totaal ongeschikt was. Terwijl tijdens de 

invasie een gedeelte was ondergedoken, maakten anderen zich onder andere 

schuldig aan plichtsverzuim. 

De agenten hadden geweigerd tijdens het marcheren door de stad de gebruikelijke 

liederen te zingen, maar ook weigerden zij naar joden en andere onderduikers te 

zoeken.  

 

Mede naar aanleiding van het rapport nam de bezetter direct ingrijpende 

maatregelen. In de vroege morgen van 15 augustus 1944 moesten de ongeveer 110 

manschappen van de Politiecompagnie zich in opdracht van de commandant van de 

Orpo op het sportterrein van de Willem II-kazerne in Tilburg opstellen. Met 

uitzondering van 30 man, die na te zijn uitgetreden afzonderlijk moesten gaan staan, 

vertrok de rest naar Amsterdam. De achtergebleven groep werd onder begeleiding 

van de Ordnungspolizei (Orpo) naar Amersfoort gebracht en daarvandaan naar een 

kamp in Duitsland. Nagenoeg allen keerden terug. 

 

Dit kan niet gezegd worden van de groep die naar Amsterdam vertrokken was. 

In Amsterdam werden de manschappen ondergebracht in de Tulpkazerne, het 

voormalige onderkomen van het Politie Bataljon  Amsterdam (PBA)aan het Cornelis 

Troostplein. 
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Zaterdag  2 september 1944: 

 
Oom Wims tante Riek Spijker, (zus van zijn vader, mijn opa), is 45 jaar getrouwd.  

Tijdens de viering van dit familiefeest zijn uiteraard ook opa en oma Rotterdam, 

Annie en oom Wim, nog steeds werkzaam in Amsterdam, en mijn vader aanwezig 

op de Hooidrift in Rotterdam,. 

 

(Hieruit blijkt m.i. opnieuw duidelijk dat oom Wim niet voor straf in Amsterdam zat, 

dan had hij toch niet bij dat feest kunnen zijn?Ann.) 

 

Er wordt gebeld.  

Collega’s van oom Wim staan voor de deur en oom Wim wordt gearresteerd en 

meegenomen.  

 

Dat is de laatste keer dat mijn opa en oma, Annie en mijn vader hem hebben 
gezien. 
Ze hebben geen idee waar oom Wim naar toe is gebracht. 
Ze denken dat het Vught is. 
Maar waarom? Wat heeft hij verkeerd gedaan? 
 

 

 

Uit latere brieven van oom Wim blijkt dat hij toen is vastgezet in de Tulpkazerne in  

Amsterdam. 

 

De kans is groot dat hij daar bij collega’s uit Schalkhaar, van POB. Eindhoven, die 

sinds 15 augustus daar al vastzaten, is geplaatst. 

Vooral omdat oom Wim later in zijn brieven schrijft over 80 collega’s. 

 

  

 

 

 

Frank van Riet, politie Rotterdam-Rijnmond: 
In het Nationaal Archief zijn de documenten in diverse dossiers opgeborgen. 
Soms zijn er namenlijsten, maar het vinden van de juiste gegevens is een 
hele zoektocht. Voor wat betreft gegevens over de arrestatie kan er een 
aantekening gemaakt zijn in het dag- en nachtrapport. Ik verwacht niet dat er 
een proces-verbaal van opgemaakt is. Vaak gebeurde het dat de 
Rotterdamse politie van de bezetter opdracht kreeg om iemand aan te 
houden. In veel gevallen gebeurde dat door de politieke dienst van het 
Rotterdamse korps. Deze dienst heeft in september 1944 haar archief 
vernietigd. 
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Maandag 11 september 1944: 

 
Uit 2 bronnen komt de volgende informatie: 
 

Brontekst: Regionaal Archief Tilburg: 

Na Dolle Dinsdag (*1) doken steeds meer leden van het PCE en het politiebataljon 

Amsterdam onder.  

De politie vluchtte en in de Tulpkazerne werden de Landwacht, Hollandse SS en de 

SD (Sicherheidsdienst) gehuisvest.  

Op 11 september 1944 werd De Tulpkazerne door de Grüne Polizei bezet en 

politiepersoneel ontwapend. Enkele dagen later werden de manschappen onder 

begeleiding van gewapende Duitse politiemannen overgebracht naar de Oranje-

Nassaukazerne in Amsterdam. 

 

 (*1) Op Dolle Dinsdag (5 september 1944) meldde Radio Oranje dat Britse troepen 

Breda hadden bereikt en snel vorderingen maakten. Nederland raakte in een 

bevrijdingsroes en er ontstonden op veel plaatsen chaotische toestanden. 

 

 

 Brontekst: Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam: 

GEMEENTEPOLITIE WORDT STAATSPOLITIE: 
Enkele dagen na Dolle Dinsdag omsingelde de Orpo de kazerne en moesten alle 

aanwezigen op de binnenplaats aantreden, waarna door de Duitse 

politiecommandant, majoor Koch, een toespraak werd gehouden. Volgens de majoor 

was gebleken dat het bataljon onbetrouwbaar was en dat hij wilde weten of de 

manschappen nog voor 100 procent achter hun officieren stonden. Die 

onbetrouwbaarheid zou zijn gebleken uit het onderduiken van vrijwel het gehele in 

Wormerveer gelegerde detachement van het politiebataljon Amsterdam, dat begin 

september naar Amsterdam had moeten terugkeren. 

Daarnaast was de bezetter bang dat de goed bewapende en geoefende Nederlandse 

bataljons zich tegen hen zouden keren wanneer de Geallieerde troepen dichterbij 

zouden komen. Nadat de wapens van nagenoeg alle manschappen waren ingenomen, 

werd iedereen geconsigneerd (in bewaring gesteld) en mocht niemand de kazerne 

verlaten. Hierna liet de commandant van het Nederlandse bataljon de mannen in 

groepjes van vijf bij zich komen om zich, aan de hand van de door hem gestelde 

vragen, een oordeel te vormen over hun politieke gezindheid. 

Enkele dagen later (*1) werden de manschappen onder begeleiding van gewapende 

Duitse politiemannen overgebracht naar de Oranje-Nassaukazerne in Amsterdam.  

 

 

(*1) Uit Oom Wims brief van 15 september blijkt dit op donderdag, 14 september te 

zijn gebeurd. 
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Brieven van oom Wim: 
 
 
 

Gelukkig  kregen mijn opa en oma eindelijk een op 15 september geschreven bericht 

van oom Wim! 

Wat zullen ze daar blij mee zijn geweest! 

 

brief van oom Wim van 15 september 1944 

 

 

 
 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

       

       A'dam, 15 Sept. 1944 

 

 

 

 

 

Beste Ouders en Broers, 
 

Hier is hij weer. Hoe is het thuis, naar ik 

hoop best. U zult daar in ieder geval wel beter af 

zijn als wij hier. Met ons is het niet zo best gesteld. 

Gisteren zijn we overgeplaatst naar deze kazerne (*1) en 

hier zitten we precies midden tussen de Duitsche Politie, 

de Kriegsmarine en de Landwacht en dan nog andere 

Duitsche eenheden. Dit is hier een terrein nog groter als 

in R'dam Diergaarde Blijdorp en die is aan ene kant 

afgesloten door een groot water voor de rest allemaal 

prikkeldraad versperringen. De kazerne is zo groot als 

minstens 2 maal de hele Nozemanstraat. We waren hier 

gisteren nog geen uur en er waren er al weer 2 van door. Die 

zijn zo uit het raam naar beneden gesprongen van een hoogte 

van bijna 5 meter en zijn foetsie. Gisteravond om 9 uur op 

dezelfde manier weer 2. Gisternacht in de oude kazerne 

7 onderwachtmeesters, allemaal van de Politie-Compagnie- 

Eindhoven. Woensdagmiddag gingen er ook 2 van door en 

die hadden in de stad al een burgerpakje op de kop 

getikt en waren vlakbij het station en daar komen 

ze de oppasser van de kapitein tegen. Ook een onder- 

wachtmeester, maar van de partij en die heeft ze….. 

 

 

 

*1 Oranje-Nassaukazerne in Amsterdam 
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brief  van vrijdag, 15 september 1944 (vervolg)  
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…..onder bedreiging van z'n pistool, mee teruggenomen, 

maar hij heeft het niet aan de commandant gemeld, 

 dus daar boften ze bij, maar 's nachts heeft 1 van 

die 2 toch weer de benen genomen en met beter 

resultaat. Woensdagmiddag zijn 2 onderwachtmeesters 

ook nog ondergedoken en ook nog een wachtmeester van 

de Partij. Dinsdagavond zijn er 4 onderwacht- 

meesters ondergedoken en een luitenant, die 

zelfs lid was van de SS en zo gaat het maar 

door. Ik ben benieuwd met hoeveel man we morgen 

minder zijn. Gisternacht zouden Sjors, Joop, Peet en ik 

gaan, maar daar is jammer genoeg wat tussen gekomen. 

Dat vertel ik ze bij weerziens wel. Gisteravond zijn 

3 onderwachtmeesters naar den kapitein gegaan en 

hebben hem rechtuit gevraagd wat ze met ons van plan 

zijn en toen zei de kapitein dat dat nog niet bekend 

was. Vervolgens vroegen deze Jongens namens ons allen 

waarom we geen ontslag konden krijgen en nu zou 

de kapitein vandaag naar Den Duitschen majoor gaan 

en voorstellen ons te laten kiezen tussen oneervol 

ontslag of blijven en dan met de Duitschers mee terug- 

trekken, maar ik geloof niet dat ze ons ontslag geven. 

Neen, daar rekenen we geenszins op. Ik wacht nog een 

paar dagen af en dan blijf ik niet langer. Hoe het 

loopt, loopt het, maar ze zien mij niet in Duitschland. 

Het zal Maandag worden voor U deze brief hebt, 

dus hiermede wil ik Dik van harte feliciteren met….. 
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Brief van vrijdag 15 september 1944 (vervolg 2)  
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…..zijn verjaardag en ik hoop maar dat hij nooit zo stom 

zal zijn om naar de Politie te gaan. Dik, een plezierige 

dag, jo. Vader en moeder, allebei ook gefeliciteerd met 

Uw zoon. Ik had een week geleden gedacht persoonlijk hem te 

kunnen feliciteren, maar ja, pech gehad. Enfin, maakt 

U om mij verder geen zorgen. Nu, allen hartelijk 

Gegroet en Tot Spoedig Weerziens. 

 

Uw Zoon en Broer 

 

Wim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oom Wim is eerst naar de Tulpkazerne gebracht. 

Volgens Annie zou het heel goed kunnen dat hij daar ook al woonde tijdens zijn 

politiewerkzaamheden in Amsterdam. 

Ze wist geen naam meer, alleen dat hij in een kazerne zat. 

 

Tot nu toe heb ik niet kunnen vinden bij welk politiebureau in Amsterdam oom Wim 

werkte en ook niet waar hij toen gehuisvest was.(Ann.) 

 

 

Daarna is oom Wim, volgens zijn brief, op 14 september 1944 overgebracht naar de 

Oranje-Nassaukazerne, die hij beschrijft als ‘groter dan Diergaarde Blijdorp’. 

De agenten moesten opnieuw kiezen: overgaan naar de Duitse politie, dienstneming 

bij de Landstorm Nederland of ontslag uit de politiedienst, wat echter ook inhield dat 

ze ter beschikking gesteld zouden worden voor de arbeidsinzet.  

Oom Wim schrijft dat hen dit werd medegedeeld door een majoor.  

Hij haalt in zijn haastig geschreven briefje van vrijdagavond 15 september vrijwel 

letterlijk de bewoordingen van majoor Koch aan, die de agenten voor de keuze 

stelde. De agenten krijgen die dag 24 uur bedenktijd. 

 

 

 

Brontekst: Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam: 

GEMEENTEPOLITIE WORDT STAATSPOLITIE: 

In de Oranje-Nassaukazerne in Amsterdam werden zij voor de keuze gesteld: 

overgaan naar de Duitse politie, dienstneming bij de Landstorm Nederland of 

ontslag uit de politiedienst, wat echter tevens inhield dat ze ter beschikking gesteld 

zouden worden voor de arbeidsinzet. 



 24 

Dan komt de volgende brief bij mijn opa en oma. 

Eveneens geschreven op 15 september 1944. 

 

 

 
 

 

   Oom Wim schreef deze brief op vrijdagavond 15 september 1944. 
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                                A’dam, Vrijdagavond 7 uur 

 

Beste ouders en broers, 

  

U zult wel raar opkijken dat 

ik alweer schrijf, maar nu is het 

volgende weer gebeurd. Vanmiddag 

om kwart voor 2 moest alles in een 

zaal hier aanwezig zijn en toen komt 

de kapitein met z'n officieren en 

die zei het volgende: “Degenen, die 

niet kunnen verklaren voor de volle 

100 % achter mij te staan, treden naar 

voren en voor deze zal ik ‘ontslag op staande 

voet’ aanvragen.” De Duitsche majoor 

hier heeft het al goedgekeurd, maar nu 

moet het Directoraat Generaal en Generaal 

Rauter het nog goedkeuren, maar 

er bestaat natuurlijk grote kans dat we 

ontslag krijgen en gelijk naar Amersfoort 

of  Duitschland gaan. 
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         Oom Wim schreef deze brief op zaterdagmorgen 16 september 1944. 
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Zaterdag 11 uur 

 

gaan voor arbeidsinzet weg. 

zijn ontslagen bij politie. Zeg ook 

tegen Annie  en bij Joop, Sjors en 

Peet thuis. Zo gauw mogelijk schrijven 

we. Wees gerust. Blijven hoogstwaar- 

schijnlijk in Holland en worden ergens 

te werk gesteld. Dag Moeder, Vader 

en Broers. Tot ziens, we houden 

ons goed en komen er wel door. 

Dag hoor, tot Ziens. 

 

Daaaag. 

 

 

 

 

 

 Oom Wim schrijft dat hij zaterdag 16 september ontslag heeft gekregen. 

 Dezelfde dag nog worden oom Wim en een groep collega’s overgebracht naar het  

 Koloniaal Instituut in Amsterdam. 

  

 

 

Brontekst: Regionaal Archief Tilburg:  
Na een bedenktijd van 24 uur kozen 38 man voor de Arbeidsinzet.  

Deze groep werd vervolgens weggevoerd naar het Koloniaal  

Instituut in Amsterdam.  

Op 19 september werden ze overgebracht naar kamp Amersfoort. 

 

 (Wat mij opvalt is dat hier opeens het getal 38 weer naar voren  komt, dit werd ook 

  al  genoemd in de brief  van de Hoofdcommissaris Brouwer van Amsterdam.Ann.) 

 

 

Oom Wim is daar dus bij. 
Ook hij gaat naar Amersfoort. 
Een kamp met een zeer slechte naam 
 

 

 

 

Brontekst: Digital Academic Repository van de Universiteit van Amsterdam: 

GEMEENTEPOLITIE WORDT STAATSPOLITIE: 

In het Kamp werden ze persoonlijk door kampcommandant J.J. Kotälla vernederd. 

Hij trok onder andere de distinctieven (onderscheidingstekens) van de uniformen.Na 

een kort verblijf (4 weken) in het kamp werd de groep naar Neuengamme vervoerd 
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Kamp Amersfoort: 

 
 

Op dit Duitse formulier van Kamp Amersfoort staat dat Oom Willem van der Linde 

per 16 september 1944 als gevangene is ingeschreven.  

In het document GEMEENTEPOLITIE WORDT STAATSPOLITIE van de 

Amsterdamse Universiteit wordt echter de datum 19 september 1944 genoemd. In 

dat document staat ook vermeld dat de groep agenten van de Oranje-Nassaukazerne 

naar het Koloniaal Instituut werd weggevoerd. In de brief van de waarnemend  

Politie-President van Amsterdam wordt de datum 18 september 1944 genoemd. 

Drie verschillende data voor één gebeurtenis. Mogelijk werd op 16 september de 

beslissing genomen en werden de agenten officieel uitgeschreven. In afwachting van 

het transport naar Kamp Amersfoort tot 19 september werden ze tijdelijk opgesloten 

in het Koloniaal Instituut. 
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Woensdag 11 oktober 1944:  
 

Een groep gevangenen, waaronder minstens 38 PBE (Politie Bataljon Eindhoven) 

politieagenten en veel Puttenaren, wordt vanuit kamp Amersfoort op transport 

gesteld naar kamp Neuengamme.  

Volgens voorgaand formulier hoort Oom Wim daarbij. 

 

 

 

 

Zo goed als zeker reed de trein via Overijssel naar het noorden. 

Onderweg is er lange tijd gestopt, waarschijnlijk in de buurt van Raalte. 

Pas de volgende dag werd er verder gereden. 

 

Gelukkig voor mijn opa en oma, weet oom Wim op donderdag 12 oktober een 

envelop met een bericht voor zijn familie uit de trein te werpen.  

Deze “brief” was gericht aan zijn oom Johan in Brucht bij Hardenberg.  

 

Met een potlood beschrijft oom Wim zijn laatste dagen in Nederland en dat hij  

4 weken in Kamp Amersfoort heeft gezeten. 

 

De envelop werd gevonden en is bij oom Johan terecht gekomen. 

Dit was het laatste levensteken dat oom Wim heeft kunnen geven. 
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Hier de envelop, die mijn oma, net als alle andere papieren altijd heeft bewaard. 

 

 

Donderdag 12 oktober 1944 
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Aan de fam. v.d. Linde  

Brucht (Post Bergentheim) 

 

 

Fam. v.d. Linde       12 October 1944 

Brucht (Post Bergentheim)        

 

Ik ben vanuit het concentratie- 

kamp Amersfoort op transport ge- 

steld naar Duitschland. Ik maak 

het best en heb 4 weken in Amers- 

foort gezeten met nog 80 collega's 

van me. Moeten in Duitschland gaan 

werken. Wees gegroet en tot na 

de oorlog, Alex hou je taai, 

z.o.z.      Wim v.d. Linde 
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Ome Johan 

Stuur direct 

even een berichtje 

naar mijn ouders. Doe ze 

de hartelijke Groeten van me en 

ook aan Annie, Ome Johan, Ome Dirk  

Tante Appie, Alex, Aaltje en 

Wimpie, hartelijk Gegroet en 

        tot na de oorlog. 

 

 

 

Deze enveloppe is door mij uit 

de trein gegooid. Wil de vinder 

hiervan het bij bovenstaand adres 

bezorgen of versturen. 

                Bij voorbaat mijn 

                            hartelijke dank. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oom Johan was de broer van mijn opa Rotterdam. 
Met Annie bedoelt oom Wim Annie Groen, zijn verloofde. 
Ome Dirk is de andere broer van opa Rotterdam. 
Tante Appie was de vrouw van oom Johan 
(A)Lex, was de jongste broer van oom Wim, hij staat erbij omdat hij in de 
oorlogsmaanden vanwege voedseltekort en veiligheid bij oom Johan 
logeerde. 
Aaltje en Wimpie zijn de kinderen van oom Johan.  
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Kamp Neuengamme en kamp Meppen-Versen. 
 

Volgens de gevangenisregistratie is Oom Wim op 14 oktober in het KZ 

Neuengamme als gevangene onder nr. 56223 ingeschreven. Hij werd daarna, 

waarschijnlijk in november, als dwangarbeider te werk gesteld in het kamp Meppen-

Versen. 

 
 

In 1944 en 1945 werd het Strafkamp Versen (Emslandlager IX) voornamelijk 

gebruikt als interneringskamp voor Italiaanse militairen. Zij ondergingen net zoals 

de Russische gevangenen een zwaar regime waaronder ontginningsarbeid onder 

zware omstandigheden in het veen. Vanaf november 1944 werden gevangenen uit 

het concentratiekamp Neuengamme eveneens daar voor arbeid ingezet.  

Tussen 16 november en 6 december werden hier 199 sterfgevallen geregistreerd. In 

totaal stierven hier 566 concentratiekamp gevangenen, zij lagen begraven in 

Meppen-Versen. Het kamp werd opgeheven op 25 maart 1945. 
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 Brontekst: www.oorlogsmusea.nl: 
Meppen-Versen was een kamp met barakken van diverse afmetingen. In de 

beginperiode was het eten er nog redelijk goed. De gevangenen hadden geen 

stapelbedden, maar sliepen er op stro op de grond. Dekens waren er evenmin en in 

sommige barakken was er een kachel die door de gevangenen zelf met turf, of met 

van de SS gestolen kolen of briketten, gestookt moest worden. 

De arbeidscommando's bestonden uit groepen van ongeveer 100 mannen die elk 

10 SS-bewakers bij zich hadden. Bij het verlaten en terugkeren van het kamp werden 

de gevangenen door de commandant geteld. In eerste instantie liepen de gevangenen 

naar de werkplek, maar toen de afstand groter werd, werden zij met vrachtauto's of 

de trein vervoerd.  

 

 

Brontekst: www.vannaamtotnummer.com: 

Een arbeidsdag duurde zolang er daglicht was en er werd op veel verschillende 

locaties gewerkt. Vooral in de buurt van rivieren leverde dit grote problemen 

op. Hier moesten de loopgraven niet worden gegraven, maar met turfzoden 

worden opgebouwd. In het begin konden deze zoden nog vlak in de buurt 

worden gestoken, maar hoe hoger de loopgraven werden, hoe verder de zoden 

gehaald moesten worden. Deze afstand kon wel 15 minuten bedragen en na het 

steken moesten de gevangenen, met schop en zoden op de schouders, de afstand in 

looppas afleggen. Gezien de omstandigheden een zeer zware opgave.  

 

 

Natuurlijk ging dit, volgens de Duitsers, niet snel genoeg, zodat de gevangenen de 

zoden maar onder de armen moesten dragen. 

De gevangenenkleding werd hierdoor drijfnat en vies, en doordat ze in dezelfde 

kleding moesten slapen, steeg het aantal zieken snel. Rond kerst 1944, toen de 

gevangenen met een 'turftreintje' werden vervoerd, steeg het water in de rivieren 

snel. De reis van een uur werd een ware marteling toen ze vrijwel constant met hun 

voeten door het water reden. Toen de locomotief door de hoge waterstand niet meer 

kon rijden, werden de gevangenen ingezet bij het ruimen van sneeuw. 

Ook hier waren de Duitsers vindingrijk in het bedenken van straffen. 's Nachts een 

koude douche of een gevangene dwingen in hoog tempo te graven met een 

lepel. Door de slechte omstandigheden waaronder gewerkt moest worden, de 

mishandelingen tijdens het werk en de urenlange appèls steeg het ziektecijfer en het 

dodenaantal vrijwel dagelijks. 

De gevangenen die tijdens het werk stierven, moesten worden meegenomen 

naar het appèl waar zij, na de telling, buiten het kampterrein werden begraven. 

Uitzondering hierop waren de gevangenen die tijdens hun werk werden 

doodgeslagen. Zij werden in de bossen nabij de werkplek begraven.   

 

 

 

 

http://www.oorlogsmusea.nl/
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IN ROTTERDAM……. 
 

Op 11 november 1944 werd mijn vader, Dick, de middelste zoon van opa en oma 

Rotterdam, meegenomen naar Duitsland tijdens de Razzia van Rotterdam. 

Opa en oma wisten: hun oudste zoon Wim was op transport gesteld naar Duitsland 

En hun jongste zoon zat in Brucht. 

 

Mijn opa en oma hadden dus geen één zoon meer thuis. 

En geen idee waar hun oudste 2 zonen waren! 

Niet in te denken hoe moeilijk dat voor ze was….. 

 

Toen kwam de hongerwinter, erg koud en eten was er niet. 

Gelukkig was mijn vader tegen de Kerst weer thuisgekomen.(zie deel over mijn 

vader) 

Een buurvrouw bood een schuilplaats aan voor mijn vader, mijn oma durfde dat niet 

aan. 

Zij was erg bang voor de Duitsers. 

 

Een voordeeltje was dat mijn opa bij de politie werkte, waardoor hij nog wel eens 

een beetje in beslaggenomen eten (‘per ongeluk’) mee naar huis kon nemen…… 

De winter ging voorbij, en mijn vader heeft gelukkig kans gezien om uit de klauwen 

van de Duitsers te blijven. 

Alleen van en over oom Wim hoorden ze helemaal niks……. 

 

 

 

De lente kwam en De Bevrijding! 

De hele Nozemanstraat vierde feest! 

Alleen oom Wim was er nog niet bij……. 

 

 

 

 

Mijn oma en opa hebben het gered. 

Net als mijn vader en zijn jongste broer. 

Maar waar was oom Wim……..? 

 

 

 

 

 

Opa Rotterdam was niet iemand die het transport van zijn oudste zoon naar 

Duitsland zomaar voor kennisgeving aannam. 

Hij schreef brieven her en der, zijn superieuren deden dat ook, maar hij werd niks 

wijzer. 
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Brieven Opa Rotterdam 
 
Op 11 juni 1945, ruim na de bevrijding, deed opa opnieuw een poging om zijn zoon 

te traceren. 

Opa  schreef een brief aan de Ordepolitie van Rotterdam: 
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Rotterdam  11juni 1945 

Weled. Heer 

  Hierbij neem ik, ondergete- 

kende de vrijheid mij tot U  

met een beleefd verzoek te wenden 

omtrent de opsporing van mijn  

zoon Willem, geboren 14 Juli  

1924 te Rotterdam, die als onder- 

wachtmeester bij de Staatspolitie  

te Amsterdam was ingedeeld. 

16 September is hij met 43 anderen  

allen uit Amsterdam naar het kamp  

te Amersfoort overgebracht en  

vandaar 12 October naar Duitschland  

en o.a. in de concentratiekampen   

Neuengamme, Meppen en Verzen  

Heeft gezeten op het laatst ver- 

moedelijk weer naar Neuengamme  

is gebracht. Tot heden toe hebben 
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vervolg brief opa: 
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wij nog niets van hem gehoord? 

Zou het nu niet mogelijk zijn om  

als er nog eens jongens terug mogen  

komen en zich komen melden aan  

deze te vragen of zij omtrent het  

lot van mijn zoon iets mede  

kunnen deelen? Meerdere malen  

heb ik mij tot de v.m. Politiepresident  

te Amsterdam gewend om inlichtingen  

doch nimmer mocht ik deze ont- 

vangen, zelfs nog niet op een telex- 

bericht door onze v.m. Politiepresident 

Boelstra aan hem gezonden.  

Hopende dat U mij medewerking  

wilt geven, verblijven ik bij voorbaat  

mijn dank.  

       Hoogachtend  

       G. van der Linde 

   Nozemanstraat 22b 

    Rotterdam  

agent van politie  

 

P.S. Hierbij sluit ik ter herkenning een  

       Foto van mijn zoon in die ik ter  

       zijner tijd gaarne terug zou ontvangen 
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Er kwam een ZÉÉR verheugend bericht terug van de Ordepolitie……..!! 

 
Oom Wim was dus in leven!! 

In Groningen?! Thuis geweest? Vreemd…….. 

Maar hij moest zich melden! Duidelijker kon het toch niet? 
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De hele straat werd versierd, alle huizen hingen vol vlaggen en guirlandes........, alle 

buren leefden enorm mee. 

Maar de dagen gingen voorbij en oom Wim kwam niet. 

En toen………kwam er wéér een bericht nu vanuit Vught: helaas is de datum niet 

duidelijk.

Daarin stond dat Oom Wim was overleden. 
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Niet in te denken hoeveel pijn dat mijn opa en oma, Annie, mijn vader en Oom Lex 

moet hebben gedaan.  

Mijn oma heeft nooit meer naar een oorlogsfilm kunnen kijken...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was over en uit. 
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SPEUREN NAAR SPOREN (1), door opa. 
 

Opa heeft alles in het werk gesteld, uiteraard ook via de Politie-Presidenten van 

Amsterdam en Rotterdam, om aan informatie over zijn zoon te komen. 

 

Natuurlijk, alles was behoorlijk chaotisch in die tijd. 

Uit een paar brieven blijkt, zoals uit onderstaand schrijven van de waarnemend 

Bataljonscommandant gericht aan de Staatspresident te Amsterdam en het antwoord 

daarop, dat men moeite voor opa heeft gedaan. 

 

 

 

 
 

 

afkomstig uit het politiearchief van Rotterdam en Amsterdam 
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De waarnemend Hoofdcommissaris van Politie Rotterdam vroeg informatie over 

oom Wim aan bij: 

Het BUREAU INFORMATIE EN OPSPORING POLITIEKE GEVANGENEN IN 

DUITSLAND te Apeldoorn. 

 

Zij stuurden op 25 oktober 1945 de hiernaast staande kennisgeving van vermoedelijk 

overlijden van oom Willem van der Linde aan het gemeentebestuur van Rotterdam.  

 

Dit formulier werd door meerdere instanties tevens gebruikt om nadere informatie 

over Oom Wim te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

Het formulier van het Informatiebureau uit Apeldoorn werd door het Rotterdams 

Bevolkingsbureau ter controle doorgestuurd naar de Rotterdamse politie met de 

aantekening dat Oom Wim op 20 juni 1944 werd afgevoerd van het 

Bevolkingsregister.  

(Hij stond tot die datum blijkbaar nog steeds op het adres Nozemanstraat 22b in 

Rotterdam ingeschreven.) 

 

Op het politiebureau werd aangetekend dat Oom Wims ouders, mijn opa en oma 

Rotterdam, van het overlijden op de hoogte waren.  

Tevens werd gecontroleerd of Oom Wim in Rotterdam  als onderwachtmeester in 

dienst was geweest.  

 

Toen Oom Wim niet in Rotterdam bleek te hebben gewerkt, werd het formulier op 

29 oktober 1944 als archiefdocument gedagtekend en door de Rotterdamse politie 

bewaard. 

 

 

 

 

 

 

 

Deze oorspronkelijke kennisgeving van overlijden is kennelijk gebruikt om meer 

informatie over oom Wim te verzamelen.  

Het is door drie personen beschreven. 
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Deze kopie komt uit het archief van Tilburg 
 

 
 

Opa heeft dit schrijven misschien nooit onder ogen gekregen? 
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Opa zoekt verder…… 
 
Nu in Amsterdam, waar oom Wim had gewerkt.  

Deze eerste brief is afkomstig van het privé-adres van Opa Rotterdam 

Hij  stuurde  hem aan agent Kramer die aan de Kramatweg 25 woonde en hem ook 

privé beantwoordde. 

 

Uit onderstaande brieven lijkt het er sterk op dat Oom Wim door vier collega’s  

is verraden:  
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Hier de originele brief van opa: 
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En vervolgens het antwoord: 
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Van het Bevolkingsregister Tilburg ontvingen opa en oma onderstaand 

bericht: 

Woonde oom Wim tóch in Tilburg? 

 

Tot zover de onderzoekingen van Opa Rotterdam. 

Jammergenoeg is hij heel weinig over oom Wim te weten gekomen. 
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SPEUREN NAAR SPOREN (2), door Annemieke. 

Van de voormalige archiefmedewerker, Gerrit Kobes in Tilburg kreeg ik de 

 

Lijst met namen van het Politiebataljon Tilburg/Eindhoven. 
 

 

Politie Bataljon Tilburg/Eindhoven. 
 

Geselecteerd van In Memoriam website schalkhaarders.nl op: 

 P.Bat TB = Politiebataljon Tilburg 

 Tilburg = geboorteplaats Tilburg. 

 

Aart Petrus   24-12-1922  P.Bat.TB  Rotterdam    Rotterdam 

 

Bansema Cornelis H.  18-06-1921  P.Bat TB  Doorn   Amersfoort  Neuengamme 

 

Berens Johannes W.  27-01-1924  P.Bat TB  Rotterdam  Amersfoort  Neuengamme 

 

Beurden Johannes C. 19-01-1924 P.Bat TB Tilburg Amersfoort Neuengamme 

  

Boonstra Jelte  08-09-1920  P.Bat TB  Oude Horne  Amersfoort  Neuengamme 

 

Boots Jan P.  04-09-1912   Tilburg   Dordrecht 

 

Diepeveen Gijsbert  02-03-1920  P.Bat TB  Almelo  Amersfoort  Neuengamme 

 

Doornbos Hendrik  05-03-1922  P.Bat TB  Wagenborg  Amersfoort  Neuengamme 

 

Gent van M   11-09-1923  P.Bat TB  Delft     Neuengamme 

 

Groeneveld Herre  11-08-1923  P.Bat TB  Sneek   Amersfoort  Neuengamme 

 

Hemminga Geert  26-05-1923  P.Bat TB  Oosterwolde  Amersfoort  De Lichtmis 

 

Kasteele vd Pieter  29-04-1923  P.Bat TB  Rotterdam  Amersfoort  Neuengamme 

 

Klompmaker Jelte  01-10-1921  P.Bat TB  Weststellingwerf   Amersfoort Neuengamme 

 

Koning Klaas   20-02-1921  P.Bat TB     Warmenhuizen   Amersfoort  Neuengamme 

 

Laat de, Franciscus C.16-05-1920    P.Bat DH Tilburg Amersfoort Neuengamme 

 

Leij van der Aale  10-04-1923  P.Bat TB  Sleen   Amersfoort  Neuengamme 

 

Linde van der Willem 14-07-1924  P.Bat TB  Rotterdam  Amersfoort  Neuengamme 

 

Oud Anne   04-09-1922  P.Bat TB Ameland  Ameland 

 

Perre vd Joseph H  15-08-1924  P.Bat TB  Den Haag  Amersfoort  Neuengamme 

 

Planken Hendricus  18-03-1922  P.Bat TB  Rotterdam  Amersfoort  Neuengamme  
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Polderman Jan 09-12-1922  P.Bat TB  Rotterdam  Amersfoort  Neuengamme  

 

Poirot Jan J.  14-03-1921  P.Bat TB  Amsterdam  Amersfoort  Neuengamme 

 

Rijswijk v.Johannes  08-05-1925  P.Bat TB  Gameren  Amersfoort  Neuengamme 

 

Sandbrink Hermanus J. 17-03-1923  P.Bat TB  Eemnes-Buiten Amersfoort  Neuengamme 

 

Tel Hielke   16-08-1920  P.Bat TB  Leek   Amersfoort  Neuengamme 

 

Vermeer Albertus  28-07-1922  P.Bat.DH  Raamsdonk  Amersfoort  Neuengamme 

 

Verwijs Johannes  08-06-1921  P.Bat TB  Sint Philipsland   Rotterdam 

 

Wagenaar Andries G. 18-11-1924  P.Bat TB  Bergum  Amersfoort  Neuengamme 

 

Witvliet Gommert H  01-10-1922  P.Bat TB  Leimuiden  Amersfoort  Neuengamme  

 

Wolf Maarten J 28-01-1906    Boskoop    Tilburg 

 

Zeelen Arie   15-05-1922  P.Bat TB  Pernis   Amersfoort  Neuengamme 

 

Zijderveld George J  15-11-1923  P.Bat TB  Rotterdam  Amersfoort  Neuengamme 

 

 

 
 

Naar mijn idee  is Aart Petrus , Peet,  
en George Zijderveld, Sjors. 
Zij komen voor in de brief van oom Wim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Brontekst: Regionaal Archief Tilburg:  
Het merendeel, koos in de Oranje-Nassaukazerne niet voor de Duitse politie of 

Landstorm en werden op transport gesteld naar Amersfoort en in oktober 1944 naar 

Neuengamme. 

Weinigen keerden hieruit terug……..o.a. uit Tilburg: 

Johannes Cornelis van Beurden, Franciscus Cornelius de Laat, Willem van der 

Linde, Johannis van Rijswijk en Albertus Johannes Vermeer. (*1) 

(Regionaal Archief Tilburg) 

 

 

(*1)Zij kwamen niet terug….. 
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Bad Arolsen. 
Ik heb informatie gevraagd in Bad Arolsen in Duitsland. Daar zit blijkbaar hét 

informatiecentrum met heel veel info over mensen die in de concentratiekampen 

hebben gezeten en/of daar zijn overleden. 

Van hen kreeg ik de volgende  informatie 

 

Nozemanstraat 22b in Rotterdam wordt als Wims laatste woonadres vermeld.  

Dat klopt niet, want Wim is per 20 juni 1944 in Rotterdam uitgeschreven. 
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Lijst van bezittingen 
in conformity with the ITS Archives, 24.08.2011, Archivnummer: 2971 
 

 
De ‘white wedding ring’, oftewel de verlovingsring, heb ik inmiddels teruggegeven  

aan Annie Groen. 
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Van het NIOD kreeg ik het volgende schokkende formulier: van wie is die 

handtekening? Wanneer en waar geschreven? 

Duidelijk is wél dat oom Wim na de oorlog teruggebracht is naar Nederland.  

Zie nevenstaande lijst:      
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Lijst van naar Nederland teruggebrachte doden. 
Mij toegestuurd door ‘Vrienden van Neuengamme’ 
 

De ‘Vrienden van kamp Neuengamme’ hebben me laten weten dat alle doden in 

kamp Meppen-Versen werden begraven. 

De doden in kamp Neuengamme werden gecremeerd en uitgestrooid over de 

moestuinen van de SS.  

Hetgeen dus betekent dat oom Wim wél is teruggebracht naar Nederland en 

begraven ligt op de Erebegraafplaats.  
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Oorlogsgravenstichting 

Ook deze brief kreeg ik, een vreemde brief uit het politiedossier, zóveel info 
die ik niet begrijp……..  
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 Oom Wim is begraven op de Erebegraafplaats in Loenen. 
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Waar ook zijn naam op het gedenkteken staat: 

 

 
 

 

Nederlands ereveld Loenen 
 

 

 
 Een laatste blijk van een leven dat nooit zó had mogen eindigen 
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Van koningin Wilhelmina: 
 
Als blijk van waardering en medeleven ontvingen mijn opa en oma deze brief: 
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TENSLOTTE: 
 

Hier begon alle ellende mee: 

Een heel simpel papiertje met de naam van mijn oom. 

Keihard staat er dan onder: 

 

EINGELIEFERT : 16.9.44 

ENTLASSEN  : 11 Oct 1944 

AUSFAHRT : N 

 

 

 

 

 
   Copy of  Doc. NO. 5397#1 (1.1.1.2/LEES-LOS/00013269/0004 

In conformity with the ITS Archives 

  transportcard of police transit Camp Amersfoort 

 

 

 

 

Helemaal onderaan staat: Kamp Amersfoort. 

 

Wat die N betekende, weten we helaas allemaal………., Neuengamme 
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Dank……., héél veel dank! 
 

Allereerst aan Mevrouw Annie Olthuis-Groen, de vroegere verloofde van 

oom Wim.  Zij heeft een erg slechte tijd gehad! 

Ze was bezig met haar uitzet, ze was verloofd en zou in december 1944 gaan 

trouwen met oom Wim en in Amsterdam gaan wonen en opeens waren al haar 

toekomstplannen voorbij! 

 

Alle jaren daarna heeft ze bijna wekelijks mijn oma bezocht tot mijn oma overleed. 

Ik vind dat geweldig!! 

Mevrouw Olthuis wist nog namen te noemen en had veel meer informatie over 

collega’s van oom Wim dan hier is vermeld. 

Ik vond het best naar om haar over oom Wim lastig te vallen, nare herinneringen 

weer naar boven te halen. 

Maar Mevr. Olthuis had daar gelukkig geen moeite mee. 

Ik ben u érg dankbaar! 

 

Ook heel veel dank aan Andries de Lange. 
Hij heeft zóveel uitgezocht over oom Wim en mijn voorouders. 

Foto’s van de graven van mijn oud- opa en oma en hun stamboom heb ik via hem 

verkregen. 

Ook heeft hij erg veel hulp gegeven bij de lay-out van dit document. 

 

Daarnaast  ben ik Frank van Riet erg dankbaar. 

Met name de informatie over de politietijd van opa Rotterdam is van hem gekomen. 

 

Dan Gerrit Kobes, archiefmedewerker in Tilburg. 

Hij heeft mij enorm veel informatie gegeven over het Politie Bataljon 

Tilburg/Eindhoven. 

Heel hartelijk dank daarvoor. 

 

Carel Voskuilen, helaas postuum, wil ik dank zeggen voor zijn hulp en steun.  

Ik kon met álles bij hem terecht.  

Hij was een maatje en ik heb hem énorm gemist bij de rest van dit document. 

 

En tenslotte, mijn moeder. 
Geweldig wat zij aan oude geboortekaartjes en oude overlijdensberichten heeft 

bewaard!! En daarnaast natuurlijk alles wat zij nog kon vertellen en de doos met alle 

papieren van oma Rotterdam over oom Wim die ik, met haar toestemming in dit 

document mocht gebruiken. 

Ma, ik heb, steeds weer, je lastig gevallen met vragen en jij deed dan enorm je best 

om in je geheugen te graven…….., wat je niet altijd even leuk vond…..! 

Ik ben je daar heel dankbaar voor!!!  

 
Ede, 25 februari  2013 
Annemieke van der Linde. 


