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1940-1945

Na de Nederlandse capitulatie wordt 

dienstplichtig huzaar Kees Poulie (20) 

begin juni 1940 tijdelijk aangesteld als 

hulpmarechaussee bij de brigade Ko-

ninklijke Marechaussee te Roermond. 

Een maand later gaat hij met groot 

verlof omdat hij zich als vrijwilliger voor 

zes jaar verbindt bij het Depot Konink-

lijke Marechaussee. Als marechaussee 

te paard krijgt hij in de kazerne aan de 

Zwolscheweg in Apeldoorn een spoed-

opleiding van een maand. Hierna vol-

gen plaatsingen bij Brigade Nijmegen, 

in maart 1941 bij Eskadron Arnhem, in 

september 1941 bij Brigade Doetin-

chem en in april 1942 bij Brigade Arn-

hem.

Bij deze laatste plaatsing wordt hij de 

oppasser van de divisie-/gewestcom-

mandant Arnhem, majoor (later luite-

nant-kolonel) Feenstra. Deze NSB’er, 

een voormalig legerofficier, was een 

van de Duitsgezinde personen die als 

officier bij de Marechaussee werd aan-

gesteld nadat de ‘echte’ marechaussee-

officieren op 15 mei 1942 in krijgs-

gevangenschap waren gevoerd. Bij de 

reorganisatie van de politiemacht in 

Nederland per 1 maart 1943 krijgt 

Poulie ontslag bij de Marechaussee en 

wordt aangesteld als wachtmeester van 

de Staatspolitie; hij wordt ingedeeld bij 

de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’ bij de 

groep Wisch, post Varsseveld.

Kees, in Arnhem al bezig met illegale 

activiteiten, gaat in Varsseveld in LO-

verband (Landelijke Organisatie voor 

Hulp aan Onderduikers) verder met 

hulp aan onderduikers, zoals het zorgen 

voor onderduikadressen en distributie-

bonnen. Daarnaast verspreidt hij het 

illegale krantje Trouw en waarschuwt 

voor komende arrestaties. In de nacht 

van 10 op 11 december 1943 is hij 

samen met ambtenaar Helmink betrok-

ken bij de overval op het raadhuis, 

tevens distributiekantoor, in Varsseveld 

door een knokploeg (KP) uit Meppel. 

Kees zorgt ervoor dat er geen politie in 

de buurt is en dat de deur makkelijk 

kan worden geopend. Wanneer de 

ploeg binnen is, staat hij buiten op 

wacht en helpt daarna met het trans-

port en uitpakken van de buit. Helmink 

had van tevoren burgemeester Boot 

ingelicht over de op handen zijnde 

overval.

Onderduiken

Een door Kees ondergebrachte ontevre-

den Joodse onderduikster bezorgt hem 

veel last en zij bedreigt zijn veiligheid. 

Hij wil daarom graag onderduiken en 

op 4 januari 1944 doet zich een gele-

genheid voor. Op die dag stort in de 

buurt een Amerikaanse B17-bommen-

werper neer en weet een bemannings-

lid het toestel per parachute te verlaten. 

Burgemeester Boot, Helmink en Poulie 

ontfermen zich over de man, luitenant 

Babcock, en brengen hem naar het 

raadhuis. Echter, veel omstanders heb-

ben het neerkomen van de Amerikaan 

gezien en ondertussen zijn ook de Duit-

se instanties op de hoogte van zijn 

aanwezigheid. Wat nu? 

Kees ziet nu zijn kans om te ‘duiken’ en 

samen met Helmink wordt met mede-

weten van de burgemeester een plan 

opgezet. Hij zal zogenaamd de Ameri-

kaan onder zijn begeleiding als politie-

man naar de Kriegsmarine in ’s-Heeren-

berg overbrengen. Op het ‘Landelijke 

berichten- en alarmeringssysteem’ van 

de politie komt later de volgende mel-

ding: “Wachtmeester Poulie was op  

4 januari 1944, omstreeks 16.00 uur, 

belast met het transport van een Ame-

rikaanse piloot van Varsseveld naar 

‘s-Heerenbergh per auto. Ongeveer 2,5 

km buiten Varsseveld is de chauffeur 

Op weg naar Engeland?
Deel 50 uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’

Door: Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

Cornelis Coenraad (‘Kees’) Poulie wordt 

geboren op 5 juli 1919 in Den Helder. Zijn 

vader is machinist bij de koopvaardij en 

later ketelmaker bij de Rijkswerf. Kees 

groeit op in Den Helder aan de Parallelweg 

als oudste kind met zijn broer en zuster. Na 

het overlijden in 1924 van moeder (25 jaar 

oud), hertrouwt zijn vader en komt er nog 

een zusje bij. Na de lagere schooljaren en 

een jaar Handelsschool gaat Kees aan de 

slag als slagersknecht. 

Voor zijn dienstplicht wordt Kees Poulie in 

juli 1939 ingelijfd bij 3 Regiment Huzaren 

(3 RH) in de Alexanderkazerne in Den 

Haag. Enkele dagen na zijn opkomst wordt 

hij opgenomen in een militair hospitaal en 

keert pas begin augustus bij zijn onderdeel 

terug. De Nederlandse regering kondigt 

ingaande de 28e van die maand de alge-

mene mobilisatie af en het regiment ver-

trekt naar zijn oorlogskwartieren in Over-

veen. De rekruten vervolgen hun opleiding 

bij het nieuw opgerichte Depot Cavalerie in 

de Nieuwe Alexanderkazerne in Den Haag. 

Poulie wordt opgeleid tot huzaar mortierist, 

bedienaar van een ‘mortier van 8’.

In februari 1940 volgt zijn plaatsing via de 

Ie Verkenningsafdeling naar 3 RH. Bij de 

Duitse inval verplaatst 3 RH zich naar Den 

Haag voor het uitvoeren van beveiligings-

opdrachten, overigens niet meer in regi-

mentsverband. De sectie Mortieren wordt 

onder bevel gesteld van commandant IIe 

Bataljon Grenadiers bij de Hoornbrug, maar 

het lukt niet om verbinding met dit bataljon 

tot stand te brengen. Uiteindelijk wordt de 

sectie op 13 mei belast met de beveiliging 

van de commandopost van 3 RH in Pijnac-

ker en heeft geen gevechtscontact gehad. 

Over de persoonlijke inzet van huzaar 

Poulie zijn geen bijzonderheden bekend.

Wachtmeester Poulie uit Varsseveld in de Achterhoek, illegaal 
werker en ondergedoken, krijgt de mogelijkheid samen met 
zijn verloofde naar Engeland te ontkomen. Het wordt echter 
een andere reis dan ze zich hadden voorgesteld.

gedwongen te stoppen door een wiel-

rijder, die zijn rijwiel voor de auto op de 

weg had gelegd. Vervolgens dwong de 

wachtmeester onder bedreiging van 

zijn dienstpistool, de chauffeur tot 

afgifte van het contactsleuteltje en zijn SM
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PB [persoonsbewijs]. Vervolgens 

is de wachtmeester te voet met 

de piloot gevlucht.”

Na twee onderduikadressen 

komt Kees op de boerderij van 

de familie Colenbrander terecht; 

voor Babcock is een ander adres 

gevonden. Op die boerderij is 

inmiddels ook Anna Droog 

ondergedoken; zij is de ver-

loofde van Kees en werkte in 

Haarlem als koerierster voor de 

illegaliteit. Vanuit Arnhem 

kwam namelijk een tip dat haar 

arrestatie op komst was; Colen-

brander heeft haar opgehaald. 

Een gouden tip, want wat later 

komt de Sicherheitspolizei 

(Sipo) bij haar thuis in Haarlem 

aan de deur.

Op 15 februari houdt de ‘stootgroep’ 

van het marechausseegewest Arnhem 

onder leiding van Feenstra aangevuld 

met Landwachters een eerste groot-

scheepse razzia in de Achterhoek. 

Twee dagen later wordt ook de boer-

derij van Colenbrander overvallen, 

maar van de maar liefst elf onderdui-

kers wordt niemand gevonden. De 

onderduikers gaan die nacht in groep-

jes uiteen; Kees en Anna krijgen on-

derdak in Zieuwent. Die nacht ont-

moet Kees de leider van de KP-Aalten, 

de ondergedoken wachtmeester der 

Marechaussee Ruizendaal (‘Zwarte 

Kees’). Ruizendaal vindt dat het twee-

tal naar Engeland moet; hij weet een 

ontsnappingslijn en zal voor de nodige 

papieren zorgen. Wachtend op hun 

vertrek neemt Kees op 23 februari 

1944 nog deel aan de overval door de 

KP-Aalten op het distributiekantoor in 

Borculo.

Op weg naar Engeland

Inmiddels is een zekere Willy van Erp 

– in werkelijkheid Willy Markus, ‘V-

Mann’ (vertrauensmann van de Sipo) 

– erin geslaagd om in de illegaliteit van 

de Achterhoek te infiltreren en daar 

het vertrouwen te winnen. Hij biedt 

hulp aan om Kees en Anna naar Enge-

land te laten ontkomen. Markus zal 

hen begeleiden en overdragen aan de 

ontsnappingslijn van de Belgische 

verzetsorganisatie ‘Witte Brigade’. 

Op 8 maart worden Kees en Anna naar 

Zutphen gebracht waar ze Markus voor 

het eerst ontmoeten. Via Apeldoorn 

reizen ze naar Arnhem en overnachten 

daar op gescheiden adressen. Die 

avond maakt Markus met de Sipo af-

spraken voor hun arrestatie in Ooster-

beek. De volgende morgen zouden ze 

met de trein vanaf station Arnhem 

vertrekken, maar volgens Markus zijn 

er op het Arnhemse station per-

soonscontroles en is het beter in Oos-

terbeek op de trein te stappen. Ze ne-

men de tram naar Oosterbeek en bij 

het station worden de drie door de Sipo 

gearresteerd. Het valt Anna op dat de 

tas van Markus niet wordt doorzocht 

en is nu als verrader ontmaskerd, maar 

jammer genoeg zegt ze dat hardop. 

Om te voorkomen dat dit bekend 

wordt, worden de twee niet in een 

gevangenis of kamp in Nederland vast-

gezet, maar voorlopig in einzelhaft in 

Kleve in Duitsland. Daarnaast zorgt de 

Sipo ervoor dat ansichtkaarten uit Bel-

gië en Frankrijk het beeld geven dat 

hun vlucht goed is verlopen.

Anna en de zwaar mishandelde Kees 

worden op 25 april naar de ‘Bunker’ in 

kamp Vught overgebracht. Inmiddels is 

op 20 april door toedoen van Markus 

een groot deel van de illegaliteit in de 

Achterhoek opgerold, waarbij ‘Zwarte 

Kees’ in een vuurgevecht met de SS in 

Doesburg wordt doodgeschoten. Ge-

meenteambtenaar Helmink weet te 

ontkomen. Tien dagen later op 30 april 

volgt nog een arrestatiegolf. In 

de Bunker hoort medegevan-

gene wachtmeester Brinkhui-

zen uit Valthermond van Kees, 

dat ze hem zwaar zochten en 

hij bij de inval op zijn duik-

adres de gewestcommandant 

Feenstra hoorde zeggen: “Wij 

moeten hem vinden, dood of 

levend.” Tegenover de cel van 

Kees zit wachtmeester Mars-

kamp uit Elst opgesloten. Kees 

zegt hem dat hij ervan over-

tuigd is, doodgeschoten te 

zullen worden. Anna wordt op 

12 mei uit de Bunker gehaald 

en naar de barakken in het 

kamp gebracht.

Het Polizeistandgericht in 

’s-Hertogenbosch spreekt op 2 juni in 

kamp Vught 22 doodvonnissen uit, 

waaronder die van tien Achterhoekers. 

Kees Poulie is een van hen en nog twee 

andere marechaussees: opperwacht-

meester Wortman uit Neede en wacht-

meester Blaauwgeers uit Lichtenvoorde. 

In de vroege morgen van 6 juni 1944, 

de dag van de geallieerde landingen in 

Normandië, worden de 22 uit Vught in 

het duingebied bij Overveen doodge-

schoten.

Na de bevrijding wordt op 25 juli 1945 

in de duinen bij Overveen een grafkuil 

gevonden met de stoffelijke overschot-

ten van 29 mannen. Een van deze 

mannen wordt door Anna Droog ge-

identificeerd als Kees Poulie; in septem-

ber 1945 vindt zijn herbegrafenis plaats 

op de ‘Eerebegraafplaats Bloemendaal’ 

te Overveen.

Verloofde Anna Droog wordt bevrijd in kamp Ra-

vensbrück (D); luitenant Babcock is na enkele dagen 

naar België gebracht, daar later opgepakt en op  

4 september 1944 door de Canadezen bevrijd.

In totaal zijn ruim 70 personen het slachtoffer ge-

worden van Markus’ verraad, waarvan zeker 28 het 

niet hebben overleefd. In juli 1949 wordt Markus tot 

levenslang veroordeeld, maar deze straf is in oktober 

1950 omgezet in achttien jaar, waarop in 1954 nog 

een jaar in mindering wordt gebracht. In 1956 komt 

hij al vrij.

De auteur verricht historisch onderzoek naar de 

gevallenen die in de oorlog 1940-1945 behoorden 

tot de (Koninklijke) Marechaussee.  

Wilt u reageren? Uw reactie is welkom op het  

redactieadres of rechtstreeks per e-mail aan de 

auteur op marechaussee4045@gmail.com.

1940, Brigade Nijmegen, marechaussee Poulie te paard
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