REGINALD ARTHUR ADAMS (Legernummer
7/3911832)

Op 28 juni 1994 ontving ik van Irene Gardner uit
Caerphilly, weduwe van Reginald, informatie over
haar gesneuvelde man.

Reg werd op 15 maart 1915 geboren als zoon van
Thomas en Harriet Adams. Hij ging in Bedwas
(Wales) naar de jongensschool. Reg ging na zijn
schooljaren werken als broodbezorger. Hij reed in
een kleine bestelauto om in de dalen van de
omgeving brood te bezorgen. Hij was groot van
postuur en hield van sport, vooral van boksen.
Later heeft Reg Irene Gardner ontmoet. Ze zijn 3
jaar met elkaar verloofd geweest en op 10 april
1939 getrouwd.

In mei 1940 is Reg in militaire dienst gegaan. Hij
had veel familieleden die in militaire dienst in het
buitenland waren en ook hij wilde niet in zijn eigen
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land als het ware stil blijven zitten. Daarom meldde
hij zichzelf vrijwillig aan. Hij vertelde dat aan zijn
schoonvader en vroeg hem het geheim te houden.
In januari 1941 werd hun dochtertje Marilyn
geboren. Zij heeft haar vader nooit gekend.

Reg en Irene schreven elkaar volgens afspraak elke
dag. Hij werd bij het Royal Army Service Corps
ingedeeld. Op 21 september 1944 ging hij als air-
despatcher met een viucht van een van de vele
Dakota’s mee om voor de bevoorrading van de
troepen in de buurt van Arnhem te zorgen.

De Dakota waarin hij zat, werd op de terugweg
vlakbij Sint-Oedenrode neergeschoten en hierbij
kwam ook Reginald om. De details over de viucht
van deze Dakota staan beschreven bij Rowland
Claxton.

Toen Irene kort na de Tweede Wereldoorlog te
weten kwam waar haar man begraven lag, heeft ze
haar broer en zijn kameraden gevraagd om dit te
gaan controleren. Haar broer was namelijk in de
Welsh Divisie en toen ook in Nederland. Ze vonden
Reginald’s graf, plaatsten er witte cyclamen op en
maakten er foto's van.

Irene is later hertrouwd. In 1995 heb ik haar
gedetailleerde informatie over de fatale viucht van
Reg en zijn kameraden gestuurd en het is wel
opvallend dat ze terugschreef dat het haar zoveel
nieuwe informatie had gegeven, welke ze nooit zou
hebben geweten zonder contact met mij.

Ze schreef o.a.: "Alles wat ik kan zeggen, is dat zij
hun plicht hebben gedaan en hun leven gaven voor
de vrijheid voor ons allen.”

Irene overleed op 10 maart 1997.



