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RAYMOND EDWARD ADAMS (Legernummer
14s75871)
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Raymond werd op 4 september L924 geboren in
Fleetwood, even ten N. van Blackpool, in het N.W.
van Engeland . Zijn vader en moeder waren Joseph
en Annie Adams. Fleetwood is een drukke
vissershaven in Lancashire. Raymond leefde daar
met zijn ouders, zijn grootvader, twee zussen Alma
en Letty en zijn broer Kenneth. Hij hield van de zee
en tijdens schoolvakanties is h'rj verschillende keren
met de trawler van zijn oom mee geweest op zee.
Na zijn schoolopleiding werkte hij op een kantoor,
maar dat was niets voor hem. Hij hield van het
leven in de vissershaven en dat betekende 's
morgens om 5 uur beginnen om de trawlers te
lossen. HÍj was bU de scouting, speelde cricket en
deed aan atletiek. Ook biljarten deed hij graag.
Toen hij in L942 18 jaar werd, moest hij in militaire
dienst en werd getraind om de wapens van de'Royal
Artillery'te bedienen. In de loop van juni 1944, een
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paar weken na D-Day, landde Raymond met zijn
regiment in Normandië.
Ze rukten al vechtend op door Frankrijk en België
naar
Nederland.

Op 24 oktober L944 bevond Raymond zich
volgens de oorlogs-dagboeken van zijn regiment
even ten zuidwesten van Schijndel, in de buurt van
Olland en de Geelders. In de nacht van 24 op 25
oktober is h'lj op een'S'- m'rjn getrapt waardoor hij
beide benen verloor en zwaar gewond naar SÍnt-
Oedenrode is overgebracht. Daar stierf hij spoedig
aan zijn verwondingen.

Een Duitse S-mijn was gevuld met een soort
granaat-splinters. Als je er op trapte, sprong de mijn
als het ware de lucht in tot zo'n 90 cm hoogte en
pas dan ontplofte die! Het gevolg was dat deze soft
mijnen bij mensen de groot-ste verwondingen
toebrachten aan benen en onderlichaam.
Raymond werd op het Sint-Martinuskerkhof
begraven. Een paar weken daarna werd het bericht
van zijn dood door het Ministerie van Oorlog per
telegram aan zijn ouders meegedeeld.
Zij hadden zich al zorgen gemaakt omdat de brieven
die Raymond geregeld naar huis zond, uitbleven.
Ongeveer 30 jaren later kwam zijn familie pas
details te weten over zijn dood. Toen ontmoetten zij
een voormalig soldaat die in die tfd bij hem was. H'rj
veftelde dat ze 's nachts door licht bosachtig gebied
reden, toen ze een Duitse soldaat vanuit die bossen
om hulp hoorden roepen. Raymond stopte en rende
het bos in. Toen klonk er een luide explosie.
Raymond raakte hierbij ernstig gewond. Niemand zal
ooit weten of het een valstrik was of niet.
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In augustus 1946 is de familÍe van Raymond voor
het eerst naar Sint-Oedenrode gekomen om zijn graf
te bezoeken. Zijn vader en moeder, zijn grootvader,
zussen Letty en Alma en broer Kenneth maakten
deze reis met het openbaar vervoer en dat was vlak
na de oorlog niet zo'n eenvoudige zaak! In die
període z'rjn de eerste contacten gelegd met de
familie van der Linden, een gepensioneerd hoofd van
de school en zijn gezin, en Gon van Oers. Deze
contacten zijn in de loop van de jaren intensiever
geworden en van grote betekenis voor de familie
Adams.
Kenneth bezit een brief die de sergeant van
Raymond op 7 november t944 aan z'rjn moeder
stuurde. Hij schreeft 'tBeste Mevrouw, zonder twijfel
zult u erg verrast zijn van mij te horen. Daarom zal
ík, maar meteen vertellen wie ik ben. Mrjn volledig
postadres kunt u boven de bríef zien.
(Sgt.W.Tomlinson,'B' Troop R.A. 72nd Med. Regt.
B.L.A.), Ik ben de dienstdoende sergeant van de
'gun-crew'waarbij uw zoon Ray díende. tJ moet me
niet kwalíjk nemen als de brief enigszins
onsamenhangend is, want het is voor mij inderdaad
heel moeilijk er een te schrijven, omdat ik het
verdriet ken dat u over uw jongen moet voelen. Mag
ik doorgaan en enkele woorden over hem zeggen. In
de eerste plaats was hij een van de'boys'. Dat mag
misschien niet veel voor u betekenen, maar in het
taalgebruik van het leger betekent het dat hij erg
gezien was, niet alleen bij zijn kameraden maar bij
iedereen waarmee hij in contact kwam en geloof
ffiê, als ik zeg dat zijn overlijden een afschuwelijke
schok was voor ons allen. Ray kwam bij ons toen
zijn regiment in Sevenoaks was en hij viel bij ons
meteen in de smaak, Hij was nieuw zoals alle



58

rekruten nieuw zijn, maar al snel kon hrt zÍch, zelfs
met de'old gunnerc'(eruaren soldaten) meten,
zowel in kennis als in praktische vaardigheden.
Inderdaad, hij was een van mijn meest vaardige
leerlingen. Ja, het was een plezier am hem te leren,
omdat hij hetgeen hij geleerd had, niet meer vergat.
Hij vergat nooit iets!
Mevrouw Adams, ik probeer een portret van uw
jongen, zijn leven bij ons in het regiment, te
schilderen. Vanuit mijn neutrale gezichtspunt kan ik
u vertellen dat hij nooit klaagde of jammerde. Hij
was een goede jongen en na de definitieve training
moesten we alleen nog zien hoe het ons in actie zou
vergaan, Bij de Franse stranden in Normandië moest
er voortdurend gegraven worden en Ray was altijd
bereid om te werken tot hij er bij neeruiel. Ik heb
gezien dat hij een keer even in slaap viel, terwijl hij
op zijn schop leunde. We hebben vaak onder
vijandelijk vuur gelegen en u zult trots zijn om te
horen dat hij nergens voor terugdeinsde en we
hebben veel hachelíjke ontsnapplngen meegemaakt
sinds juni. Ja, hij was een voorbeeld voor de rest
van ons bij veel voorvallen. De kleine episode
waaruan ik u nu ga vertellen, zal u een beter idee
geven van zijn degelijke karakter dan deze pen van
mij kan vertellen.
Op een nacht viel er een bom die niet explodeerde,
erg dÍcht bij ons kanon en ik ontving orders om het
gebied af te zetten en te markeren. Ik vroeg een
vrÍjwilliger om me te helpen, Ray bood zich aan en
hij en ik deden het werk. Ray was zeker zo
koelbloedig als ik.
U, mevrouw Adams, hebt een frjne jongen verloren,
wíj een fijne soldaat en vriend. Hij is gegaan zoals
hij leefde, terwijl hij zrjn werk deed in alle rust en
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zonder ophef. Ik kan vrijult zeggen dat ín de twintig
maanelenlat hU bij ans wa+ hij een voorbeeldig
karakter had.
Voordat ik afsluit wil ik ons aller medeleven betuigen
aan u en zijn vriendin Joan. Ray sprak altijd over
haar.
De brief werd afgesloten met: "Gegaan is een vriend
met een hart van goud, Hij kan niet vervangen
worden door welke rijkdom dan ook".
Sgt. William Tomlinson (933882) is op 11 april 1945
ook gesneuveld. Hij is 26 jaar geworden en ligt
begraven op het Britse oorlogskerkhof Becklingen,
tussen Hamburg en Hannover!)
Uit een brief die'Gunner'C. Ranson, een van de
kameraden van Raymond, aan de familie Adams
stuurde, blijkt dat ze de sigaretten van Raymond
niet zo maar voor zichzelf wÍlden houden. Ze hebben
die verkocht en het geld naar zijn familie gestuurd.
In 2000 schreef Kenneth Adams,broer van
Raymond, in een van z'ljn brieven i "Wat een mooie
herinneringen en goede en lange vriendschappen
met mensen uit Sint-Oedenrode zíjn er
voortgekomen uit de tragische dood van mijn
broer,"
Ook persoonlijk heb ik de vriendschap van de familie
Adams mogen ervaren.
Bij bezoek aan zijn zus Letty Burgess in Thornton-
Cleveleys bij Fleetwood vertelde ze over haar broer
Raymond en liet ze vol trots de medailles zien, die
hem postuum waren toegekend. Deze medailles zijn
door Kenneth Adams in 2012 aan de Heemkundige
Kring 'De Oude Vrijheid' geschonken en worden
permanent door deze Kring tentoongesteld .


