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1940-1945

Na de meistakingen in 1943 geeft (waar-
nemend) gewestelijk politiepresident van 
Friesland, Groningen en Drenthe, en 
politiepresident van de stad Groningen, 
luitenant-kolonel der Staatspolitie De 
Boer (NSB), in een geheim-persoonlijke 
brief gedateerd 5 juni opdracht tot raz-
zia’s in het gehele ressort gelijktijdig, door 
ál het beschikbare personeel: 11 juni 
(controle op ondergedoken Joden en 
andere gezochte personen), 19 juni (con-
trole zwarte handel) en 30 juni (controle 
persoonsbewijzen). Maar de voorgeno-
men razzia’s raken bekend en worden op 
de 10e afgelast.
In Groningen ontvangt een advocaat in 
ruste per post een exemplaar van deze 
brief; kennelijk een verkeerde adressering 

en hij brengt deze in de morgen van 11 
juni bij politiepresident De Boer. Het kan 
niet anders dan dat deze brief door het 
bureaupersoneel van de Staf Mare-
chausseegewest Groningen is verspreid. 
Die staf zetelt in hetzelfde gebouw, de 
marechausseekazerne aan de Helper-
brink in Groningen. De gewestcom-
mandant, majoor Wijnkamp (NSB), 
geeft opperluitenant Rauwerda (NSB) 
van zijn staf opdracht een onderzoek in 
stellen. Rauwerda hoort al het stafper-
soneel, echter zonder enig resultaat. Die 
middag vindt Wijnkamp bij zijn bureau-
deur een anoniem briefje, waarin staat 
“dat wachtmeester Fokkens met ie-
mand over het maken van afschriften 
van bedoelden brief had gesproken.” 

Toevallig komt net 
wachtmeester De 
Gee bij Wijnkamp 
op het bureau, die 
hem het briefje laat 
lezen. De Gee weet 
zogenaamd van 
niets en waarschuwt 
daarna zijn collega 
Fokkens, die dan in 
de telefoon-/telex-
kamer is.

Ane Fokkens en zijn 
collega’s Jo de Gee, 
Koos Zondervan en 
Jan Zuidema, bedie-
nen de telefoon-/
telexcentrale en zijn 
belast met admini-
stratieve werkzaam-
heden. Zij zijn dus 
goed op de hoogte 
van het in- en uit-
gaande berichten-
verkeer van de staf 

De razzia verraden
Deel 52 uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’
Door: Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

Ane Fokkens wordt geboren op 26 juni 
1918 in Appingedam, zoon van een 
brievenbesteller. Ane groeit op in een 
gereformeerd gezin met vijf kinderen in 
Appingedam. Na drie klassen mulo werkt 
hij als typograaf in een drukkerij.

Voor zijn dienstplicht wordt hij in oktober 
1937 ingelijfd bij het 12e Regiment 
Infanterie (12 RI) in de Rabenhauptka-
zerne te Groningen. Als dienstplichtig 
sergeant-effectief gaat hij een jaar later 
met groot verlof. Bij de algemene mobili-
satie van 29 augustus 1939 wordt zijn 
lichting opgeroepen en wordt sergeant 
Fokkens ingedeeld bij het IIe bataljon van 
35 RI. Dit reserveregiment is al sinds april 
1939 gemobiliseerd en bezet langs de 
IJssel het vak Deventer-Arnhem. Sergeant 
Fokkens wordt op de eerste oorlogsdag 
bij Brummen krijgsgevangen gemaakt. 
Op 9 juni keert hij terug uit Duitsland en 
gaat per 13 juni met groot verlof.

Fokkens solliciteert bij de Marechaussee 
en tekent begin september 1940 een 
verbintenis als marechaussee te voet bij 
de VIIIe Divisie Marechaussee. Hij komt 
op in Groningen en gaat een maand later 
naar Brigade Makkum. Hierna volgen 
plaatsingen in Bolsward (juli 1941), 
Veenhuizen II (december 1941, bewa-
king van gestichtsgevangenen), Drachten 
(april 1942), Meppel (juli 1942) en Gro-
ningen (augustus 1942). In maart 1943 
wordt de politie door de bezetter gereor-
ganiseerd en wordt Fokkens aangesteld 
als wachtmeester der Staatspolitie, inge-
deeld bij de ‘Marechaussee (Gendarme-
rie)’ bij de Staf van Marechausseegewest 
Groningen.

en waarschuwen collega’s in het gewest 
voor mogelijk onraad. Fokkens heeft 
contacten met illegale werkers van de 
onderduikorganisatie (LO) in Haren en 
sinds kort ook met die in Meppel. Het 
dorp Haren, enkele kilometers zuidelijk 

Vijf marechaussees zijn betrokken bij het lekken van geheime  
informatie over op handen zijnde grote razzia’s in de drie 
noordelijke provincies in juni 1943. Het SS- und Polizei gericht 
kent geen genade en veroordeelt de wachtmeesters Arp, 
Fokkens, De Gee, Zondervan en Zuidema tot de doodstraf.

Na de capitulatie is er veel veranderd in de bezetting van de Marechaussee, 
niet alleen in aantallen door de enorme uitbreiding, maar ook in samenstelling. 
In mei 1942 zijn bijna alle marechaussee-officieren in krijgsgevangenschap 
weggevoerd en veelal vervangen door personen met NSB- en/of Duitsgezinde 
opvattingen. De nieuwe ‘Marechaussee (Gendarmerie)’ van maart 1943 is 
georganiseerd in gewesten, districten, afdelingen, groepen en posten. Bij deze 
reorganisatie is het personeel ontslagen bij de Marechaussee en aangesteld bij 
de Staatspolitie, ingedeeld bij de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’.

1949, marechausseekazerne Helperbrink-Groningen

SM
C S

M
C S

M
C S

M
C S

M
C



17   Marechaussee Contact  |  2021  |  nummer 1  |  februari

Johannes Leendert de Gee wordt geboren 
op 18 maart 1919 te Haarlem, zoon van 
een onderofficier. Hij is de oudste zoon in 
een gezin met drie jongens en groeit op in 
Haarlem en Amersfoort. Jo behaalt de 
mulo-diploma’s A en B en gaat werken als 
kantoorbediende bij Meibooms Handels-
maatschappij in Amersfoort.

Begin november 1938 neemt hij als vrijwil-
liger dienst bij het Regiment Genietroepen 
in Utrecht en wordt in oktober 1939 be-
vorderd tot korporaal. Inmiddels is op 28 
augustus 1939 de algemene mobilisatie 
afgekondigd. De Gee wordt overgeplaatst 
naar het 3e Regiment Genietroepen (ver-
lichtingstroepen), welk regiment zoeklicht- 
en luisterinstallaties bedient. Later gaat hij 
rekruten opleiden bij het IIIe Depotbataljon 
(2e compagnie), gelegerd in de Speel-
mandwarsstraat in Rotterdam. In de mei-
dagen van 1940 is korporaal De Gee 
ingezet bij de verdediging van Rotterdam 
en maakt op 14 mei het bombardement 
mee. Per 15 juli 1940 wordt hij eervol 
ontslagen uit de vrijwillige militaire dienst.

De Gee verbindt zich medio augustus 1940 
als marechaussee te voet aan het Depot 
Marechaussee te Apeldoorn. Na de oplei-
ding is zijn eerste plaatsing bij de Staf 
Rijschool Marechaussee in Nieuw-Milligen. 
Vanaf februari 1941 werkt hij bij Staf VIIe 
Divisie Marechaussee in Zwolle en vanaf 
medio april 1942 bij Staf VIIIe Divisie in 
Groningen. Bij de politiereorganisatie van 
maart 1943 wordt hij aangesteld als 
wachtmeester der Staatspolitie, ingedeeld 
bij de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’  
bij de Staf Marechausseegewest  
Groningen.

Jacobus Gerard Zondervan wordt geboren 
op 8 september 1919 in Leiden, zoon van 
een onderofficier der veldartillerie. Koos, 
jongste in een gezin met vier jongens, 
groeit op in Leiden. Met zijn mulo-diploma 
B kan hij aan het werk als kantoorbe-
diende.

In mei 1938 neemt hij als vrijwilliger dienst 
bij het Regiment Genietroepen in Utrecht, 
waar hij tot pionier wordt opgeleid. De 
genietroepen reorganiseren en bij het 1e 
Regiment Genietroepen (pioniers) wordt 
hij in april 1939 tot korporaal bevorderd. 
Bij de voormobilisatie van 25 augustus 
1939 wordt hij geplaatst bij het Ie Bataljon 
van zijn regiment en na de algemene 
mobilisatie vertrekt het regiment naar zijn 
oorlogsbestemmingen. In februari 1940 
volgt plaatsing bij het Depot Genietroepen: 
het Ie Depotbataljon (pioniers), gelegerd in 
Schoonhoven. Korporaal Zondervan is 
tijdens de meidagen van 1940 in Rot-
terdam ingezet en heeft het Duitse bom-
bardement op de stad meegemaakt. Per 
15 juli 1940 krijgt hij eervol ontslag uit de 
vrijwillige militaire dienst.

Zondervan verbindt zich medio augustus 
1940 als marechaussee te voet aan de VIIIe 
Divisie Marechaussee te Groningen en 
wordt geplaatst bij Brigade Dokkum. Zijn 
volgende plaatsingen zijn Brigade Joure 
(september 1941), Brigade Veenhuizen 
(oktober 1942) en Staf Marechaussee-
gewest Groningen (januari 1943). Bij de 
reorganisatie van de politie van maart 
1943 wordt hij aangesteld als wachtmees-
ter der Staatspolitie en ingedeeld bij de 
‘Marechaussee (Gendarmerie)’ bij de Staf 
Marechausseegewest Groningen. 

van Groningen, is voor hem bekend 
terrein want zijn familie woont daar.

Bij vluchtpoging neergeschoten

Korte tijd na het vinden van het briefje is 
Fokkens, het is dan ongeveer 14.30 uur, 
nergens meer te vinden. Meteen worden 
opsporingsmaatregelen getroffen. Fok-
kens, op weg naar een van tevoren be-
sproken onderduikplaats, haalt eerst nog 
in Haren burgerkleding op, maar treft 
daarna op het Groningse hoofdstation de 
verkeerde. Daar staat opperwachtmees-
ter Flikkema van de Verkeersgroep Gro-
ningen op de uitkijk, die hem vervolgens 
aanhoudt; lopend gaan ze op weg naar 
de kazerne.

Ondertussen is Fokkens’ kamer door-
zocht, waarbij blanco marechausseelegiti-
matiebewijzen worden gevonden als-
mede een brief waarin Fokkens een 
burger aanbiedt zich te laten fotograferen 
in politie-uniform. Dan komt omstreeks 
15.30 uur op de kazerne het bericht 
binnen dat ter hoogte van Puddingfa-
briek Polak door marechaussees wordt 
geschoten. Wanneer Wijnkamp en Rau-
werda ter plekke komen, ligt daar Fok-
kens op de grond, hevig bloedend met 
schotwonden in zijn rechterbeen; zijn 
vluchtpoging was gestopt door schoten 
van Flikkema. Een ziekenauto brengt 
hem naar het Academisch Ziekenhuis, 
nog steeds onder bewaking van Flik-
kema.

In het ziekenhuis wordt hij door Rau-
werda verhoord. Hij geeft toe zo’n veer-
tig afschriften van de bewuste brief te 
hebben gemaakt. Namen noemt hij niet, 
maar verklaart: “Ik heb zulks gedaan, 
omdat ik het menschenjagerij, en in strijd 
met mijne principes vind. Ik heb ge-
meend dit te moeten doen in het belang 
van het Nederlandsche volk.” Gecon-
fronteerd met de gevonden legitimatie-
bewijzen geeft hij toe drie of vier verval-
singen te hebben gemaakt. Bij het 
verhoor op de volgende dag, nu ook in 
aanwezigheid van kriminalinspektor 

Knorr van de Sicherheitspolizei (Sipo), 
weigert Fokkens meer uitleg te geven. 
Echter na het dreigement van Knorr om 
familieleden naar een concentratiekamp 
over te brengen, noemt hij de namen van 
De Gee, Zondervan en Zuidema, die 
“hebben hetzelfde gedaan als ik.” Ook 

dat wachtmeester Arp de afschriften voor 
hem in Haren heeft bezorgd.

Meer arrestaties

In opdracht van de Sipo worden die 
middag De Gee en Zondervan in de 

kazerne gearresteerd, Zuidema bij zijn 
verloofde in Winschoten en Arp elders. 
Overigens behoort wachtmeester Arp 
niet tot de Staf Marechausseegewest 
Groningen maar tot Groep Haren. De 
vier wachtmeesters ontkennen pertinent SM
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iets met het lekken te maken te hebben.
In de volgende verhoren geven Fokkens, 
Zuidema en Zondervan toe op 8 juni in 
de eetzaal te hebben gesproken over de 
brief en over de wenselijkheid de inhoud 
bekend te maken. De Gee kan niet an-
ders dan toegeven dat hij Fokkens over 
het anonieme briefje heeft gewaar-

schuwd. Arp heeft afschriften van 
Fokkens ontvangen, maar zou deze 
niet hebben verspreid; nee, hij heeft ze 
verscheurd. In een kolenkit worden 
inderdaad snippers van zeven à acht 
afschriften gevonden. 
Meer leveren de verhoren van Rau-
werda niet op, maar later blijkt uit de 
tenlasteleggingen dat Zondervan en 
De Gee ook legitimatiebewijzen heb-
ben weggenomen. Deze hebben ze 
overhandigd aan de ondergedoken 
wachtmeester Van der Linde, die “ei-

ner geheimen Verbindung  angehört.” 

Arp, De Gee, Zondervan en Zuidema 
verblijven nog enkele dagen in het ar-
restantenlokaal van de kazerne en daarna 
in het Huis van Bewaring te Groningen, 
in cellen waarin een laag water staat. Op 
9 juli worden ze overgebracht naar de 
Polizeigefängnis Scheveningen. Familie 
van De Gee hoort pas van zijn arrestatie 
als hij in Scheveningen zit, waar vader De 
Gee hem twee keer heeft kunnen bezoe-
ken. De Gee loopt hier pleuritis op. De 
vader van Zuidema heeft de hulp van 
advocaat mr. Schim van der Loeff inge-
roepen. Na negen maanden wordt het 
viertal op 27 april 1944 overgebracht 
naar het polizeilager in kamp Vught.

Ontvoering door knokploeg Meppel

In het ziekenhuis ligt Fokkens alleen op 
een kamer, geïsoleerd op de kinderafde-
ling met een bewaker. Dankzij de eerder 
gelegde contacten in Meppel bereidt de 
pas opgerichte knokploeg uit Meppel nu 
een ontvoering voor. Met dokter Wild-
schut van het ziekenhuis wordt afgespro-
ken dat die op 16 juni om 04.00 uur zal 
gebeuren en dat hij ervoor zal zorgen dat 
Fokkens vervoerklaar is. En zo geschiedt 
het met bravoure door vier mannen, 
waaronder de in marechaussee-uniform 
geklede leider van de knokploeg, de 
ondergedoken marechaussee Henk 
Drogt. Ze bevelen de poort te openen en 
open te laten, en gaan stilletjes het zie-
kenhuis binnen, slaan de bewaker half 
bewusteloos en nemen met hulp van 
twee verpleegsters Fokkens mee. Snel 
met de auto naar Meppel voordat er 
alarm wordt geslagen, naar de woning 
van de zusters De Vries aan de Prins 
Hendriklaan. Chirurg Roelfsema uit Mep-
pel behandelt hem, geeft bloedtransfusie 
maar moet zijn patiënt, gelet op zijn 
slechte conditie, laten opnemen in het 
Diaconessenziekenhuis, uiteraard onder 
valse naam. Echter na enige tijd is hij 
door gepraat hier niet langer veilig en 
wordt weer verplaatst, nu naar het ‘R.K. 
Ziekenhuis St. Liduina’ in Apeldoorn. De 
Sipo zit vanzelfsprekend nog steeds ach-
ter Fokkens aan en vindt hem in het 
Apeldoornse ziekenhuis. Na enkele dagen 
in kamp Westerbork wordt hij op 24 
augustus binnengebracht in de Kranken-

bau van kamp Vught.

Fokkens in Krankenbau kamp Vught

In het kampziekenhuis wordt Fokkens 

Albert Arp wordt geboren op 16 septem-
ber 1919 te Meppel, zoon van een likeur-
stoker, handelsreiziger en later kuiper. Hij 
groeit op in een gereformeerd gezin met 
vijf kinderen in Meppel, vanaf zijn zevende 
jaar in Naarden en vanaf 1935 in Bussum. 
Na zijn lagere school gaat hij werken als 
kruideniersbediende.

In juli 1939 wordt hij als dienstplichtige 
ingedeeld bij het 3e Regiment Huzaren in 
de Alexanderkazerne te Den Haag. Na de 
afkondiging van de algemene mobilisatie 
op 28 augustus 1939, vertrekt het regi-
ment naar zijn oorlogskwartieren bij Over-
veen. De rekruten gaan voor het vervolg 
van hun opleiding naar het nieuwe Depot 
Cavalerie in de Nieuwe Alexanderkazerne 
te Den Haag. Verder is alleen bekend dat 
huzaar Arp in de meidagen van 1940 in 
Brabant heeft deelgenomen aan oorlogs-
handelingen. Na de capitulatie gaat hij per 
26 mei 1940 met groot verlof.

Arp tekent medio oktober 1940 een ver-
bintenis als marechaussee te paard bij de 
VIIIe Divisie Marechaussee te Groningen 
en komt op bij Eskadron Groningen. Bij de 
reorganisatie van de politie in maart 1943 
wordt hij aangesteld als wachtmeester der 
Staatspolitie, ingedeeld bij de ‘Marechaus-
see (Gendarmerie)’ bij de groep en post 
Haren.

Jan Zuidema wordt geboren op 22 augus-
tus 1918 in Borger. Vader werkt als trans-
portarbeider. Jan groeit met zijn zusters op 
in een gereformeerd gezin. Met zijn mulo-
diploma A vindt hij werk als winkelbe-
diende in een kruidenierszaak.

Als dienstplichtige wordt hij in maart 1938 
ingedeeld bij het 19e Regiment Infanterie 
(19 RI) in Arnhem. Hij gaat in opleiding 
voor onderofficier en krijgt in januari 1939 
de rang dienstplichtig sergeant-titulair. In 
maart 1939 tekent hij bij 19 RI een con-
tract voor zes jaar als sergeant-capitulant 
en wordt dan bevorderd tot sergeant-
effectief. Dit dienstverband geeft na zes 
dienstjaren zekerheid van een andere baan 
in overheidsdienst. Na de mobilisatie van 
28 augustus 1939 betrekt 19 RI zijn oor-
logsopstellingen in Rhenen en Achterberg. 
Tijdens de Duitse inval nemen delen van 
19 RI deel aan de gevechten op de Greb-
beberg. Over de persoonlijke inzet van 
sergeant Zuidema is niets bekend. Per 15 
juli 1940 gaat hij met groot verlof.

Zuidema solliciteert bij het Korps Rijksveld-
wacht en krijgt in augustus 1940 een 
aanstelling als tijdelijk rijksveldwachter te 
Sneek, in februari 1941 te Dokkum. Bij de 
opheffing van de Rijksveldwacht per 1 
maart 1941 wordt hij als marechaussee 
ingedeeld bij Brigade Dokkum en in no-
vember 1941 bij Brigade Zweeloo. Bij de 
politiereorganisatie in maart 1943 wordt hij 
aangesteld als wachtmeester der Staats-
politie en ingedeeld bij de ‘Marechaussee 
(Gendarmerie)’, groep en post Zweeloo. 
Een maand later volgt plaatsing bij de Staf 
Marechausseegewest Groningen.
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naar behoren verpleegd, maar later moet 
als gevolg van gangreen een deel van zijn 
rechtervoet worden geamputeerd. Het 
verplegend personeel, zelf ook gevange-
nen, probeert de verpleegduur van hem 
en ook van anderen zo veel mogelijk te 
rekken. Ook marechaussee Arie Smits uit 
Almelo wordt daar verpleegd, die een 
bovenbeenbreuk heeft als gevolg van 
een schot. De twee kunnen het goed met 
elkaar vinden. 

In het kamp heeft Fokkens enkele malen 
met zijn broer Tjerk kunnen spreken, die 
sinds 7 augustus samen met zussen Wil-
helmina en Sytske in het kamp zit. Want 
om het politiepersoneel in het gareel te 
houden, heeft de Höhere SS-und  

Polizeiführer Rauter bepaald dat familie-
leden van ondergedoken politiemannen 
zullen worden gegijzeld. Zij mogen 8 
oktober 1943 weer naar huis. 

Wanneer Smits door het Kriegsgericht te 
Utrecht ter dood is veroordeeld, wil hij 
ontsnappen en het lukt hem op 6 april 
1944 – verborgen in de pakketauto van 
het Rode Kruis – uit het kamp te komen. 
Op deze ontsnapping reageert de kamp-
leiding echter met collectieve straffen. Op 
het avondappel van Goede Vrijdag 7 april 
moeten alle polizisten uittreden en wor-
den 35 mannen in de gevangenis, ‘de 
Bunker’, opgesloten. Ook de Neder-
landse verplegers en doktoren, en een 
aantal patiënten worden naar een cel 
overgebracht. Deze bestraffing eindigt op 
6 juni, ook voor Fokkens.

Ter dood veroordeeld

De volgende dag 's middags houdt het 

SS- und Polizeigericht X 
zitting in kamp Vught. 
Daar ontmoet Fokkens, 
liggend op een draagbaar, 
voor het eerst weer zijn 
vier collega’s. Voor Zui-
dema is advocaat Schim 

van der Loeff aanwezig, voor de anderen 
een door het gerecht toegevoegde raads-
man die zich verder niet met de verdach-
ten bemoeit. De tenlasteleggingen zijn: 
diefstal met de bedoeling sabotage te 
plegen, ondersteunen van een geheime 
organisatie, vervalsen van documenten 
en “Begünstigung im Amt” (wetende 
van een misdrijf en dit niet melden). 
Fokkens vraagt de rechtbank om zijn 
kameraden mild te beoordelen omdat hij 
zich verantwoordelijk voelt voor hun 
gevangenneming. De rechtbank legt de 
doodstraf op, in totaal elfmaal!

Na de zitting worden de wachtmeesters 
in de cellen van ‘de Bunker’ opgesloten. 
De advocaat dient voor alle vijf een gra-
tieverzoek in. Ook vragen de ouders aan 
luitenant-kolonel De Boer, inmiddels 
chef-staf van het Directoraat-Generaal 
van Politie, een goed woordje te doen. In 
zijn brief aan de rechtbank – ondertekend 
met “Heil Hitler” – noemt hij Fokkens 
een “gevaarlijk sujet” en geeft hij De Gee 
een trap na. In 1948 verklaart hij hierover 
“dat die twee wachtmeesters niet meer 
te redden waren geweest. Door hen 
zwart te maken, had hij de drie anderen 
willen helpen.” Op zaterdag 17 juni velt 
de rechtbank het definitieve oordeel: 
Fokkens, De Gee en Zondervan ieder 
driemaal de doodstraf, en eenmaal voor 
Arp en Zuidema. Kort daarop volgt hun 
executie. Hun namen staan vermeld op 
het monument op de fusilladeplaats van 
het kamp, een voormalige schietbaan.

Over de plaats en precieze datum van de 
executie bestaat onduidelijkheid. Volgens 
een gevangene die op zaterdagavond  

17 juni bij Zondervan in de cel werd 
gebracht, zijn de vijf de volgende dag om 
05.30 uur in Vught gefusilleerd. Volgens 
registratiekaartjes van het kamp zouden 
ze echter uit de gevangenis zijn “entlas-
sen am 19.6.44”. Van hun overlijden is 
pas op 26 juli aangifte gedaan en wel in 
de gemeente Tilburg door begrafenislei-
der Dielemans uit die stad met als overlij-
densdatum en -tijd: 19 juni 1944, te “zes 
uur tien minuten”. Wel is duidelijk dat de 
vijf in kamp Vught zijn gecremeerd, want 
gevangene Brinkhuizen, wachtmeester in 
Valthermond, herkent in het crematorium 
hun lijken, “welke alle kopschoten had-
den.” Brinkhuizen: “Ik heb deze men-
schen zien weghalen door de Feldgendar-

merie uit het kamp Vught om te worden 
doodgeschoten en de dag daarop deed ik 
de waarneming als vermeld.”

De helpers bij de ontvoering in het Academisch 
Ziekenhuis worden opgepakt. De verpleegsters 
zijn door de half bewusteloze bewaker herkend. 
Arts A.J.H. Wildschut en verpleegsters J. de 

Glee en B. Toornstra worden via het Huis van 
Bewaring in Groningen naar de Polizeigefängnis 

Scheveningen overgebracht. Wildschut wordt na 
tien maanden vrijgelaten. De zusters gaan op 9 
augustus op transport naar kamp Vught en 
mogen 29 januari 1944 weer naar huis.

De leider van de KP-Meppel, de ondergedoken 
marechaussee H. Drogt, is bij een schietpartij op 
station Zwolle gearresteerd en op 14 maart 
1944 op de Waalsdorpervlakte doodgeschoten.
Dr. R.J. Roelfsema, chirurg in Meppel, wordt op 
29 september 1943 te Ruinen vermoord in 
opdracht van de bezetter (een van de slachtof-
fers van Aktion Silbertanne).
Wachtmeester A.C. Brinkhuizen is na de ontrui-
ming van kamp Vught uiteindelijk terechtgeko-
men in arbeitslager Rathenow en daar eind april 
1945 door de Russen bevrijd.

IJ. de Boer, luitenant-kolonel, is in 1948 in 
meerdere aanklachten, zoals het meewerken 
aan de arrestatie van politiemannen, veroor-
deeld tot acht jaar gevangenisstraf.
W.H. Wijnkamp, majoor later luitenant-kolonel, 
veroordeling bij de auteur niet bekend.
M. Rauwerda, opperluitenant later kapitein, is in 
1947 in meerdere aanklachten veroordeeld tot 
zestien jaar in een rijkswerkinrichting
J. Flikkema, opperwachtmeester later hoofd-
wachtmeester, is in 1947 veroordeeld tot zes 
jaar in een rijkswerkinrichting.

De auteur verricht historisch onderzoek naar de 
gevallenen die in de oorlog 1940-1945 behoor-
den tot de (Koninklijke) Marechaussee. 
Wilt u reageren? Uw reactie is welkom op het 
redactieadres of rechtstreeks per e-mail aan de 
auteur op marechaussee4045@gmail.com.

Operatiekamer in Krankenbau kamp Vught
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Marechaussee Contact is een uitgave van  

Stichting Marechaussee Contact en  

verschijnt tweemaandelijks. 

Aan de inhoud wordt veel zorg besteed,  

echter noch de stichting noch de redactie 

aanvaardt enige aansprakelijkheid voor  

eventuele fouten en/of onvolkomenheden. 

Door derden aangeleverde inhoud geeft niet 

noodzakelijk de mening van de stichting of 

de redactie weer. De redactie behoudt zich 

het recht voor door derden ingezonden  

kopij aan te passen, in te korten, of niet te 

plaatsen.

Voor het overnemen van artikelen,  

gedeelten daarvan en/of foto’s is  

toestemming van de redactie vereist.  

Na verkregen toestemming dienen de bron, 

de artikelkop en de naam van de auteur te 

worden vermeld.

Redactie

Martin Aalbers

Mieke Bloemheuvel (eindredactie)

Willem Geense

Frans Meijer

Henk Westland (coördinatie & eindredactie)

Aan dit nummer werkten mee

Freerk van Rossem

Joren van Wingerden

Contact met de redactie

Postbus 125, 7590 AC Denekamp

t.a.v. Redactie Marechaussee Contact

redactie@marechausseecontact.nl

Wijzigen van adresgegevens / opzeggen

ledensecretaris@marechausseecontact.nl

(zie verder pagina SMC-informatie  

bij administratie en werving)

Vormgeving

Pleun van der Linde,

Content Innovators BV, Den Haag

Druk

Wilco BV, Meppel

Aanleveren kopij voor een volgende uitgave

Voor het aanleveren van kopij graag eerst 

contact opnemen met de redactie. 
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Foto omslag: 

Eindhoven, 24 januari 2021, ‘avondklokrellen’ 

Foto: Mediacentrum Defensie | Sem van Rijssel


