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HERBERT DONALD LOWLES ( Legernum mer
37087s9)

Beft zoals iedereen hem noemde, werd op 12 juni
1906 in Stockwell, Londen, geborenen was zoon van
Henry Thomas en Ethel Gwyn Lowles. Hij had drie
broers: Frederick, Eric en Sidney.
Bert trouwde in Londen op 18 december 1928 met
Alice Ruth Berge. Zij kregen vijf kinderen, drie
jongens en twee meisjes: Audrey, Douglas, Peter,
David en Pauline.
In 1930 werd hU bU de militaire'Reserve'ingedeeld
en hoefde toen niet meteen in dienst.
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Hij werkte als schilder en decorateur tot hU in
september 1939 bij de mobilisatie
wel voor militaire dienst werd opgeroepen.
Vanaf september van dat jaar nam hij ook deel aan
de militaire acties in Frankrijk en België en hij was
een van de overlevenden van Duinkerken, van waar
hU op 2 juni 1940 kon ontkomen en terugkeren naar
Engeland.
Beft was een sportieve man die hield van cricket,
voetballen, rugby en boksen. Hij wordt door zijn
kinderen geschetst als een vriendelijke lieve man en
een goede vader.
In december 1943 werd hij bevorderd tot Lance
Corporal en overgeplaatst naar het 5e bataljon van
'The King's Own Royal Regiment'.
Ap 2 juli t944landde hij met zijn regiment in
Normandië. Begin september reisde hij vanuit
België, waar hij toen met zijn regiment was,kofte
tijd terug naar Normandië om het graf van zijn broer
Eric te bezoeken die daar in augustus was
gesneuveld.
In september werd het bataljon van zijn regiment
ingedeeld bij het R.A.C. (Royal Armoured Corps) dat
de weg naar Arnhem open moest houden.
Op 9 oktober L944 was hij in Sint-Oedenrode. Op
die dag kwam Bert in de Eerschotsestraat in het café
annex kruidenierswinkel van de familie van Wanrooy
ter hoogte van de Knoptoren. Hij was daar al meer
geweest en had net op verzoek een klok
gerepareerd. Bert praatte graag met Jo, het elfjarig
nichtje van de cafélwinkeleigenaar. Bert had thuis in
Engeland ook kinderen van die leeftijd, leerde Jo
een beetje Engels en liet haar de cadeautjes zien die
hij voor zijn kinderen had gekocht.
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Op een gegeven moment werd de Knoptoren met
granaten en mortieren vanuit Schijndel beschoten.
De granaatscheruen vlogen ook door de winkel waar
Bert op dat moment was. Hij liet zich over het kind
vallen om het te beschermen. Enkele seconden later
werd h'lj door een granaatscherf getroffen en stierf
enkele uren later. Het kind had slechts enkele kleine
verwondingen en overleefde de beschieting. De
herinneringen aan dit voorval heeft Jo veel later op
papier gezet. Ze schrijfti "Bert en ik stonden achter
de toonbank, mtjn tante tegenover ons. Op een
gegeven moment stonden wrj alle drie melba te
proeven (melba was een surrogaat voor cacao!).
Toen is het gebeurd, Ik weet niet hoe ik eruit kwam
en bíj de buren Kluytmans ben gekomen, Daar heeft
iemand mij verbonden, omdat ik een scherfje in mijn
rug had en een wondje Ín mijn knieholte. Omdat er
zoveel troepen richting Nijmegen gíngen, is er dírect
een Rode Kruisauto gestopt en heeft Bert naar de
jongensschool gebracht. Daar was toen een
hospitaal.
's Avonds kwamen zijn kameraden en hoorden wat
er gebeurd was. Ztj zrtn tuen met mijn oom
meegegaan naar het hospitaal. Freddy, Frank en
hun commandant kwamen later naar ons en ik kreeg
de baret van Beft als souvenir. Die baret heb ik een
paar weken later aan een broer van Bert gegeven,
dÍe bij ons op bezoek was".
Beft Lowles werd op het St.-Maftinuskerkhof
begraven en in 1997 is in zijn graf de as bijgezet
van zijn vrouw Alice. Ze was nooit hertrouwd en
heeft haar vijf kinderen in haar eentje
grootgebracht. Toen ze al in de tachtig was, had ze
eens tegen haar kinderen gezegd dat ze na haar
dood gecremeerd wilde worden en dat ze haar as in
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het graf van Bert moesten bijzetten, "Dan zijn we op
het eind tenminste weer bij elkaar," zei ze.
Op 28 september L997 hebben de vijf kinderen van
Bert Lowles aan de laatste wens van hun moeder
voldaan en hebben z'lj de as van hun moeder
bijgezet in het oorlogsgraf van hun vader Beft.
Alle kinderen van Bert en Alice heb ik op de dag van
de bijzetting een certificaat van de gemeente Sint-
Oedenrode mogen overhandigen. Het was bedoeld
als bl'rjk van dankbaarheid en waardering voor het
feit dat hij door zijn leven te geven een kind uit deze
gemeente het leven redde.
Nog steeds komen kinderen van Bert Lowles enkele
malen per jaar naar Sint-Oedenrode om het graf van
hun ouders te bezoeken.


