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1940 - 1945

Deel 42 uit de serie ‘De onbekende helden van 1940-1945’
Door Henk G. Westland, luitenant-kolonel b.d.

Malentendu

Cor Tump (24), gedemobiliseerd stoker-
olieman van de Rijkszeedienst, verbindt 
zich medio augustus 1940 voor zes jaar 
als marechaussee bij de 4e Divisie Mare-
chaussee in Groningen. Na een spoedop-
leiding van vijf weken in Groningen 
wordt hij geplaatst bij de Brigade Nieuw-
Amsterdam in Drenthe. Daar leert Cor 
ene Elisabeth Plantinga kennen, waarmee 
hij op 15 september 1942 trouwt. Inmid-
dels zijn er overplaatsingen geweest: in 
februari 1941 naar Brigade Borger en in 
juni 1942 naar Brigade Gorredijk. In 
februari 1943 volgt Ureterp, zijnde een 
post van de Brigade Gorredijk. Deze 
Friese dorpen Gorredijk en Ureterp liggen 
ten zuiden respectievelijk ten zuidoosten 
van Drachten. Die laatste plaatsing heeft 
te maken met de politiereorganisatie van 
1 maart 1943. Vooruitlopend daarop zijn 
per 1 december 1942 de gemeenteveld-
wachters, zo ook gemeenteveldwachter 
Vogelzang uit Ureterp, onder commando 
van de Marechaussee geplaatst. Bij de 
reorganisatie wordt Tump ontslagen bij 
de Marechaussee en aangesteld als 
wachtmeester der Staatspolitie, ingedeeld 
bij de ‘Marechaussee (Gendarmerie)’. 

Vogelzang wordt aangesteld als op-
perwachtmeester der Staatspolitie in de 
functie van postcommandant Ureterp, 
vallend onder de Groep Opsterland.
In Ureterp raakt Tump betrokken bij 
illegaal werk. Hij sluit zich aan bij de 
Ordedienst (OD) en maakt deel uit van 
de LO in Opsterland (‘Landelijke Organi-
satie voor Hulp aan Onderduikers’). 
Vooral is hij bezig met het onderbrengen 
van onderduikers. Na de oprichting van 
de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) in 
september 1944 gaat de OD hierin op. 
Maar ook het normale politiewerk gaat 
door, de politiepost Ureterp haalt zelfs 
het ‘Nieuwsblad van Friesland’ van 19 
maart 1945. “Inbraak en diefstal. […] 
Door de politiemannen Vogelzang en 
Tump, van Ureterp, werden onder Sur-
huisterveen goederen gevonden, van 
diefstal afkomstig; dit leidde tot de aan-
houding van J. de M. aldaar.”

De bevrijding van de rest van Nederland 
is aanstaande, want in maart 1945 slagen 
de geallieerden erin verschillende brug-
genhoofden over de Rijn te vestigen. Het 
First Canadian Army krijgt opdracht 

Nederland verder te bevrij-
den. 
Op 11 april bereikt het 1th 
Canadian Armoured  
Carrier Regiment Dwin-
gelo in Drenthe en stoot 
door richting Drachten. 
De 2nd Canadian Infantry 
Division bevrijdt Assen op 
13 april. De Duitsers heb-
ben op de lijn Zwolle-
Assen-Groningen gebruik-
makend van de vele 
kanalen hun verdedigings-
linie (Assener Stellung of 
Frieslandriegel) ingericht 
en bieden meer weerstand 
dan verwacht.

De bevrijding van Friesland is medio april 1945 niet ver meer 
weg. In het Friese dorp Ureterp staan op 13 april de man-
schappen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten te 
popelen om hun deel van de bevrijding op zich te nemen.

Cornelis Tump wordt op 7 december 1915 gebo-
ren in het gehucht Purmer (gemeente Ilpendam). 
Cor is de oudste in een gezin waar vader Gerrit als 
tuinman/boerenarbeider de kost verdient. Inmid-
dels verhuisd naar Schagen en vervolgens Zijpe 
komen er twee kinderen bij. Maar er staat dit gezin 
veel leed te wachten. Van de tweeling die in het 
voorjaar 1923 wordt geboren, overlijdt één kindje 
na enkele dagen, en ook vader (34) overlijdt in dat 
jaar. Moeder Grietje hertrouwt in 1924 en ze gaan 
in Schagen wonen. De komende jaren worden nog 
drie kinderen geboren, waarvan één levenloos ter 
wereld komt en twee na enkele dagen overlijden. 
Alsof dat nog niet genoeg is, overlijdt zij (39) in 
1929 zelf, zes maanden na de geboorte van haar 
laatste kind. Cor, dertien jaar oud, en zijn zusjes en 
broertje zijn wees geworden. Van Cor is bekend dat 
hij een voogd krijgt toegewezen en terecht komt in 
het Nederlands Hervormd Weeshuis te Schagen. 
Hij behaalt het diploma ambachtschool en gaat aan 
de slag als machinebankwerker.

In januari 1935 meldt Cor zich bij het Korps Lucht-
doelartillerie in Utrecht voor zijn dienstplicht, maar 
eigenlijk wil hij als vrijwilliger naar de vloot. Zo 
gebeurt het ook en op 1 mei 1935 gaat hij met een 
contract voor zes jaar op zak naar de Marineka-
zerne Willemsoord te Den Helder. Na zijn eerste 
militaire vorming wordt hij geplaatst op de Hr.Ms. 
Van Speijk, een opleidingsschip voor stokers en 
machinekamerpersoneel, en daarna op het pantser-
schip Hr.Ms. Hertog Hendrik. Als stoker der 2e 
klasse vertrekt hij in juli 1936 voor 3,5 jaar naar 
Nederlands-Indië en dient daar op de schepen 
Hr.Ms. Java, Witte de With en Evertsen. In zijn 
conduiteboekje staat geschreven in 1939: “flink, 
ijverig, kalm man.” Op 6 februari 1940 komt Tump 
– inmiddels stoker der 1e klasse – weer thuis en 
gaat na twee weken verlof opnieuw naar het 
opleidingsschip Van Speijk in Den Helder. Over 
Tumps mogelijke betrokkenheid bij gevechtshande-
lingen tijdens de Duitse inval in de meidagen van 
1940 is niets bekend. Eerder in april heeft Tump de 
proef voor stoker-olieman afgelegd en wordt hij na 
de capitulatie “overgebracht in de kwaliteit van 
stoker-olieman”. Bij de demobilisatie krijgt hij per 
15 juli eervol ontslag aangezegd.April 1945, Franse para’s in AppelschaSM
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Eerder in de nacht van 7 op 8 april zijn 
boven Drenthe en het zuidoostelijk deel 
van Friesland ruim 700 Franse parachutis-
ten van de SAS (Special Air Service) 
achter de Duitse linies gedropt in het 
kader van de operatie Amherst. De be-
doeling is om zoveel mogelijk verwarring 
te stichten, bruggen en knooppunten te 
veroveren om zo te voorkomen dat de 
Duitsers een solide verdedigingslinie 
tegen de Canadezen kunnen inrichten. 
Deze SAS-troepen komen echter ver-
spreid over een groot gebied neer. De 
para’s die zich wel na de landing kunnen 
groeperen, leggen hinderlagen en voeren 
sabotage-acties uit. Geïsoleerde groepjes 
kunnen niet anders dan zich met hulp 
van de bevolking schuilhouden.

Geruchten en berichten over de nade-
rende bevrijders bereiken ook 
Ureterp. In het café ‘Gorter’ richt 
op vrijdagmiddag 13 april om-
streeks 15.00 uur de plaatselijk 
BS-commandant Lourens zijn 
commandopost in en alarmeert 
zijn manschappen. De BS’ers 
wachten vol ongeduld om hun 
deel van de bevrijding op zich te 
nemen. Wanneer korte tijd later 
een bespannen boerenwagen 
met enkele landwachters erop 
nadert, kunnen ze die verraders 
onmogelijk laten passeren. Op 
‘halt houden’ wordt niet gerea-
geerd en in galop gaat het rich-
ting Drachten, achternagezeten 
door schietende BS’ers waaron-
der Tump. Ook in Drachten is de 
BS paraat en bij de brug van 
Ureterpvallaat komt de boeren-
wagen tussen twee vuren tot 
stilstand. Daar in de buurt geven 
zich ook nog vier soldaten van 
de Wehrmacht over. De gevan-
genen worden opgesloten in 
een schuur achter de comman-
dopost in Ureterp.

Aangemoedigd door dit succes 
wordt besloten om NSB’ers en 
andere pro-Duitse Nederlanders 
op te pakken. Bij een beruchte 
boerenleider zijn NSB’ers met 
gezinnen bijeenkomen. Onder 
leiding van Tump gaat er een 
groep op af. Zullen ze zich ver-
zetten? Vogelzang: “Toen ze het 

woonhuis van de boerderij genaderd 
waren, liet Tump zijn sten[gun] brullen en 
schreeuwde als een wilde. […] Zonder de 
minste moeite konden ze gearresteerd 
worden.” Met veel gevangenen, weinig 
manschappen en mogelijk doortrekkende 
Duitsers op komst lijkt hulp nodig. De 
Canadezen zullen toch al in de buurt van 
Donkerbroek zijn, zo’n tien kilometer 
zuidelijk van Ureterp? Tump en de Frans-
sprekende BS’er Leenes melden zich 
vrijwillig om hulp te gaan halen. Na mid-
dernacht, “omstreeks 2.00 uur”, vertrek-
ken de twee voor deze niet ongevaarlijke 
onderneming gelet op zwervende Duit-
sers en hun Nederlandse handlangers.

In Ureterp wordt gewacht op versterking 
wanneer daar in de vroege morgen, het 
is nog donker, een met paarden bespan-

nen wagen nadert. De BS’ers 
nemen hun posities in, maar na 
het aanroepen komen er wel 
zo’n dertig tot veertig Duitse 
soldaten tevoorschijn die met-
een het vuur openen. Welis-
waar beantwoorden de BS’ers 
dit fel, maar die zijn geen partij 
voor de zware wapens van de 
Duitsers. Ze trekken zich terug 
en de Duitsers zijn weer heer en 
meester in Ureterp en laten de 
gevangenen vrij. Dan vallen er 
schoten. Even later staan er zes 
Canadese carriers in het dorp 
en de Duitsers geven zich over. 
Het droeve resultaat: vijf ge-
sneuvelde BS’ers, maar ook vijf 
dode en acht zwaargewonde 
Duitsers.

Zijn dit nu de Canadezen die 
Tump en Leenes zijn gaan ha-
len? “Het ging best tot onder 
Haule. We hadden vlug gere-
den en hadden onderweg niet 
veel gesproken. Het was net, of 
waren we beiden in gedachten 
en onze gedachten lieten geen 
plaats over voor losse praatjes.” 
Dan worden ze in het Frans 
aangeroepen door twee in de 
duisternis niet te onderscheiden 
figuren. “Ik weet niet of Tump 
het verstond, maar hij riep luid: 
politie! Als enig antwoord volg-
den enige schoten. Ik voelde 
niets, maar zag dat Tump van 

zijn fiets viel en dodelijk getroffen bleef 
liggen. De twee aanvallers heb ik niet 
meer gezien. […] Pas later merkte ik, dat 
ik aan mijn rechterbovenarm gewond 
was.” Leenes weet te ontkomen en doet 
later zijn verhaal tegenover Vogelzang, 
die dit in zijn relaas van 23 april 1945 
vastlegt. Vogelzang verder: “Mijn Tumpje 
was dus gevallen. Hij was niet alleen een 
prima politieman, maar ook een kame-
raad, zoo’n collega en kameraad krijg ik 
nooit weer.”

Op 19 april is wachtmeester Cornelis 
Tump in Nieuw-Amsterdam met korpseer 
begraven. In februari 1948 wordt door 
de Stichting Friesland 1940-1945 bij het 
graf een monument onthuld: een twee 
meter hoge, smalle vierkante zuil met aan 
de bovenkant een brandende toorts, 
waarin een Nederlandse Leeuw is gebei-
teld. Op de zuil staat in het Fries: ‘Fallen 
yn ‘e striid tsjin ûnrjocht en slavernij – dat 
wij yn frede foar rjocht en frijdom weitsje’ 
(Gevallen in de strijd tegen onrecht en 
slavernij, opdat wij in vrede voor recht en 
vrijheid waken).

De overlijdensakte van Cornelis Tump 
vermeldt zijn overlijden op “den veertien 
April, des voormiddags te twee uur” te 
Haulerwijk. Drie kilometer liggen ze van 
elkaar, de dorpen Haule en Haulerwijk. Er 
is in april 1945 in Haule of Haulerwijk 
geen nader onderzoek gedaan naar de 
dood van wachtmeester Tump uit Ure-
terp, het waren toen roerige dagen. Feit 
is dat in de nacht van 7 op 8 april een 
groep Franse para’s in de omgeving van 
Haulerwijk is geland. Bij een gevecht met 
Duitsers op 8 april sneuvelt daar één para 
en worden er vier gevangen genomen. 
Anderen ontsnappen en houden zich 
schuil in bossen en/of vinden onderdak 
bij de bevolking. Het is aannemelijk dat 
de twee onbekende schutters Franse 
para’s zijn geweest.

De operatie Amherst heeft aan 33 Franse para’s 
het leven gekost, waarvan er twee bij de landing 
zijn verongelukt. Van de burgerbevolking laten 33 
personen het leven door vergeldingsacties van de 
bezetter wegens (vermeende) hulpverlening aan 
de Fransen.

De auteur verricht historisch onderzoek naar de 
gevallenen die in de oorlog 1940-1945 behoorden 
tot de (Koninklijke) Marechaussee.
Wilt u reageren? Uw reactie is welkom op het 
redactieadres of rechtstreeks per e-mail aan de 
auteur op marechaussee4045@gmail.com.
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