
  Jan (Johannes Petrus) van Kan 
           (geboren 10 december 1900, te Amsterdam - gestorven 11 april 1945 te Zijpe) 

    

 
Jan van Kan wordt op 10 december 1900 geboren te Amsterdam. Naast zijn ouders Wilhelmus 

Arnoldus en Maria Carolina van Kan-Luërs, bestaat het gezin van Kan nog uit dochters Marja en 

Petronella. Over de jeugd van Jan is niet veel bekend, maar des te meer over zijn latere jaren. 

In 1940 werkte Jan als bankwerker/smid bij D. Spaan (raamfabrikant) te Amsterdam. Jan was gehuwd 

en had 6 kinderen, 5 jongens en 1 meisje. Jan was erg actief voor de Rooms Katholieke 

Metaalbewerkersbond. Op 1 januari 1940 werd hij benoemd tot voorzitter van RK 

Metaalbewerkersbond in Rotterdam, maar dit ging vanwege het bombardement van Rotterdam op 

14 mei 1940, niet door. Eind 1940 werd Jan wederom aangesteld als bestuurder. Dit maal van de RK 

Metaalbewerkersbond St. Eloy te Utrecht. Hier verrichtte hij vakbondswerk tot de ‘gelijkschakeling’  

van deze bond door de bezetter in juli 1941.  

Jan kwam zonder werk te zitten en ontving een periode financiële hulp van het fonds Bijzondere 

Noden van de RK kerk. In maart 1942 vond Jan werk als ambtenaar bij de distributiedienst in 

Amsterdam West. Via zijn werk komt Jan in contact met leden van illegale Groep 2000.  

Deze door Jacoba van Tongeren opgerichte (n vrijwel onbekend gebleven) verzetsgroep was tijdens 
de Tweede Wereldoorlog actief in het gebied Amsterdam. De groep hield zich voornamelijk bezig 
met zorg voor onderduikers. De groep telde ruim 140 leden en tegen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog verzorgde zij zo'n 4.500 onderduikers. Uit veiligheidsoverwegingen kenden alle leden 
van de groep elkaar zo min mogelijk persoonlijk. Men kende elkaars naam niet, maar alleen een 
codecijfer, dat bij toetreding aan de groep werd toegekend. 
 
Jan trad ook toe tot de Groep 2000 en kreeg als code het nummer 1400 JK. Zijn contactpersoon was 
mej. A.L. van Parrerren en samen organiseerden zij duizenden bonkaarten voor onderduikers. Jan 
had goede relaties bij verschillende officiële instellingen zoals het Stamkaartenbureau, 
Bevolkingsregister, De Arbeidsbeurs en de Centrale voedselvoorziening mede hierdoor kon hij 
zorgdragen voor het afstempelen van (vervalste) documenten. Later in de oorlog helpen deze relaties 
hem bij het aanleggen van voedselvoorraden voor het uur “U”, de bevrijding van Holland. Jan is van 
grote waarde voor de Groep 2000 en niet alleen in daad. Ook in woord en houding weet Jan in 
donkere dagen de moed er altijd in te houden. 
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Veel van de door Jan vergaarde bonnen en vervalste documenten komen ten goede van de 
verzetsgroep “van Dongen”. Deze verzetsgroep (hulp aan onderduikers) staat onder leiding van Dirk 
Bons. Dirk Bons is leraar op een avondschool in Amsterdam en een van zijn leerlingen is Jan’s zoon 
Wim. Via Wim komt Dirk Bons in contact met Jan. Samen richten zij de knokploeg “Reintje de Vos” 
op, een van de best verzorgde en georganiseerde verzetsgroepen in Amsterdam. Jan droeg hier als 
schuilnaam “Potter”.   
 
In het verloop van de oorlog wordt Jan overgeplaatst naar het distributie hoofdkantoor “Amstel 1”. 
Dit biedt Jan de mogelijkheid zijn werkzaamheden voor de illegaliteit nog verder uit te breiden. Ook 
drie van Jan’s kinderen hielpen mee in het verzetswerk, o.a. het verspreiden illegale lectuur en het 
opplakken van anti Duitse posters. Later werden zij ook opgeleid om indien nodig gewapend verzet 
te plegen als bijdrage aan de bevrijding.  
 

Op dinsdagmiddag 27 maart 1945 word een verzetsvergadering van de knokploeg in de Händelstraat 
1 gehouden. Door verraad van de huisbaas (een oud NSB’er)  vind om 11.00 uur een inval door de 
Sicherheits Polizei (SiPo) plaats. Hierbij arresteerden zij de 6 aanwezige stafleden waaronder Jan van 
Kan en Dirk Bons. Jan’s dochter Rie (die een boodschap moest afgeven op het adres) ziet bij 
aankomst van buiten de SiPo door de ramen en vlucht naar huis om hier haar broers te informeren. 
Zoon Henk besmeurd het huis later met rode vloeistof. Hiermee gaf men in verzetskringen aan dat 
het huis onder Duitse observatie stond. Jan’s zonen Henk en Wim duiken hierna enige tijd onder. 
 

Jan, Dirk Bons en de overige stafleden worden afgevoerd naar het Huis van Bewaring aan de 
Weteringschans te Amsterdam. Hier worden zij hardhandig ondervraagd en ieder afzonderlijk 
geplaatst in een dodencel (A-vleugel). Jan word op de lijst van Todeskandidaten gezet, zij die in 
aanmerking kwamen voor fusillering bij represailles. 
 
In april 1945 wil een knokploeg uit Langedijk een munitietransport van de Duitsers saboteren door de 
brug over het Noordhollandsch Kanaal bij Zijpersluis op te blazen. De aanslag mislukt en de 
Sicherheidsdienst eist een represaillemaatregel. Tien mannen worden uit de gevangenissen in 
Alkmaar en de Amsterdamse Weteringschans gehaald en gefusilleerd op de plek van de aanslag. Op 
11 april 1945 word Jan, dan 44 jaar, in Zijpe op de plek van de aanslag gefusilleerd. Voor de 10 
gefusilleerden wordt op 4 mei 1947 een monument onthuld.  

           

 

De lichamen van de gefusilleerden worden op bevel van de bezetter in een massagraf in de duinen bij 
Overveen provisorisch begraven. Jan wordt later herbegraven op ere begraafplaats Bloemendaal: 
grafvak 36,  gedenksteen 3. 
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